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Roma'nın kötü şöhretli hükümdarı gücü halkı adına nasıl ele geçirir 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Fransız Devrimi'nin kurbanı Tanklardan kimyasal silaha Dünyayı değiştiren yedi nefret edilmeyi hak etti mi? savaşta yaşanan ilkler unutulmuş imparatorluk 


GELECEĞİNİ 
BISTLAB'LA GÜÇLENDİR! 


Finansal okuryazarlık bilinci ve becerisine sahip olmak ve tasarruf ederek yatırımın temel noktalarını öğrenmek isteyen üniversite öğrencilerimiz için BISTLAB güçlü bir geleceğe kapılarını açıyor. 
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MERHABA! 


020'nin Kasım ayında yayımladığımız ilksayımızdan beri gönderdiğiniz mesajların büyük bir kısmında derginin aylık olmasını istediğinizi ilettiniz bizlere... Biz de daha fazla tarih içeriği isteğinize kulak verdik ve All About History'yi aylık yapmak yerine, yeni birtarih dergisidaha yayımlama kararı aldık. Aralık ortasından beri bayilerde olan yeni dergimiz History of War'a bir göz atmanızı öneririm. 
Savaştarihine odaklanan dergi, All About History'de olduğugibi müthiş fotoğraflar, illüstrasyonlar ve sürükleyici hikâye anlatımı ilesizi tarihteki çalkantılı dönemlerde heyecanlı bir yolculuğa çıkarıyor History of War'un ilk sayısında, çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir kitap hediye ettiğimizi de belirtmedengeçmeyeyim. 

Geçen sayıda yenidergimiz hakkında ipucu verirken, sene başında yeni bir özel sayıdahayayımlayacağımızı söylemiştim. 
İpek Yolu'nun tüm hikâyesini anlatan bu özel sayımızıbayilerde bulabilirsiniz. Onu da keyifle okuyacağınıza eminim. 

Şüphesiz tarihteki en ünlü sahnelerden 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HISTORY OF WAR 
ŞİMDİ TÜRKİYE'DE! 
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Her sayıda sizlere sesli içerik de sunuyoruz. Dilerseniz, sayfa 74 ve 80'de bulunan karekodlan okutarak ilgili içerikleri dinleyebilirsiniz 


BU SAYIYI 
OKURKEN... 


En coksasirdigim an: Çin 
Seddi'nden geçiş sırasında kullanılan ilginç pasaport 
(Sayfa 41) 


biri, Jül Sezar'ın Senato toplantısı sırasında suikasta uğradığı andır. Suikastı hazırlayan süreç ise çok dahailginc. Cumhuriyet'i yokedip, ömür boyu diktatörlüğünü ilan eden Sezar'ı bu yola sokan sebepler neydi? 
O, gerçekten bir tiran mıydı? Neden halk tarafından bu kadar çok sevilmişti? Kapak konumuzda bu soruların cevabınıarıyoruz. 

Dergideki konularımızdanbir diğeri ise JülSezar'maksine halkı tarafından pekde sevilmemiş olan MarieAntoinette. Kısmen propaganda malzemesi olması sonucunda hazin bir sonla karşı karşıya kalan Fransa Kraliçesi'nin hikâyesi sürprizlerle dolu. 

Bunların dışında, her zaman olduğu gibi bu sayıda dasizlere sürükleyici içerikler hazırladık 

Gelinşimdi birlikte sayfaları çevirip geçmişi 


En çok hüzünlendiğim an: Ölümcül bir hastalıkla mücadele eden Evita'nın son konuşması (Sayfa83) 


En çok dehşete düştüğüm an: Cephede, askerlerinüzerinedoğru gelen zehirli gaz bulutu 
(Sayfa 93) 


keşfetmeye başlayalım. All About History Özel Sayısı'nı, bayilerden Martayında, yeni ve www.dergiburda.com sitesinden satın sayımızda tekrar alabilirsiniz görüşmek üzere... 
Gökhun 
Sungurtekin l 
O Bize yazın 


allabouthistory@doganburda.com @allabouthistoryturkiye 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FAŞİZM 


Zaman Çizelgesi 

Avrupa'da faşizmin yükselişi ve çöküşü Tarihin İçinde 

Reich Şansölyeliği 

Detaylı Balaş 

Mussolini'nin yükselişi 


Tarihin Hazineleri 
Çalınmış bir başyapıt 


Kötü Şöhretliler Listesi 
Faşist Propagandacılar 


Keşfedilecek Yerler 


Kâbusun İzleri 


Cumhuriyetin ölümü Jül Sezar Karizmatik ve güçlü bir adam, görkemli bir Roma yaratma sözü verdi ama sonunda kendini ömür boyu diktatör ilan etti 


Bir Bakışta... 
Keltler hakkında merak ettiğiniz her şey Çin Seddi 


Mütevazı başlangıcından görkemli günlerine kadartüm hikâye... 


Marie Antoinette 
Fransa'nın nefret edilen kraliçesinin giyotine giden yolculuğunu keşfedin 


Zaman Yolcusunun El Kitabı 
1960'larda Doğu Berlin'e yapacağınız bir seyahatten nasıl sağ kurtulursunuz? 


Kayıp Medeniyetler 
Dünyayı değiştiren yedi unutulmuş imparatorluğu gün yüzüne çıkarıyoruz 


Galileo Kiliseye karşı 
Rönesans bilim insanının Papa ile olan çatışmasına yakından bakalım 


Alternatif Tarih 
Profesör Catherine Steel, Jül Sezar'ın suikasttan sağ çıkma olasılığını elealıyor 


Vampirlerin Tarihi 


Ölümsüz.canavarı yaratan efsaneler 


Tarih Yazanlar 


Arjantinin First Lady'si Eva Peren'un hayatı 


I. Dünya Savaşı'nın İlkleri 


Tanklardan mobil X-ray cihazlarına, 13 inanılmaz icat 


En Büyük Muharebeler 


Birinci Dünya Savaşı'nda zehirli gazın silah olarak ilk kullanılışı 


Granada'daki El Hamra Sarayı 
Islam mimarisinin güzel bir örneği olan El Hamra, güçlü bir hanedanın yadigârı 


Hollywood'a karşı Tarih 


Marie Antoinette filmi ne kadar gerçekçi? 
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DÖNÜM NOKTALARI 
CANAVARLARIN KRALI 


Japon canavar filmi Gojira (Godzilla), prömiyerini 27 Ekim 1954'te Japonya'nın Nagoya kentinde yaptı. Film, bir önceki yaz F * vizyona giren Amerikan canavar filmi The Beast From 20.000 £ 
1 — Fathoms (Devler Âlemi) filminden ve Daigo Fukuryu Maru — 7? 

olayından ilham alınarak çekildi. Daigo Fukuryu Maru bir . 

Japon balıkçı teknesiydi ve ABD'nin Mart 1954'te Bikini — ^ k Mercan Adalarında gerçekleştirdiği termonükleer silah testlerinden kaynaklanan nükleer ,,  Serpintiye maruz kalmıştı. Gojira filmi — 

N büyük bir gişe hasılatı yakaladı. ei 


n ^ " Ge "" LN 


DÖNÜM NOKTALARI 
BÜYÜK ÇÖKÜŞ 


i 24 Ekim'de Kara Perşembe ile başlayan ve 29 Ekim'de Kara £ Salı ile devam eden 1929 Wall Street İflası, dönemintüm £ A sanayileşmiş güçlerini etkileyen ve yaklaşık 10 yıl süren * Büyük Buhran'ın gelişini hızlandıran korkunç bir finansal H krizdi. Bu çöküş, piyasalarda elde edilen kazancın aslında spekülasyonlara ve yatinmalann aşını 

X güvenine dayalı olduğunu gösteren bir yılın ^ sonunda, bardağı taşıran son damla oldu. =” 
1929 : 


DÖNÜM NOKTALARI 
RUMBLE IN THE JUNGLE 


(ORMANDAKİ SOKAK DÖVÜŞÜ) 


30 Ekim 1974'te, günümüzde Kongo Demokratik Cumhuriyeti 
olan Zaire'nin Kinşasa kentinde gerçekleşen tarihin en ünlü boks — ; maçında son şampiyon George Foreman ve eski şampiyon i Y 
Muhammed Ali ringe çıktı. Tüm dünyada yaklaşık 1 milyar ri 4 
kişinin izlediği maçta Ali, kendi geliştirdiği "rope-a-dope" ; * „tekniğini kullandı. Maç boyunca kendini güçsüz gösterdiği —. 
* bu teknik, rakibinin üzerine gelmesini ve tüm gücünü — .^ s harcamasını sağlıyordu. Ali, tekniği sayesinde : sekizinci rauntta Foreman'ı nakavt etmeyi 


“Faşizmde halkın görevi 


hizmet etmektir, devletin ise 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hükmetmek... 
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FAŞİZM 
“HAKKINDA HERŞEY. 


Avrupa'da faşizmin yükselişinin kökenlerini, bu yükselişin korkunç sonuçlanmı ve modem dünyadaki mirasınımercek altına alıyoruz 


mİ den m — ve e 


Faşist Propagundacılar 


Yazanlar Jessica Leggett, Jonathan Gordon, Katherine Marsh. David Crookes 


FAŞİZM 


Faşizmin Yükselişi 


Roma y [59^ 


Yürüyüşü | 


921-1922 


İşsiz ve hoşnutsuz emekli askerlerin partinin Kara 
Gömlekliler olarak bilinen paramiliter kanadına her geçen gün daha fazla katılmasıyla 
İtalya'da faşistler güçlenmeye başlar. 
M Sosyalistleri sindirip, şehirleri 


M işgalederve «, . | o 
M Roma'da büyük bir Biliyor miting düzenlerler. pi 1 , muydunuz 


Yeni ismiyle Ulusal 1938'de yürürlüğe giren wj Faşist Parti iktidara : P 1 ırk yasalarına kadar gelir ve Mussolini . 3 Yahudiler, İtalya'da Başbakanlık 1 LX siyaset ve ekonomide görevine atanır —a " A A önemli konumlara Lone 2 - sahipti 


FAŞİST MANIFESTO MUSSOLİNİ'DEN SEYTANİ İTTİFAK :- YAYINLANIR © İLHAM ALAN HİTLER eyler 


Katolik Kilisesi İtalya'yı faşist bir Mussolini, Fasci di Combattimento'yu, ^ Nazi Partisi lideri Adolf Hitler, Mussolini devlet olarak tanır. Buna karşılık yani Faşist Parti'yi kurar. Partiyi hayranıdır ve o da kendi iktidar yürüyüşünü Roma'da 44 hektarlık bir alanı oluşturan Faşist Mücadele başlatır. İktidarı ele geçirmek amacıyla kapsayan Vatikan Şehir Devleti Birlikleri İttifakı'nın (Fasci Italiani di Münih'te yapıdan bu başansız hareket üzerindeki papalık egemenliği Combattimento) manifestosu İtalyan Birahane Darbesi olarak anılacaktır. 


onaylanır ve bu devlet maddi bir milliyetçiliğini savunur. Sonrasında Hitler, ödenek kazanır. 


MUSSOLİNİ SOSYALİZMDEN MUSSOLİNİ FAŞİST İNGİLİZLER “ UZAKLAŞIR i DIKTATOR OLUR " i İlkinde Muhafazakâr Parti'den ayrılarak, 


daha sonra ise bağımsız şekilde iki kez İtalyan ordusunda askerlik yapmış olan Mussolini iyice güçlenir ve İtalya'yı İşçi Partisi Milletvekilliğine gelen Oswald sosyalist gazeteci Benito Mussolini, faşist bir devlet ilan eder. "I! Mosley, Mussolini yi ziyaret ettikten Partito Fascista Rivoluzionario (PFR) Duce” yani lider olur ve muhalif 


sonra İngiliz Faşistler Birliği'ni kurar. 1934 
oluşumunu başlatmak için sosyalist milletvekillerini bertaraf ederek yılında bu birlik, Daily Mail ve Daily Mirror politikayı bir kenara bırakır ve savaşı parlamentoyu fesheder 


azetelerinin desteğini alır. 
desteklemeye başlar E $ 


Gizli polislerin 
ortaya çıkış 1506 


İtalya, Antifaşizme Karşı Teyakkuz ve Baskı Örgütü'nü (OVRA) kurarak gizli polis teşkilatının temellerini atar. Antifaşist muhalefeti bastırmak için kendilerine yapılan ihbarlara bel bağlayan örgüt, bir yandan da Vatikan'da casusluk yapmaları için rahipleri tehdit eder. 
OVRA, Himmler'in 1933'te kuracağı semeinsch Alman Gestapo'suna zemin 

is d — y uui ei Sx e B hazırlamıştır. 


lında Nasyonal 
Partisi'ni kurar 


sembolü olarak 


yayılmacı bir m çilik ülküsünün 


ne düşülür. 


anti-Marksist düşünceye sahip 


üyeleri, 


oluşturduğu hall 


Biliyor muydunuz? 


1939 yılına kadar İtalya, 
devlet mülkiyeti oram en yüksek ikinci ülkeydi 
Birincilik Sovyetler 
Birliği'ne aitti 


Büyük Buhran (431 


Avusturya bankası Creditanstalt iflas edince Almanya'da yatıruncıların güveni sarsılır. İşsizlik yüzde 25'e yükselir. Faşistler, bu durumdan ötürü göçmenleri, azınlıkları ve 

y solcuenternasyonalizmi suçlar. 
Almanya'daki bu faşist fikirler, bazı Amerikalıları da cezbeder. 
Henry Ford, Nazi Almanya'sındaki işletmelerle iş birliği yapacak ve Hitler'den ödül alacaktır. 


NAZİ PARTİSİ İKTİDARA GELİR. 


Naziler Almanya'da seçimle iktidara gelir ve Nisan ? 
ayındaki gündemleri Yahudi ticaretini boykot etmek olur. Yahudiler kamusal hayattan her geçen gün 


. — 


u^ 2 MILLIONEN 
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HOLOKOST 


Naziler, yıllarca uyguladıkları baskıların ardından Yahudi nüfusunu toplayıp kitlesel bir 


Yahudi öldürülecektir. Faşist 


kıyıma başlar. Bu süreçte 6 milyon 


Zaman tüneli 


Faşizm, sınırları aşar 

Faşist ideoloji ulusal güce büyük önem verdiğinden, daha fazla güç ve bölgesel genişleme için can atmaktadır. İtalya, 1935'te Etiyopya'yı işgal eder ve Almanya Avusturya'yı egemenliği altına alır. Hitler'in Polonya'yı işgali ise biraz fazla cüretkâr bir hamledir; bunun sonucunda İngiltere ve Fransa savaş ilan eder. 


BİR İDEOLOJİNİN 
P ÇÖKÜŞÜ 


Müttefiklerin Il. Dünya 
[4 Savaşı'ndan zaferle çıkmasının ardından faşizm balonu 
, Söner. Faşistler, Nürnberg 


Volksgemeinschaft fikrine uygun 


Mahkemesi'nde savaş 


daha fazla dislanir. görülmeyen herkes de yok edilir a 


< suçlarından hüküm giyer. 


MUSSOLİNİ'NİN BÜYÜK HAYALİ 


Mussolini, orta çağın Roma İmparatorluğu'nu yeniden canlandırma hevesiyle 1940'ta savaşa katılır. Başarısız olur ve 


FRANSIZ FAŞİSTLERİ 


Marcel Bucard liderliğindeki f 
Yahudi karşıtı Fransız faşist A» birlik, Mouvement Franciste. 


1940 


BREZİLYA DA FAŞİZM 
SAFLARINDA 


Faşizm, tüm dünyada yayılmaya başlar, 


Paris'te ayaklanır, ekonomik AL Diktatór Getülio Dornelles Vargas, yesil Cumhuriyetçi Faşist Parti'nin lideri olarak krizi protesto eder ve sağcı gömlekli paramiliter bir grup tarafından Nazilerin elinde kukla olmuş bir 

bir darbe girişiminde bulunur, desteklenen faşist ve anti-liberal bir devlete başkanlık eder. 

fakat başarısız olur. ^ hareket olan Brezilya Integralizmi'ni 


yasaklar 


Ispanya İç Savaşı 
İtalya ve Almanya'nın, demokratik yolla iktidara gelen İkinci Cumhuriyet'e karşı 


faşizmi 1910 


Japonya, geleneksel kültürün 


Francisco Franco'nun milliyetçi güçlerini desteklemesiyle, iç savaş üç yıl boyunca İspanya'yı kırıp geçirir. Dünyanın dört bir yanından antifaşist gruplar ve bireyler, hükümeti savunmak ve faşist baskının yükselişine karşı durmak için İspanya'ya akın eder. Fotoğraftaki pankartta, "Madrid faşizmin mezan olacak” yazıyor. Ne var ki tüm bu direnişler, faşist eğilimli Falange Partisi'nin iktidarı ele geçirmesine engel olamaz 


Biliyor muydunuz? 


İngiltere ve İrlanda'dan giden yaklaşık 4.000 kişi, 
İspanya İç Savaşı'nda faşizme karşı mücadele etti 


ve halkın karakteristik özelliklerinin korunabilmesi için askeri diktanın ve bölgesel genişlemenin gerekli olduğunu savunmaktadır. Kurtuluşu bunlar getirecektir... Ülke, 
Showa Devletçili; (apon faşizmi) peşinden giderken, sol görüşlü siyasi muhalifler 
tek tek tutuklanır. 15 


Canavarın kalbi 
Hiç şüphesiz Reich Şansölyeliği, 1943'te 

yerin altına inşa edilen gizli sığınak, yani Führerbunker ile tanınıyor. Hitler, savaşın seyrinin değiştiği son günlerde birliklerini, küçük odalar ve koridorlardan oluşan labirent benzeri bu yer altı sığınağından komuta etti 

ve son günlerine kadar da orada kaldı. Savaş süresince yeri gizlenen bu sığınak, Naziler için bir tapınağa dönüşmesi endişesiyle, savaş sona erdikten sonra daha da gizli bir hale getirildi. 


Yeşil alan 

Dışarıda, Yeni Reich Şansölyeliğini eski binaya bağlayan büyük bir bahçe vardı. Tatlı bir gezinti için eşsiz bir alan olan bu bahçeden Yeni Reich Şansölyeliğine, her iki yanında bronz at heykelleri bulunan görkemli 

bir kapıdan geçilebiliyordu. Bu at heykelleri, 2015'te Alman polisinin sanat kaçakçılığına karşı yürüttüğü bir operasyonda yeniden bulundu. 


YENİRECH 
ŞANSOLYELİĞİ 


BERLİN, ALMANYA, 1939-1949 


adece on yıl ayakta kalmasına rağmen, Yeni 

Reich Şansölyelik Binası Adolf Hitler'in gücünün 

bir simgesiydi. A na kapının üzerindeki Reich 

kartalı ve gamalı haç, yeni Alman devletinin hafife alınmaması gerektiğini herkesin gözüne sokarcasına gösteriyordu. 

Asıl Reich Şansölyeliğine ek olarak yapılan yeni binanın inşasına 1935'te karar verilmiş olsa da mimar Albert Speer, Ocak 1938'e kadar projeye dahil edilmedi. 
Projeyekatıldığında ise işi bitirmesi için ona bir yıl verildi. Bu görkemli binayı Ocak 1939'da, Führer'in emrettiği tarihten iki gün önce bitirmeyi başaran Speer, bu başarısıyla yıllarca gurur duyacaktı, Binaya dışarıdan bakıldığında her ne kadar tamamlanmış gibi görünse de içerideki inşaatın bitmesi 1940'ların başlarını buldu. 

90.000.000 Reichsmark'a mal olan proje, ne tasarımsal ne de finansal açıdan mütevazıydı. Üç katlı bina 20 metre yüksekliğindeydi ve heybetli duvarın uzunluğu 400 metreyi aşıyordu. Ana girişte dört büyük sütunla süslenmiş dev bir kapı bulunuyordu. Binanın etrafında, Şeref Avlusuna ve Şansölyeliğin bahçesine açılan başka kapılar da mevcuttu. 

Yapının içi de en az dışı kadar görkemliydi. Vaktinin çoğunu Obersalzberg'de bulunan dinlenme konutu Berghof'ta geçiriyor olsa da Hitler'in odası son derece geniş tasarlanmıştı. Binanın içinde, resmi yemek ve balo salonlarının yanı sıra mermer bir galeri de bulunuyordu. 
Meclisin içine uzun, ahşap bir masa yerleştirilmişti. 
Masanın etrafındaysa, üzerinde gamalı Haç ve kartal süslemeleri bulunan deri sandalyeler vardı. 

Fakat bu görkemli bina asıl namını, altında gizlediği ve inşasına 1943'te başlanan Fuhrerbunker'den yani “liderin sığınağından” alıyordu. Hitler, yeni karısı Eva Braun'la birlikte intihar etmeden önce son günlerini burada geçirmiş, son emirlerini bu sığınakta vermişti. 

Yeni Reich Şansölyeliğinin savaştan ve Berlin Muharebesi'nden kısmen de olsa sağ çıktığını söylemek mümkün. Öyle ya da böyle 1949'a kadar ayakta kalmayı başardı. Savaş sonrasında Berlin'in o bölgesini kontrol altında tutan Ruslar, binanın kalıcı bir Nazi sembolü olmasından endişe duyuyordu ve buna engel olmak için onu yıkma kararı aldılar. Böylece binadan geriye tek bir iz dahi kalmadı. 
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Büyük bir giris 

Dört büyük sütunuyla Yeni Reich Sansólyeliginin girisni gözden kaçırmak imicânsızdı. Ana giriş kapısının üzernde yer alan kartal, kanatlarını iki yana açmış, pençeleriyle gamalı haçı tutuyordu ve bu haliyle Nazi rejiminin egemenliBindeki iktidarı simgeliyordu. 


Kitlelerle buluşma noktası 
İki yanından sallandırılmış dev Nazi flamalarıyla giriş katında yer alan balkon, Hitler'in sik sık hallan karşısına çıktığı yerdi, Hitler, 
1000 yıllık imparatorluğunu buradan ilan etmişti. 1945'te Berlin'in 
düşüşünün ardından Rus ve Amerikan askerlerinin Nazilerle alay etmek için fotoğraf çektirdiği yer de yine bu balkondu. 


Yeni Reich Şansölyeliğinin özel olarak Hitler için inşa edildiği söyleniyor. Nitekim Hitler'in ofisi bu düşüncenin ne kadar doğru olduğunu bizlere gösteriyor. 400 metrekarelik odanın İçerisinde devasa bir masa bulunuyordu. Sade bir dekorasyona sahip olmakla birlikte, yüksek tavanı odaya göz alıcı bir hava katıyordu. 


146 metre uzunluğundaki ve 12 metre 
genişliğindeki Uzun Koridor kesinlikle bu ismi hak ediyordu. Tamamen mermerden inşa edilmiş bu büyük geçit, bir tarafında oturma yerleri, diğer tarafında ise VokstraRe'ye açılan, tavandan zemine 9.5 metrelik pencereleriyle, Nazi zenginliğini ve gücünü simgeliyordu. 


Şehrin ortasında büyük bir alan Hitler'in, Berlin'in göbeğinde yer alan yeni binasına yer açmak için 1937'de VoRstraRe'deki binalar yıkıldı. Projenin çalışmaları, Albert Speer'in resmi olarak göreve getirilmesinden çok önceye dayanıyordu. Projenin başına geçtikten sonra Speer, bir yıldan kısa bir sürede yeni başbakanlık binasının inşası tamamlandı. 


Tarihin içinde 


Şeref Avlusu 
Diplomatlar Rolls- 
Royce'lariyla binaya vardıklarında bu kapıdan geçerek Şeref Avlusuna doğru ilerliyorlardı. Şeref 
Avlusunun sonundaki sütunlu giriş Yeni Reich Şansölyeliğine açılıyordu. 
Bu sütunlu girişin her 

iki tarafında dev insan heykelleri bulunuyor ve genellikle de önünde iki muhafız bekliyordu. 


çıkıyor, Mayıs 


o Yakın Plar 


MUSSOLİNİ'NİN, 


ROMA YURÜVUSU -. , 


Mussolini'nin iktidara geliş sürecinin kalbinde bu olay yatıyordu: Peki, gerçekte neler yaşandı? 


Milano'dan yola çıkan Mussolini, 30 Ekim'de 

5) Roma'ya varır. İlk olarak, hükümet kurma teklifini kabul etmek için saat 1145'te 

kralla buluşur. Ardından, Saat 15.00'e kadar kabine oluşturulur. Saat 19.00'a gelindiğinde görev yeminini etmeyen kalmamıştır. Roma Yürüyüşü'nde 12 kişinin öldüğü tahmin edilse de faşistler daha sonra olayı anlatırken şişirerek bu sayının 3 bin olduğunu söyler. 


6) Mussolini'nin kabinesi, Faşist Parti'nin ileri gelenlerinin dışında, ordu mensupları, merkezciler ve sol görüşlü politikacılardan 

oluşmaktadır. Mussolini, Başbakanlığın yanında İç ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini de üstlenirken, diğer faşist meslektaşlarına Adalet ve Maliye Bakanlığı gibi görevler verilir. 


7 31 Ekim'de Kara 
Gömlekliler 
Roma'ya girer. 

Yeni hükümetin kuruluşunu kutlamak için Mussolini ve kralın 
önünde yaklaşık 100 

bin faşistten oluşan bir geçit töreni düzenlenir. 
Sonrasında yapılan seçimin üzerinden henüz iki yıl bile geçmeden diğer partiler tasfiye edilir, parlamento feshedilir ve Mussolini yönetiminde otoriter bir hükümet kurulur. 


€) Fasist Parti, hükümeti 


Y feshetmesi ve seçime gidilmesi için Kral III. Victor 
Emmanuel'e ültimatom verir Faşistlerin 
Kuzey İtalya'daki 


önemli noktaları ele | 

geçirmesi ve baskıyı | — arttırması sonucunda p 
Roma Yürüyüşü başlar. ' 
Tahminen 30 bin Kara 


İtalya'nın zayıf 


x i 3 3 aff ud ve kavgacı 
Gömlekli, Roma' ya dogru I. —m bir koalisyon yola cikar. Mussolini ise b^ — "b. M 

4 hükümeti tarafindan 


Milano'da kalır. 


yönetildiği, siyasi ve anayasal bir krizin ortasında, Benito 
Mussolini liderliğinde yeni bir parti kurulur. 


Başbakan Luigi Facta ve kabinesi bu ayaklanma karşısında istifasını sunar. Facta, hâlâ Bu parti, Ulusal Faşist başbakanlık görevini yürüttüğü sırada. j Parti'dir. 23 Ekim faşistlerin girişini engellemek için / : 1922'de, Napoli'de bir Roma'da sıkıyönetim ilan edilmesini kongre düzenler. Faşizm istemiştir. Fakat kral, silahlı Kara destekçileri Po Vadisi ile Gómleklileri engellemek için böyle bir Kuzey İtalya'daki birçok kararın altına imzasını atarsa ülkeyi şehrin kontrolünü eline bir iç savaşa sürüklemekten korkar ve almıştır. 

sıkıyönetim teklifini reddeder. i 


i 33 Mussolini, yaklaşık 60 bin faşizm destekçisi önünde, Faşist Parti'nin seçim ve yasal yollarla iktidara gelme planını açıklar. Bununla birlikte, 

eğer işler umduğu gibi gelişmezse zor kullanmaktan 

kaçınmayacaklarının ipucunu da vermeyi ihmal etmez. "Hi meti ya bize devredecekler ya da biz 

Roma'ya yürüyerek görevi devralacağız” diyerek " 

sózlerini noktalar. " 
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, Wlurihin Hazineleri 


. | ADELEBLOCH-BAUER IN PORTRESİ 


BÜYÜK BİR İADE DAVASINI BAŞLATAN RESİM AVUSTURYA-MACARİSTAN, 1907 


| Mücadele Beyaz 
Perdede 
Altmann'ı Helen Mirren'ın, avukatı E. Randol Schoenbergi ise Ryan Reynolds'ın canlandırdığı 2015 yapımı 
Altınlı Kadın adlı film, Maria Altmann'n, halasının portresini ve ailesinden alınan diğer 
Klimt tablolarını geri kazanma 

| mücadelesini anlatıyor. 


Saklanan Gerçek 
Portre, Galerie Belvedere'ye verildikten sonra adı Dame 

in Gold yani “Altınlı Kadın” 
(The Lady in Gold olarak da bilinir) şeklinde değiştirildi. 

Bu sayede, tablodaki figür 
Adele'e ait olsa da insanlar onu Adele'in Yahudi kimliğiyle ilişkilendiremeyecekti. 


aziler, 1933'te Üçüncü Reich'in yükselişinden, 1945'teki çöküşüne kadar 


Avrupa'da sayısız değerli eşyayı yağmaladı. 


Yahudi soykırımı sırasında bu portre 

gibi daha nice paha biçilmez eser, koskoca bir kültürü yok etmek için Yahudi ailelerin elinden zorla alındı. 

Portredeki kadın, Adele Bloch-Bauer, varlıklı bir sanat hamisi ve ünlü Avusturyalı sanatçı Gustav Klimt'in yakın arkadaşıydı. 
Kocası Ferdinand, 1907'de bu portre için ve beş yıl sonra da ikinci bir portre için Klimt'i görevlendirmişti. 1925 yılında Adele menenjitten öldü. Vasiyetinde, kocası Ferdinand'ın her iki portreyi de Avusturya Devlet Galerisi, Galerie Belvedere'ye bağışlamasını istemişti. 

Avusturya 1938'de Nazi Almanyası tarafından ilhak edilince Ferdinand kaçmak zorunda kaldı. 
Ne yazık ki tabloları orada bırakmıştı. Naziler 


onu vergi kaçakçılığıyla suçladı ve 1941'de, Adele'in Galerie Belvedere'ye bağışlanmasını istediği iki portreyle birlikte diğer dört Klimt tablosuna ve tüm aile mülklerine el koydu. 
Ferdinand, II. Dünya Savaşı'nın bitiminden kısa bir süre sonra öldü ve mal varlığını üç yeğenine bıraktı. 

Gazeteci Hubertus Czernin, 1998 yılında Avusturya Sanat Eserleri İade Yasası'nm yürürlüğe girmesinin ardından Galerie Belvedere'nin kayıtlarını inceledi ve resimlerin aslında hiç bağışlanmadığını, Naziler tarafından çalındığını ve sonra yine Naziler tarafından galeriye verildiğini fark etti. Ferdinand'ın yeğeni Maria Altmann, gerçeği öğrendikten sonra resimlerin iadesi için başvuruda bulundu fakat Adele'in vasiyeti nedeniyle başvurusu reddedildi. 

Altmann, Avusturya hükümetine dava açmak istedi ama davanın dosya ücreti çok yüksekti. 


$ Adele'in portrede taktığı zarif jJ elmas gerdanlık, aslında yeğeni Maria'ya düğün hediyesi olarak verilmişti. Gestapo gerdanlığa 

el koydu ve Nazi Partisi'nin ileri gelenlerinden, Hava Kuvvetleri Başkomutanı Hermann Góring, gerdanlığı kansina hediye etti. 


E 


Güle güle Adele 
Altmann, portreyi geri alma hakkını elde ettikten sonra, 
Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmesini tercih etti. Milli hazine olarak kabul edilen portrenin Avusturya'dan aynlacağını kamuoyuna duyurmak için Viyana'nın her yerine afişler asıldı. Onu son bir defa görmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. 


Nazi işgali sırasında Avusturya'dan kaçtıktan sonra ABD vatandaşı olan Altmann, davasını ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşıdı ve nihayet 
2004 yılında, Klimt resimlerinin çalındığı 

ve Altmann'ın, ABD'de dava açma hakkının olduğu yönünde karar çıktı. Karşılıklı bir hukuk savaşı yaşanmaması amacıyla, davada arabuluculuk yapması için bir tahkim komitesi görevlendirildi. Komite, tabloların Altmann'a iade edilmesi gerektiği kararına vardı. 

Adele'in portreleri 2006 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi ve Los Angeles County Sanat Müzesi'nde kısa bir süreliğine sergilendi. Altmann, tablolarını geri almayı başardı ama Nazilerin yağmaladığı sanat eserleri ve bunların asıl sahiplerine iadeleri konusu günümüzde hâlâ sorun teşkil etmeye devam ediyor. Ne yazık ki Nazilerin çaldığı bu eserlerin birçoğuna ulaşılamadı. Ya kayboldular ya da çoktan imha edildiler... 
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FAŞİZM 


P Kötü Söliretliler Listesi 


FAŞİST PROPAGANDACILAR 


20. yüzyılın kitleleri etkisi altına alan faşist politikacıları 


CORNELIS VAN WILLIAM JOYCE .....— DINO ALFIERI muc: 


GEELKERKEN "TA Benito Mussolini'nin iktidara 


a gelmesinden sadece iki 
Hollanda Nasyonal Sosyalist Hareketi'nin * yıl sonra, 1924'ten itibaren kurucularından biri olan van Geelkerken, milletvekili olan Alfieri, 1929'da partiyi kurarken Alman Nasyonal lonca benzeri kurumlar olan Sosyalistlerinin izinden gitti. Esasen tek « korporasyonlar müsteşarlığına, yaptığı Almanların ideolojisini kendi 1935'te de basın ve propaganda ana diline çevirmekti. Parti lideri Anton müsteşarlığına yükseldi. 
Mussert'ten daha aktifti ve sık sık üyeleri 1936'da ise Halk Kültür motive eden konuşmalar yapardı. Gençleri Bakanı olarak atandı. Alfieri, de bu ideoloji doğrultusunda eğitmek # I Ducein talimatıyla İtalyan için 1934'te gençlik dairesini kurdu ve medyasını antisemitizmi desteklemeye teşvik etti, onların eğitimine büyük bir memnuniyetle 1939'da Vatikan Büyükelçisi oldu. Faşist İtalya'nın bizzat destek verdi. Nihayet 1936'da düşüşünden sağ çıkmayı başaran Alfieri, diplomat partinin başına geçti ve 1940'a kadar bu olduğu döneme dair anılarını Yüz Yüze İki Diktatör pozisyonda kaldı, adlı kitabında kaleme aldı 


di 


ERNEST BLYTHE 


ALI 1889-1975 
Yirminci yüzyıl İrlanda'sı gerçek bir kaos ülkesi olduğundan, adada gelişen faşizm dikkatleri pek de üzerine çekti diyemeyiz. 
Hem Protestan tarikat 
Orange Order'a hem de 
Cumhuriyetçi harekete aynı anda üye olmayı başaran 
ErnestBlythe, İrlanda faşist hareketi Blueshirtsün önde gelen üyelerinden oldu. 1940'larda ise 

hitabet yeteneğini, Mihver güçlerini destekleyen radikal faşist parti Ailtiri na hAiséirgheyi (Dirilişin 
Mimarlari) desteklemek için kullandı. 


tutumlar u tutumun 


ında ilar 


Kötü Sóhretliler Listesi 


WILLIAM DUDLEY WANTED 


RİKALI 1890-1965 

Hitler'in 1933'te iktidara gelmesinin etkileri, Atlantik'in 

ötesindeki ABD'de de hissedildi. Faşizm, sosyalizm 

ve teokrasi yoluyla idare edilecek bir “Hristiyan 

Milletler Topluluğu” kurulması çağrısında bulunan 

William Dudley Pelley, Amerika Gümüş Birliği'ni ya = da diğer adıyla Gümüş Gömleklileri kurdu. 22 eyalette şubesi olan bu örgüt, doğrudan Hitler'in Kahverengi Gómleklilerine bağlıydı. Pelley, kendisine 1929'da vahiy edilen bir kehaneti gerçekleştirdiğini düşünüyordu. Bu amaç için çevresinde 15.000 kişi toplamayı başardıysa da 1942'de tutuklandı. 11 farklı isyan ve tahrik 


suçundan hüküm giydi. 
NORAH ELAM meniz ero 


Daha ziyade kadınlara seçme ve seçilme hakkı mücadelesiyle bilinen NorahElam, aynızamanda üç kez hapis yattıktan sonra kurduğu platforma liderlik eden bir faşistti. 1918 genel seçimlerinde bağımsız adayoldu ve “Alman göçmenler" konusunda uyarılarda bulundu. 1934'te İngiliz Faşistler 

Birliği'ne katıldı. Hitabet yeteneği ve grubun yayınlarına yaptığı katkılar sayesinde Batı Sussex İdari Bölgesinin Kadın Kolları Sorumlusu oldu. 


William Dudley p, Hey 


oughlin adında bir radyo ik 


eph Goebbels'e aitti. Onu mayan" kitapları 


zamanla çok daha ki 
haline geldi. 193 


isimli dergiyi yayınlama; 
1938'de, koyu bir ant 


örgüt olan Hristiyan Cepl 


nin dinle ilgili eri durdurma emrine kadar eylemlerine devam etti. 1966'da emekli olana kadar rahiplik kariyerini sürdür 


Aslen Fransız olan Savitri Devi, iki yüksek lisans ve bir doktoranın ardından, eğitiminin sonlarına doğru Nasyonal Sosyalist ve faşist ideolojinin saflarına katıldı. “Nazi ideolojisinin anası" olarak tanındı. Kitaplarından birinde "Nasyonal Sosyalizm'in yeniden yükseleceğini” yazıyor ve Adolf Hitler'in, Hint Tanrısı Vişnu'nun yeniden hayat bulmuş 

hali olduğunu iddia ediyordu. Külleri, Amerikan Nazi lideri George Lincoln Rockwell'in yanında toprağa verilen Devi'nin çalışmaları son birkaç yılda 

aşırı sağ çevrelerce yeniden gün yüzüne çıkarıldı, 2l 


FAŞİZM 


Keşfedilecek Yerler 


KABUSUN İZLERİ 


Faşizmin Avrupa'da yarattığı vahşeti gözler önüne seren kumumlar 


ROMA'NIN KURTULUŞU 


TARİH MÜZESİ 
HE ROMA 


Burası, Roma'nın çok ilgi görmeyen müzelerinden biri olsa da İkinci Dünya Savaşı'nın unutulan vahşetini gözler önüne seren önemli bir merkez. Eylül 1943'ten Haziran 1944'e kadar süren Alman işgali sırasında Roma'nın kurtuluşu için verilen mücadeleyi belgelemek amacıyla 1957'de kurulan müze, bir zamanlar SS subaylannin, İtalyan Direnişi üyelerine işkence yapmak için kullandığı binada yer alıyor. Roma'daki Yahudi cemaatine yönelik zulmü gözler önüne seren kanıtların yanı sıra Yahudi düşmanlığını teşvik eden broşür, afiş ve gazeteleri de görmeniz mümkün. Üç katlı müzede, mahkümlar hakkındaki bilgileri, SS'in tecrit için kullandığı hücreleri ve mahkümlar tarafından bu hücrelerin duvarlarına kazınmış acı ve korku dolu yazıları inceleyebilirsiniz. Müzede ayrıca, 


Ardeatine Katliamı hakkında da detaylı bilgi edinebilirsiniz. 


Bu olayda Naziler, SS karşısında ayaklanan Romalı direnişçilerin eylemlerine misilleme olarak, isyanın ertesi günü, 24 Mart 1944'te, 300'ü aşkın mahkümu idam etmişti. 


Müze, ber gün 9.00-1315 ile 14.1520.00 arası açık (Son giriş saati 1915). Noel, yeni yılın ilk günü, Aziz Peter ve Aziz Paul Bayramı (29 Haziran) ve Ağustos boyunca kapalı. Giriş ücretsiz ama bağış kabul ediliyor 


(@ NAZİLERİN ÇALIŞTIRDIĞI ZORUNLU İŞÇİLERİ V BELGELEME MERKEZİ mms geniin 


İkinci Dünya Savaşı sırasında, Avrupa'nındört bir yanından erkekler, kadınlar ve çocuklar şehrin geneline dağılmış 3.000'den fazla Nazi kampının bulunduğu Berlin'e getirilmişti. Bu dokümantasyon merkezi, günümüze kadar gelebilmiş en son kampın yer aldığı alanda bulunuyor ve Terörün Topograf yası Vakfı'nın bir kolu olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. 2006'da hizmete açılan merkezde, ziyaret edebileceğiniz iki tane kalıcı sergi yer alıyor: “Zorunlu İşçilerin Sıradan Bir Günü 1939-1945" ve "Unutulup Gitmek: Esir İtalyan Askerlerin Tarihi 1943-1945”. Bu sergilerin yanı sıra, Nazilerin zorla çalıştırdığı işçilerin tarihine ışık tutan diğer özel ve geçici sergileri de görmeniz 
mümkün, Ayrıca, rehber eşliğinde gerçekleşen turda, restore edildikten sonra 2010 
yılında ziyaretçilere açılan, askeri ve sivil İtalyan işçilerin barınağı Barrack 13'ü de ziyaret edebilirsiniz. Kamp içinde gezerken multimedya rehberlerden yardım alabilirsiniz. Öte yandan, sizi çevreleyen duvarlar ve kampın kendisi de bir zamanlar burada yaşam mücadelesi veren mahkümların hüzünlü 


Sali-Pazar saat 10.00-18.00 
arası açık (Çarşamba saat 
20.00'ye kadar açık). 24 ve 
31 Aralık günleri kapalı. 
Giriş ücretsiz. 


Bu anıt ve müze, eski kampiniki bölümü olan Auschwitz I ve Auschwitz II-Birkenau'ya bağlı kalınarak yapılmış. Auschwitz, tüm Nazi toplama kampları ve imha merkezlerinin en büyüğüydü ve burada 1.1 milyondan fazla Yahudi erkek, kadın ve çocuk hayatını kaybetti. Müzede, Nazilertarafından işgal edilmiş ve yurttaşları Auschwitz'de can vermiş Çekoslovakya ve Macaristan gibi ülkelerin ulusal sergileri de 

dahil çok sayıda kalıcı sergi bulunuyor. Müze ziyaretçileri gaz odalarının harabelerini, IV. ve 

V krematoryumu ve ayrıca mahkümlardan alınan yüzlerce eşyayı burada görebilir. Burada yaşananlar hakkında en doğru ve en kapsamlı bilgilere ulaşmak için bir rehber eşliğinde müzeyi 


BEİ LONDRA 


Birleşik Kralhk'ta beş adet İmparatorluk Savaş Müzesi bulunuyor. Londra'daki bu müze ise Nazi zulmüne uğramış Yahudilere ve siyasi suçtan hüküm giymiş diğer gruplara dair kapsamlı bir Holokost sergisine sahip. Burada ziyaretçiler, Nazilerin büyük şeytani planı "Ni hai Çözüm" hakkında bilgiedinebilecekleri çok sayıda 


AUSCHWITZ-BIRKENAU ANIT MÜZESİ 


gezmek gerekiyor. Müze arşivleri, araştırma amacıyla Auschwitz'i ziyaret edenler için, kampın tarihine ışık tutan geniş bir belge ve obje zenginliğine sahip. 

Kampın soğuk ve kasvetli havası, buraya gelen herkesin ruhunda kelimelere dökülmesi imkânsız bir etki bırakıyor. Birtoplama kampını ziyaret etmek her ne kadar insanı derinden sarsan bir deneyim olsa da Nazilerin milyonlarca insana yaşattığı vahşeti hafızalarda tutmak ve yaşananlardan ders çıkarmak büyük önem taşıyor. 


Her gün 730'dan itibaren açık. Kapanış saati aylara göre değişiklik gösteri'yor. 1 Ocak, 25 Aralık ve Paskalya Pazarı günleri kapalı Giriş ücretsiz. 


) İMPARATORLUK SAVAŞ MÜZESİ 


kişisel eşyayı, fotoğrafı, belgeyi ve hayatta kalanların ifadelerini yakından görebilir, Bu arada belirtmekte fayda var: Sergide, Nazilerin eline geçmemeleri için Almanya, Avusturya ve Çekoslovakya'dan İngiltere'ye gönderilen, çoğu savaşta ailesini kaybetmiş Yahudi ağırlıklı 10.000 çocuğun kurtarıldığı Kindertransport Operasyonu'na da tanıklık etmek mümkün. 
Müze, Nazi dehşetinden sağ çıkan Holokost tanıklarının sayısının her geçen gün azalması nedeniyle, mümkün olan her türlü belge 

ve objeye ulaşabilmek için devamlı çalışma halinde. Müze yetkilileri, ellerine geçen 

yeni belge, obje ve ifadeleri de ekleyerek serginin kapsamım sürekli büyütüyor. 


Her gün 1000-18 OOarası açık. 24, 25 ve 26 
© Aralık günleri kapalı. Giriş ücretsiz. Sergi, 14 yaş © altıçocuklar için uygun değil. 


Keşfedilecek Yerler 


dımanın ar 


ir yıkıma t 


arihine ışık tutar si korumak and 


sunuyor, Ayrica 


Mart-Eylül 10.00-19.00 arası, Kasım-Şubat 10.00-14.00 & 16.00-18.00 arası, Pazar 14.00'e kadar açık. Pazartesi günleri ve Ocak 


ayında kapalı. Standart bilet 5€, indirimli 3€, güncel sergi bileti 1€, 12 yaş altı ücretsiz. 


Karizmatik ve güçlü bir adam Roma'yı yeniden görkemli günlerine kavuşturacağına söz verdi fakat ardından kendini ömür boyu ülkenin diktatörü ilan etti 


ül Sezar (Julius Caesar), MÖ 100 yılının Temmuz ayında doğdu. Onun doğduğu yıllarda, daha sonraları adından türetilecek olan "July" yani Temmuz kelimesi yerine Ouintilis kelimesi kullanılıyordu 
Sezar'ın doğduğu dönemde olup bitenlere bakacak olursak; Pön Savaşları sonucunda MÖ 146'da Kartaca İmparatorluğu yıkılmıştı ve doğudaki Antik Yunan güçleri de Roma'ya boyun eğmişti. Roma Cumhuriyeti artık tüm Akdeniz'e 'egemendi. Fakat yine de bazı şeyler pek de 


yolunda gitmiyordu. 

Birkaç ay sonra yaşanan bir siyasi ayaklanma, Antik Roma'nın kalbi olan Roma Forumu'nu kana buladı. Ne var ki bu vahşet ilk defa yaşanmıyordu. MÖ 133 yılında, Tiberius Gracchus adındaki popüler bir politikacı, yandaşlarıyla birlikte dövülerek vahşice öldürülmüştü. 

Ancak en kötüsü henüz yaşanmamıştı... Sezar 
12 yaşındayken, Sulla adındaki hoşnutsuz bir 
Romalı general, lejyonlarını (askeri birlikler) Roma'ya karşı kışkırttı. Şehrin kontrolünü ele geçiren Sulla, rakiplerini ve yoluna çıkmaya 


cesaret eden herkesi öldürdü. Daha sonra Sulla, günümüzün Karadeniz Bölgesi'nde hüküm süren Pontus Kralı Mithridates'e karşı savaşmak için yola çıktı. Yaklaşık bir yıl sonra ise Roma başka bir ordunun tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Kaçmayı başaran Sulla düşmanları birlik olmuş ve kanlı bir intikam için geri gelmişti. 

Sulla, Pontus'tan zaferle döndüğünde, Roma'daki iç savaş büyümüş, vahşet artmıştı. 
MÖ 82'de şehri geri aldı ve Forum'da bir liste yayınladı. Bu listede katli istenen isimler yer alıyordu ve her kim listedekilerden birinin kellesini getirip yetkililere sunarsa, ölen kişinin el konmuş mal varlığından pay talep edebilecekti. 

Tüm bunlar olurken, henüz çok genç olan Sezar, Sulla'nın başlıca muhaliflerinden Cinna'nın kızı Cornelia ile evliydi. Ondan Cornelia'yi boşaması istendi fakat Sezar bunu reddetti. Böyle bir tavrın cezası elbette idamdı. Sezar aylarca kaçak hayatı yaşamak zorunda kaldı, Nihayetinde, öldürmeye değmeyecek kadar genç olduğundan ve biraz da ailesinin ilişkileri sayesinde, beklediği af ona bahsedildi. 

Günümüzdeki Birleşik Krallık gibi, Roma Cumhuriyeti de yazılı ve resmi bir anayasaya sahip değildi. Bunun yerine; kanun, gelenek ve teamüllerin bir karışımı temel alınarak, 


hayatın çarklarının dönmesi 

ve adalet sağlanıyordu. Bir 

keresinde Sezar alaycı bir Çar, Kaiser ve tavırla, "Cumhuriyet bir d 

bii" à NIS dünya Ha is onun eylemlerinin çoğuna : 28 farkli 

da gelenekler yön veriyordu | imparatorluk unvanı, ve hiçbir bireyin veya Sezar'ın adından 


grubun kalıcı ve sınırsız 


güce sahip olmaması ilkesi türetilmiştir 


“ONU BOŞAMAYI 
. REDDEDİNCE 
ÖLÜM CEZASINA 


ÇARPTIRILDI” 


Jül Sezar 


yöneticileri iki konsülden oluşurdu. Her konsül üyesi sadece 12 aylığına seçilir, yeniden atanmak içinse on yıl beklemesi gerekirdi. Yalnızca olağanüstü dönemlerde bir diktatör atamirdi. 
Örneğin, MÖ 218-204 yıllan arasinda, Hannibal Barca'nın İtalya'yı yağmaladığı İkinci Pön Savaşı sırasında bu yola başvurulmuştu. Bu diktatörler en fazla altı ay boyunca tek başlarına Roma'ya hükmetmişlerdi. 

Sulla bu geleneği, askeri güç kullanarak 
iktidarı ele geçirişini 4 
perdelemek ve yasal göstermek için kullandı. 
Eski toplumsal âdetleri teşvik ederek uzun vadeli istikrarı yeniden sağlamanın yanında, Senato'ya eski itibarını ve gücünü tekrar kazandırmak amacıyla bir dizi reform gerçekleştirdi. Devlet mekanizmasının yeniden işlemesi için elinden geleni yapan Sulla, Senato'yu kendi destekçileriyle doldurduktan sonra isetüm yetkilerinden feragat ederek inzivaya çekildi. Sezar, bu yaptığından ötürü, “siyasetten anlamıyor” diyerek onunla alay etmişti. 

Sulla, huzurlu bir hayat için inzivaya çekilirken, Roma için durum çok farklıydı. 
Getirdiği reformların bir kısmı on yıl içinde rafa kalktı. İç savaşın yarattığı vahşet unutulacak cinsten değildi... Forum'da bulunan Konuşmacılar Platformu'nda mızrak uçlarına 


Romalı politikacılar, h r kalabalık Roma |, ER» © 


Forumu'nda fark edilmek için beyaz togalar giyiyordu. 


Sezar'ın, 
Büyük İskender'in bir heykeline bakıp, onunla karşılaştırıldığında kendisinin ne kadar 


geçirilmiş insan kafaları ve Tiber Nehri'nde yüzen cesetler hâlâ akıllardaydı. Sezar ve çevresindekiler tüm bu olanlara tanıklık etmişti ve bu vahşetin bir daha yaşanmayacağına inanmak için geçerli bir neden yoktu. 
Sulla'nın emekliye ayrılmasının üzerinden henüz bir yıl geçmeden konsüllerden biri başarısız bir darbe girişiminde bulundu ve ardından idam edildi. Sezar, 
Cicero ve Büyük Pompey gibi önemli kişilikler, halk arasında şiddetin her an alevlenebileceğini ve rakiplerinin bu şiddet ortamında güç kullanmaktan çekinmeyeceğini çok iyi biliyordu. Bu açıdan bakıldığında Sezar, sağlıklı ve istikrarlı bir cumhuriyeti değil, genişleyen bir imparatorluğu bir arada tutmaya çalışmanın getirdiği zorluk ve baskılar karşısında bocalamakta olan bir cumhuriyeti devirmek " y üzereydi. 
Geçmişte pekçokkişi P* 
geriye dönüp olayların bütününe baktığında, 
Sulla ve diğerlerinin 
Sezar'ın diktatörlüğünü öngördüğünü iddia etmişti. Ne var ki Sezar'ın, diğer tüm aristokratlarda 


Sezar'ın yaşadığı döneme ait olan ve onu gerçeğe yakın olarak resmeden yalnızca birkaç eser günümüze kadar ulaşmayı başardı, fakat hiçbiri onun muhi m karizmasını tam anlamıyla yansıtamıyor 


Sezar, SR fethederek 


mini duyurdu 


Cumhuriyetin Sonu 


Sezar, 

MÖ 81'de 
Roma'nın en yüksek askeri nişanlarından biri olan 
Corona 
Civica ile ödüllendirildi 


Sulla'nın kontrolü ele geçirmesi Roma'yı güçten düşürüp devlet yapısında istikrarsızlığa yol açınca Te € Sezarın yükselişi kolaylaştı 


Divus Iulius 

MÓ 42 
Roma üzerinde mutlak güc sahibi Vali MÓ 58 tan lan adlan olmayı hedeflemek, sağlam bir kariyer iode ya "Diktatà Romalıydı planı gerektiriyordu wi xe bir acil durumla 


konsü evlere sahipti 


daki fark ise yetkilerini eline valiliğin hizmet alan üst 


Bayındırlık 
Memuru MÖ 65 


»süllük, iki unvanı verildi 


Mark Antony, 


arena düzenlemenin 
Rom; 
naları ve pazarlarıyla ilgilenirdi. 


elmisti ancak 
MÖ 4. 
ayında ¿ 


meshetti 


bakıldığında bunun pek de bir önemi yoktu 


yürüten Sezar'ın, muhasebeci-sulh hákimi kansimi evi vardı, daha runsuz işleyen bir imparatorluğun apısını 


ıklarına hatta 


aji almıştı nlar < 
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Jül Sezar 


MARY BEARD İLE 
SEZAR HAKKINDA 


Profesör Beard ile Roma hükümdarının siyasi mirası hakkında konuştuk 


Sizce Sezar'ın en önemli askeri eylemi neydi? 
Hiç şüphesiz Galya'nın fethi... Bunun aynı zamanda en kanlı seferi olduğunu da söylemek lazım. 

Kan dökmekle ilgili günümüze kıyasla çok daha pervasız davranabilen bazı Romalılar bile yapılan şeyin düpedüz soykırım olduğunu düşünmüştü 

ve onu Savaş suçlusu olarak yargılamakla tehdit ettiler. Bu fetih, korkunç olmakla birlikte Avrupa'nın çehresini de değiştirdi. Roma'nın egemenlik alanını kuzeyde Manş Denizi'ne kadar genişletti ve Kuzey Fransa'yı, İspanya ve İtalya'nın da dahil olduğu dünyanın bir parçası haline getirerek dilinden iletişim sistemlerine kadar tüm tarihini etkiledi. 


Sezar'ın, halkına ve ordularına hükmetme şekli benzerlik gösteriyor muydu? 

Evet, bazı benzerlikler vardı. O, sıradan bir askerini ya da halktan birisini nasıl kazanacağını iyi bilirdi. 
Belki de çok yapmacık bir tavır sergiliyordu; açıkçası bilmiyoruz. Ancak, şehirlerdeki fakir 

halkı barındıracak yeni kasabalar kurmak gibi hayata geçirdiği birçok uygulamanın ve kanunun yoksullara somut fayda sağladığı aşikâr, Sezar, gerektiğinde son derece cömert olabilen bir hükümdardı. Askerleri arasında olduğu gibi Romalılar arasında da çok sevilen bir liderdi ve MO 44'te öldürülmesi büyük bir kederle karşılanmıştı. 


Sezar, siyaset basamaklarını tırmanmak için gereken parayı nasıl topladı? 

Ailesi, dönemin süper zenginleri arasında olmasa da toprak sahibi, varlıklı bir aileydi. Roma'da zirveye çıkmak çok pahalı bir işti ve bu nedenle Sezar, aile varlığının üzerine aldığı borçları da 


“ASKERLERİ 


eklemişti. Sonuçta antik dünyada büyük bir kredi ekonomisi söz konusuydu... Diğer taraftan, sürekli yeni yerler fethediyordu. Romalılar, zaferlerden kişisel ganimetle dönerdi. Sanat eserlerinden külçe altınlara ve yanlarında getirdikleri kölelere kadar savaşın getirilerinden büyük ölçüde yararlandılar. 
Genel anlamda İmparatorluk, 

finansal olarak sağılacak bir inek gibi görülüyordu. 


Sezar, Birinci Triumvirlik yani gayriresmi üçler erkinin diğer üyeleri olan Crassus ve Pompey'i nasıl alt etti? 

Aslında kendi kendilerini yok ettiler diyebiliriz. Crassus, MÖ 53'te bugünkü Türkiye-Suriye sınırında yapılan Carrhae Muharebesi'nde Partlar tarafından büyük bir yenilgiye uğratılarak öldürüldü. İşin en korkunç yanı, Atinalı şair ve yazar Euripides tarafından yazılmış Bakkhalar isimli oyun Part sarayında sergilenirken, Pentheus karakterinin kopmuş kafası yerine Crassus'unkini kullanmalarıydı. 

Sezar'ın Pompey ile arasındaki ilişkiye gelirsek, aralarındaki rekabet biraz daha karmaşık. Pompey. 
gözü otokratik yönetimde olan karizmatik ve popüler bir liderdi, En azından başlarda... Ona Büyük İskender'den öykünülerek “Büyük” lakabı verilmişti ama Sezar bazı kurnaz manevralarla onu geride bırakmayı başardı ve nihayetinde Pompey geleneksel muhafazakârlarla birlikte hareket etmek zorunda kaldı. 


Sezar halk tarafından bu kadar sevilirken neden diğer politikacılar ondan nefret ediyordu? 
Bunun en sade açıklaması, temel sınıf çatışmasıdır. 
Sezar, gelenekselci Romalı metropol seçkinlerinin karşısında sıradan Romalıların çıkarlarını 


Cambridge Üniversitesi'nde tarih profesörü olan Mary 
Beard, BBC'de yayınlanan 

Medeniyetler isimli programın sunuculuğunu yaptı ve Medeniyetler: Nasıl Görünüyoruz & İnancın Gözü adlı bir de kitap yazdı. 


destekliyordu. Elit tabakanın derdi, zenginlik ve nüfuzla sahip oldukları sözde demokrasiyi korumaktı, Roma siyaseti seçkinler 

arasındaki güç paylaşımı üzerine 

kurulmuştu; yoksulların herhangi 

bir rolü yoktu. Siyasetin oturtulduğu temellerden bir diğeri ise nefret edilen 

eski Roma krallarını hatırlatan tek adam fikrine karşi duyulan öfke ve korkuydu. Seçkinler tarafından bakıldığında Sezar kral olma yolundaydı ve yine kendi bakış açılarına göre haklrydilar. 


Modern çağda Sezar'ı ve değerlerini temsil ettiğini düşündüğünüz biri var mı? 

Hayır, yok. Ancak birçok modern politikacıda Sezar'dan ve taktiklerinden yansımalar görebilirsiniz. Örneğin, özlü söz söyleme çabalarında bunu görebiliyoruz (gerçi bugüne kadar hiç kimse Sezar'ın ünlü sözü, “Veni, vidi, vici"yi alt edecek bir vecize üretemedi). Size çok ilginç gelecek ama saç tarama şeklinde bile bu yansımayı gözlemlemek mümkün. Muhtemelen eski ABD Başkanı Trump bilmiyor ama saçlarını tarama şekli Sezar'a dayanıyor. O da seyrelen saçlarından hoşnutsuzdu ve bunu aynı yöntemle gizlemeye çalışıyordu. 

Son olarak, Sezar'a yapılan suikastın o günden beri politik cinayetler için bir örnek teşkil ettiğini söyleyebiliriz. 16. ABD Başkanı Lincoln'ün katillerinin, planladıkları 
Suikast tarihi için belirledikleri şifre 
“Idus Martiae" idi. 


pem | 


XT -octo Cumhuriyetin Sonu 


d 

» oldugugibi rakiplerini altedip yükselmekten "^. 1 
başka bir hırsı olduğunu gösteren herhangi bir kanıt ortada yok. Antik Roma'da günümüzde görmeye alıştığımız anlamda siyasi partiler yoktu. 
İktidar adaylan farklı kişilerden oluşan grupların bir parçası değildi. İzleyecekleri politikaya pek değinmeyen adaylar, daha ziyade kişisel yeteneklerini ve başarılarını ön plana çıkarırdı. 

Seçmenler, az sayıdaki aristokratailelerin “markalaşmış” adlarına oy veriyordu. Roma konsüllerinin çoğunluğu bu ailelerin üyelerinden oluşuyordu. Mantık basitti; kişinin babası, amcası veya erkek kardeşi daha önce devlete iyi hizmet ettiyse, o da aynı şekilde hizmet edebilirdi. Başarı başarıyı, yüksek makamlar ise zenginliği getirirdi ve tüm bunlarsöz konusu ailenin kendi reklamını yapabilmesini kolaylaştırırdı. Bu durum, ailelerin pek çok kişiye farklı konularda iyilik yapmasını ve bu kişilerin ailelere borçlu duruma düşmesini de beraberinde getiriyordu. Heran bu borçların ödenmesi istenebilirdi... 
Sezar bu ayrıcalıklı grubun dışından 


Aralarında efsanevi bir aş a Kleopatra R 


olmadığı 


arin yükselişini betimleyen bu m kabartma 18. yüzyılda yapılmış 


kazandığı övgü ve itibara 

bir de korsanlar karşısındaki muhteşem zaferi eklenecekti. 
Bu ünlü hikâye, hitabet yeteneğini güçlendirmek amacıyla eğitim almak için MÖ 75 yılında Rodos 


geliyordu. Ailesi her ne kadar tanrıça Venüs'ün soyundan gelen köklü bir geçmişe sahip olduklarını iddia etse de Roma siyasetinde ön saflarda yer almalarının üzerinden yüzyıllar geçmişti. Sezar, arkasında güçlü bir aile desteği olmaksızın kendi namını bizzat yaratmak zorunda kaldı, zira çok az insan tanınmayan birisme oy verirdi. 20'li yaşlarının başında kısa süreliğine Roma Ordusunda görev aldı ve en yüksek askeri kahramanlık niganlarindan biri olan Corona Civica'ya layık görüldü. Geleneksel olarak bu nişan, birlikte savaştığı Romalı askerlerin hayatını kurtaranlara verilirdi. 

Öte yandan Sezar'ın, günümüzdeki İzmit Körfezi yakınlarında hüküm sürmüş Bitinya Krallığı'nın yaşlı hükümdan tarafından baştan çıkarıldığı söylentileri yayılmaya başladı. Romalı seçkinler arasında 


adasına doğru yol alırken Sezar'ın korsanlar tarafından esir alınmasıyla başlıyor. Korsanlar onu serbest bırakmak için fidye alıyorlar, fakat hemen sonrasında kendilerini Sezar'ın filosundan kaçmaya çalışırken buluyorlar, Sonunda Sezar korsanları yakalayıp söz verdiği gibi tek tek çarmıha geriyor. Hoşgörülü kişiliğinin bir göstergesi olarak, uzun süre can çekişmesinler diye boğazlarını kestirmeyi de ihmal etmiyor. 

Bu hikâye, özellikle de korsanların yanında esir tutulurken sergilediği kahramanca ve zekice tavrı bir anda herkes tarafından duyuldu. Tabii ki bu sürecin tek görgü tanığının Sezar olduğunu daunutmamak gerekiyor... Sezar'ın şöhretini arttıran bir diğer konu ise, öteki senatörlerin 

eşleriyle yaşadığı ilişkilerdi. Bunun sonucunda birçok düşman edinmesi haliyle kaçınılmaz olmuştu. 


Büyük Pompey olarak bilinen Gnaeus Pompeius Magnus ünlü bir generaldi 


ardına kadar açılıyordu. Büyük miktarda borç 


eşcinsellik çok da büyük bir olay değildi, ancak ahlaksız bir Antik Yunan hükümdarıyla birlikte anılmak son derece küçük düşürücüydü. Bu dedikodular hayatı boyunca Sezar'ın peşini bırakmadı. Fakat bu şekilde de olsa namı yürüdü ve toplumda kendine kariyer edinmek isteyen diğer tüm delikanlıların arasından sıyrılmayı başardı. 

Ordudaki görevinin ardından 4 
Roma'ya dönen Sezar, birkaç önemli davada avukat olarak 4^ görev aldı. Forum'daki s yükseltilmiş platformlar üzerinde yapılan bu üst düzey duruşmalar halka, yani potansiyel seçmenlere açık olurdu. Burada 


Roma'da 30 yaşına gelen bir adam kamu görevi üstlenebiliyordu. Bir aristokrat için, uygun şartlara sahip olmasının hemen ardından önemli kamu görevlerini 

üstlenmek büyük bir gurur kaynağıydı. Sezar bunu başardı 

çünkü fark edilmeyi çok iyi beceriyordu. Ayrıca, kitleleri ve hatta başka erkeklerin eşlerini bile kendine hayran bırakan olağanüstü çekiciliği ve karizması sayesinde kapılar 


para da almış ve bunu hayır işlerine, halka açık gösterilere ve oy kazanmak için aleni bir şekilde rüşvet verirken harcamıştı. Gerçi diğer adaylar da aynışeyi yapıyordu, fakat Sezar parayı kurnazca kullanarak onlardan daha üstün olduğunu ispatladı. 

Ne var ki çok geçmeden borçları öylesine çığırından çıktı ki Magistra (üst düzey kamu görevlisi) seçimlerini sürekli kazanmak zorunda kalıyordu. Alacaklılarına olan borcunu ödemesinin tek yolu yükselmek ve konsül olarak kârlı bir savagin komutasını üstlenmekti. 
Bu zorlu mücadelede tek bir hata siyasetten tamamen silinmesine yol açabilirdi ki bu, birçok » 


Marcus Junius Brutus , Sezar'ın f E i1 uzatmalı sevgilisi Servilia'nın oğluydu - TS ve diktatór tarafindan büyük takdir görüyordu 


29 


Jül Sezar Decimus Brutus MÖ 
85-43 in 
Brutus 


Gaius Cassius Longinus 

MÓ 85-42 

Sezar'in Brutus'a gó: 

yakınlığı andığı söy 

Cassius'un suikastın beyni 

oldu; 

doğru zaman geldiğinde daşlarına 

saldırı emrini verdi ve 

göğsünden bıçakladı. 


Olay ne zaman gerçekleşti? 
»zar, öldürülen C us un intikamını in MÖ te Part İmparatorluğu'na k 


büyük bir planlıyordu v 


k 


Servilius Casca MÖ Mina m Cumhuriyetin Sonu 


Bir zamanlar Sezar'ın 


güvenilir bir çalışı adaşı olan Gai yakın arkad olan erkek kardeşi 
Gaius ile birlikte idi nda, st sırasında rbeyi n n disinc 
Dikkatinin karşılaştı. Mark 


Tillius Cimber MÓ 
B5-42 
Sezar Senato'ya ğında, Cimber. 
ndeki sini affetmesi n ona bir dilek 


saldırdı. 


dağıtmak için 
Sezar'ın kıyafetini çekiştirmeye başladı 


Í Sezar 

* © suikastında 
© standart bir 

askeri hancer 

olan Pugio 

kullanılmıştı 


Olay nerede gerçekleşti? 

Sezar, Senato toplantısı sırasında öldürüldü. 
Senato binası, sekiz yıl öncesinde bir siyasi 

ayaklanmada yakılmıştı ve henüz kullanıma hazır değildi. Olayın gerçekleştiği gün 


senato tamamen tesadüf eseri Pompey'in amfitiyatrosunun yanındaki bir tapınakta toplanmıştı. 


Jül Sezar 


> politikacının sık sık karşılaştığı bir durumdu. 
Öte yandan, rakipleri geride bırakmak için herkesin canını dişine taktığı bir ortamda, bir seçimi kazanmak için ödenmesi gereken rüşvet miktarı da kaçınılmaz olarak devamlı artıyordu. 
Adım adım hedefine ulaşmak isteyen Sezar, politik anlamda son derece önemli bir pozisyona gözünü dikti ve Roma'nın "Pontifex Maximus"u, yani kıdemli rahibi olmak için evinden ayrıldı. Söylenenlere göregiderken annesine, “ya zaferle döneceğim ya da hiç dónemeyecegim" demişti. 
Zira borçları yüzünden sürgüne gönderilebilirdi. 

Annesinin duaları kabul 

olmuş olsa gerek ki birkaç yıl süren mücadelenin ardından 
Sezar hayallerini süsleyen konsüllügü nihayet MÖ 59'da kazandı. Öncelikle, Cumhuriyet'in en zengin iki adamı Crassus ve Pompey ile gizli bir anlaşma yaparak onların desteğini aldı. Böylece, Roma tarihindeki ilk gayriresmi Triumvirlik, yani üçlererki kurulmuş oldu. Crassus, ünlü gladyatör Spaıtalküs liderliğinde firar etmiş olan köle ordusunu yenmişti. “Kendi lejyonunu kurup, finanse edecek kadar paran yoksa zengin değilsindir” diyerek maddi gücüyle böbürlenmeyi seven bir 

banker ve gayrimenkul 


gumla dü geldi 


üçler erkinin yanında duran 


O dönemde 
Roma'da sezaryen uygulanıyor olsa da popüler inanışın ine Sezar normal 


DOSTLAR VE DÜŞMANLAR 


Siyaset hayatında herkes iyianlaşamayabilir 


Tahmin edebileceğiniz gibi, Sezar, Crassus ve Pompey tarafından kurulan Birinci Triumvirlik'in, üçler erkinin, destekçileri olduğu kadar düşmanlan da vardı. Cicero, 


yatırımcısıydı. Pompey ise konduğu büyük miras sayesinde üç lejyonluk özel bir ordu kurmuş ve iç savaş sırasında Sulla'yı desteklemişti. Pompey, Sulla'nın uygulamaya koyduğu kurallar da dahil olmak üzere kariyeri boyunca her kuralı çiğnemiş bir adamdı. Fakat Sezar, “Genç Kasap” lakaplı bu adamı cezalandırmaktansa, ondan ve askerlerinden yararlanmanın daha iyi olacağını düşündü. 

Pontus Kralı Mithridatis'i yenmesinin ardından Roma'ya 

dönen Pompey, Senato'da 

kıdemli bir devlet adamı olarak 

karşılanma ve sosyal hayatta 

onurlu ve önemli bir rol üstlenme umuduyla ordusunu terhis etti. Fakat ne var ki işler hic de düşündüğügibigitmedi. Pompey'in günlük siyaset konusunda bir tecrübesi yoktu ve başka birinin gölgesinde kalmak istemeyen senatörlerin çoğu onu dışladı. 

Roma'da herhangi birinin uzun süreyle güç sahibi olmasına engel olmak artık elit tabaka için bir saplantı haline gelmişti. Senatörlerin çoğu için politik kariyer, borçlarını ödeme veya servetlerini büyütme fırsatıydı. Bu amaçla, taşra halkını sıkıştınpelinde ne var ne yoksa almakta bir sakınca górmüyorlardi. 
Köklü ve güçlü aileler, kendileri ve yakınları 

için yeterli kariyer fırsatı olduğundan emin olmak istiyordu. Aileler, üst düzey görevlere 


nyaya 


Ama bir adam vardı ki bu üclüye olan muhalefeti, Birinci Triumviriik'in doğuşuna yol açmıştı. Optimates lerin bir üyesi olan Ludus Licinius Lucullus, Ermenistan'ı işgal etmesi nedeniyle korkunç Partlarla Roma'yı çatışmanın 


yani 


bir 


politikacı ve hatipti. Senato'nun yetkilerini genişletmeyi amaçlayan senatörlerden oluşan Optimates'ere şiddetle karşı çıkıyordu. Üçler erki 

ile o kadar iyi ilişkiler içindeydi ki MÖ 57'de sürgünden Roma'ya dönmesine yardım etmeleri için 

Pompey ve Sezar'dan yardım 

istedi. Hatta daha en başında 

Birinci Triumvirlil'e katılmasının 

istendiği bile düşünülüyor. Cicero bu görevi reddetmişti, ancak desteğini sürdürdü. 

Öte yandan, üçer erkinin dosttarı çok düşmanı vardı. Sezar'la birlikte konsüllük görevini yürüten Bibulus, muhafazakâr Optimates grubunun bir üyesiydi. Bugrup, Roma Senatosu'nun gücünü ve nüfuzunu zayıflatmayı amaçlayan Populares grubunun radikal reformlarına şiddetle karşı çıkıyordu. Üçlünün bir diğer rakibiyse Genç Cato'ydu. 
Cato, sonraları süresi uzatılan valilikleri yüzünden üçlüyü hararetle eleştiriyordu. 


Genç Cato, 
Sezar'ın iktidarda olması fikrinden o kadar nefret etti ki MÖ 46 yılında intihar etti 


eşiğine getirdiğinden, doğudaki görevinden alınmıştı. Ardından, makamı ve unvanı Pompe y'e verilince tepkisi sert oldu. Onun etkisiyle, konsül Quintus Caecilius Metellus Celer. Pompey'in gaziler için yerleşke projesine karşı retoyu kulandı. Bu olayın ardından Pompey'in, Sezar ve Crassus ile güçlerini birleştirmemesi için hiçbir neden kalmamıştı. 


Ünlü hatip Cicero, Birinci Triumvirlik'e katılmayı reddetti, ancak sürgünden 


Roma'ya dönebilmek için onlara başvurmak zorunda kaldı 


sadece birkaç kişinin atanmasına son derece içerliyorlardı. Halbuki, sorunlara hızlıca çözüm üretmenin tek yolu buydu. 

Devletin içinde biratalet hüküm sürmeye başladı. Birçok senatör. rakiplerinden birinin bir sorunu çözerek itibar kazanmasindansa, hiçbirçözüm üretilmemesinin daha iyi olduğunu düşünüyordu. Halk arasında işsizlik ciddi boyutlara ulaştı. Bunun sonucunda, yüz binlerce Romalı tahıl yardımına muhtaç kaldı. 

Sahip olduğu nüfuz, para ve destekçileriyle arkasını sağlama alan Sezar, konsüllüğü sırasında kamuya ait büyük arazilerin savaş gazilerine çiftlik olarak dağıtılmasını içeren yasa tasarısını senatoya sundu. Muhalefetin tepkisi sertoldu ama mesele elbette yasa tasansinin kendisi değil, bu fikrin Sezar'ı halkın gözünde kahraman yapacak olmasındarı duyulan korkuydu. Tüm bunlar olurken bir yandan da müttefiklerinin isteklerini tek tek yerine getiren Sezar, bu sayede konsüllük görevinin ardından vali (prokonsül) olarak birkaç eyaletin yönetimine atandı ve daha sonra bu görevinin süresi on yıl uzatıldı. Bu süre zarfında Galya'yı fethetti, Almanya ve İngiltere'ye seferler düzenledi. Tüm bu savaş ve seferlerle ilgili anılarını Galya Savaşı Hakkında adlı eserinde anlatacaktı. 


ödeme yapmak için bastırdığı madeni para. Üzerinde, kölelikten azat edilmiş bir adamın şapkası yer alıyor. Bu sembol sonraları Fransız Devrimcileri tarafından benimsenmişti 


Sezar'ın Kleopatra ile olan ilişkisi dillere destan ama ne var ki Kleopatra, kadın düşkünü 


Sezar'ın sayısız sevgililerinden biriyken, Sezar da Kleopatra'nın ıkları arasında yer alıyo 


Yaptığı her şeyi Roma'nın iyiliği için yaptığını özenle gözler önüne serdiği yer işte burasıydı Savaşlar sırasında bir milyon kişi ölmüş ve çok daha fazlası köle olarak satılmış olsa da Romalılar emperyalizmi kötü bir şey olarak gönnedi. Sezar, kendisinden önceki generallere göre çok daha uzun bir süre boyunca halkın minnetiyle ödüllendirildi. 
Yağmalar sayesinde devasa borçlarını ödedi, yeni siyasimüttefikler satın aldı ve Romalı yoksul vatandaşlara istihdam sağlayan devasa anıtlar inşa ettirdi. 

Rakipleri, konsüllük görevi sırasında Sezar'ı engellemeyi ve zayıflatmayı başaramamıştı, ancak eylemlerinin yasallığı konusunda sulan bulandırmaya çalışmışlardı ve bu konunun üzerine gitmeye devam ediyorlardı. Öte yandan, Sezar Galyadayken en önemli müttefiklerinden biri olan Crassus yeni bir askeri zafer hayalinin peşine düştü ve MÖ 53'te sebepsiz yere Part İmparatorluğu'nu istila etti. Burada büyük bir yenilgiye uğratılarak öldürüldü. Bir süre sonra, Sezar'ın kızı ve Pompey'in kansı olan Julia'nın doğum yaparken ölmesi üzerine Pompey ve Sezar'ın arası açıldı Sezar'ın rakipleri ittifakın zayıf düştüğünü fark etmişti ve Pompey'in desteğini aldıklan takdirde Sezar'ın göz kamaştıncı kariyerine son verebilecelderini düşünüyorlardı. Bu amaçla, iki adamı birbirine düşürmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar 

Önde gelen senatörlerin Sezar'ı yok etme kararlılığı yeni bir iç savaşı göze alacak kadar ileri gitmişti. Sezar'ın da aynı şekilde statüsünü ve şanını korumak için gerekirse tüm dünyayı kaosa sürüklemekten çekinmeye niyeti yoktu... 
Sonunda, Pompey veSezar MÓ 48'de Pharsalus Muharebesi'nde karşı karşıya geldi. Kanlı muharebenin ardından ölü senatórlere şöyle bir baktıktan sonra Sezar'ın ağzmdan tek bir cümle çıktı: “Bunu onlar istedi..." 

Sezar'ın bu iç savaştan galip çıkmasının nedeni ordusunun daha güçlü, kendisinin ise askeri performansının zirvesinde olmasıydı. 

Roma yeniden bir diktatörün hâkimiyeti altındaydı. Ne var ki Sezar, teslim olan rakiplerini affederek ve hatta Brutus ile Cassius'u onurlandınp yeni hükümette görev vererek herkesi şaşırtacaktı. 


leri, MÖ 48'de Pha 


Sezar'ın kur 


Muharebesi'nde Pompey'i yendi 


Zamanının çoğunu seferlerle ve Kleopatra ile olan malum ilişkisiyle geçirmesine rağmen, Romd ya yaptığı ziyaretlerinde yeni reformlarla çığıraçtı ve devletin yeniden işleyen bir kurum olmasını sağladı. 
Öte yandan, reformlar ne kadar akılcı olursa olsun çoğudurumda bunlann hayata geçmesi için yeterli zaman bulamıyordu. Sezar'ın pek deacımasız bir tiran olduğu söylenemezdi ama senatórlerin çoğu için bu yeni rejim sadece bir devletin nasıl olmaması gerektiğinin karşılığıydı. Bir adam, ne kadar yetenekli ve iyi niyetli olursa olsun, böylesi bir güce hiçbir zaman sahip olmamalı ve diğerlerini tamamen gölgede bırakacak kadar onurlandınlmamalıydı. 

Sezar'ı öldürmekten başka seçenekleri olmadığını anlayan Brutus, Cassius ve diğer birkaç düzine senatör, MÖ 15 Mart 44 tarihinde, Roma takviminde Idus Martiae olarak bilinen günde onu bıçaklayarak öldürdü. Hemen akabinde özgürlük ilan etmelerine rağmen halk Sezar'ın ölümüne hiç de sevinmemişti. 
Herkes bu yenidüzenin yalnızca seçkinlerin kendi aralarında kâr etme ve o büyük makamları di aralarında rahatlılda paylaşabilme nden fazlası olmadığını biliyordu. 

Kısa bir süre sonra yeniden iç savaş patlak verdi. 
İç savaşın galibi, Sezar'ın büyük yeğeni ve varisi olan, Roma'nın ilk imparatoru Sezar Augustus oldu. Ödenen siyasi bedel ne olursa olsun, yaşanan kargaşa ve dökülen kanlardan sonra herkes istikrarın sağlanmasından memnuniyet duyuyordu. Cumhuriyet artık ölmüştü, O 


k bir nehir, bir iç savaşı yeniden başlattı 
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Bir bakışta... 


Keltler AVRUPA, MÜ 1200 - MS AVRUPA, MÜ 1200 - MS 500. 


Keltler antikcagda Avrupa'da dağınık kabileler halinde yaşayan kalabalık bir halktı.Zaman zaman birleşerek daha büyük topluluklar oluşturan Keltler ortak din, dil ve kültüre sahipti. 


Boudica'nın başkaldırısı 


Tarihe geçmiş en ünlü Keltlerden 

biri, Kuzey Britanya'nın Norfolk 

bölgesinde yaşayan Iceni kabilesinin 

kadın lideri Boudica ydı (Boadicea 

olarak da bilinir). Kabilesinin Roma 3 š E 

boyunduruğu altına girmesinin d Avrupa'nın bir ucundan diğer ucuna AM EA Mp El Kelt kabileleri, Britanya Adaları'ndan 

ecavüz edince, Kelt kabilelerini bir 

araya getirerek Roma yönetimine Z Orta Avrupa'ya ve Ukrayna sınırına 

karşı bir ayaklanma başlattı. ' -s kadar uzanan genis bir coğrafyaya 


Roma hâkimiyetindeki Londra ve > " $: - Colchester gibi büyük yerlegim E dağıldı. Bazı kabileler daha da ilerledi ve merkezlerini tahrip eden Boudica, Hd D t2 j lie el Ni Mm 3 önce Balkanlar'a, ardından da bugünkü Muharebesi'nde yenildi. Istanbul ve Çanakkale üzerinden geçerek 


Anadolu'ya yayıldı. 


Bir bakışta... 
KELTLER 
Önemli kişiler 


Boudica 

MS 60'lar 

MS 6rde, Romalılara karşı ayaklanma başlatan Iceni kabilesinin savaşçı kraliçesi. 


| Keltlerin kökleri 

> Keltlere ilişkin en eski arkeolojik bulgular E MÖ1200'e kadar uzanıyor. Kelt medeniyeti z diyebileceğimiz kültürel oluşumun ortaya 


çıkması ise MÖ 750'leri buluyor. MÖ 500 vaca civannda Britanya'ya göç etmeye başlayan Galyalı Arverni kabilesinin 


lideriydi. Galya Savaşları'nda Kelt kökenli Galyalıları Romalılara karşı birleştirdi. 

Caratacus 

MS 10-50 

Güneydoğu Britanya'da yaşayan Catuvellauni kabilesinin lideriydi. 


Keltler hicbir zaman tamamen yok olmadilar, fakat başta Romalılar olmak üzere başka halkların içinde asimile oldular. 


Barbar Yıllar boyunca Romalılardan kaçtı, sonunda yakalansa da affedildi. 
Cassivellaunus 
Efsanelerde Keltlerden MÓ 54 


hep vahsi kabileler olarak bahsedilir ama onlar ne barbar ne de vahsiydi: hatta son derece bilge bir halktı. 
Örneğin, yılın günlerini 
Romalılardan daha iyi 


Jül Sezar'ın MÖ 54'te Britanya'ya düzenlediği ikinci sefer sırasında Britanya'daki Kelt kabilelerini işgale karşı bir araya getirdi. 


Yaklaşık MÖ 50 


ei hesaplamış ve daha doğru Farklı bölgelerde yaşayan Coligny'de bulunan kabilelerin lideri olan Commius tablette bir takvim bir takvim yazatmışlardı, her ne kadar Jül Sezar ile ittifak 


Bu da onların matematiksel ve bilimsel açıdan ileri olduklarının bir kanıtıydı 


kurmuş olsa da daha sonra 
Romalılara karşı ayaklandı. 


yer alıyor 


Savaşçı bir halk Önemli olaylar 
PON Keltler cocukluktan itibaren savas egitimi Y Ñ alan, gözü kara savaşçılardı. Genellikle ő ediyor s 
MÓ 500 


£*$ demirden yapılmış silahlar kullanırlardı ye) ve öldürdükleri düşmanlarının 
Qu? kellelerini toplamak onlar icin bir gurur 


Bu tarihlerde Orta Avrupa'da yaşayan Kelt kabileleri, ilk kez Britanya adalarına yerleşmeye başladı. 


kaynağıydı. Çünkü, öldüğünde Keltler Roma'yı WS insanın ruhunun i a 
^ kafatasında hapsolduğuna Ms rabe da yanaktan inanırl, ardı. sonra Roma kentini yağmaladı. 


Druidler, güçlü bir dini inanışa sahip olan Keltlerin ruhani liderleriydi. Bir Kelt, Druid olabilmek 

için 20 yıl eğitim alırdı ve bu eğitim felsefe 

ile astronomiyi de içerirdi. Kritik konularda 

son sözü Druidler söylerdi. Aynca, toplumsal anlaşmazlıklarda yargıçlık yaparlardı. 


Romaklar, Manş Denizi'ni geçtikten sonra Britanya'nın egemen gücü olarak Keltlerin yerini aldı, 


Anadolu'daki Keltler 
E MÖ 280-274 

Keltler Çanakkale ve İstanbul boğazlarını aşarak Anadolu'ya geldiler. Burada Galatlar olarak adlandırılan Keltler uzun süre bugünkü Ankara ve civarına hâkim oldular. 


"un 


* Her ne kadar Romalılar yol yapımı konusunda haklı bir şöhrete sahip olsalar da Avrupa'da ilk yolları Keltler inşa etti. Farklı yerleşim yerlerini bu yollarla birbirine bağlayan Keltler, yol 


MS 476 

Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra Roma ve Kelt medeniyetlerinden geri kalanlar başka toplumların içinde eridiler. 


3b 


Binlerce kilometrelik bir alanda, inşası yüzyıllar sürmüş ve tarihe tanıklık etmiş bu duvar, sayısız efsaneye konu olarak gizemini korumaya devam ediyor 


Yazan John Man 


in Seddi, dünyanın en turistik yerlerinden biri ve en çok bilinen ulusal ikonlardandır. 
Bir arkadaşınız size, "Cin Seddi'ne trmandım” dediğinde basit bir eylem gibi görünebilir ama bu yapı ilk basamağından sonuncusuna kadar her bir taşında büyük bir gizem barındırıyor. 

Çin Seddi tekil bir şey olarak algılanıyor ama aslındakendi içinde çoğulluk banndinyor. 
Yekpare tek bir duvardan değil, birçok duvardan oluşan bu dev yapı kavrılıyor, yükseliyor, kendi içinde döngüler oluşturuyor ve zaman zaman kollara ayrılıyor. Bir kısmı ise yer yer ortadan kaybolmuş durumda... Çin Seddi'nin bazı bölümlerinin defalarca restore edildiğini biliyoruz. 
Çin'in kuzeyinde görkemli ve sağlam görünen taş bölümlerle kargilagan turistler bunun aynı şekilde uzayıp gittiğini düşünüyor ama batıda taş, yerini toprağa, bazen rüzgârın savurduğu dik yamaçlara, bazen de hiçliğe bırakıyor. Öte yandan, Çin Seddi'nin bir duvardan çok daha fazlası olduğu aşikâr; önünde ve arkasında yükselen kaleler ve işaret kuleleriyle o, uçsuz bucaksız, ölçülere sığmayacak bir yapılar bütünü. 

Çin Seddi'nin Çince karşılığı ona daha da gizem katıyor, Hem “Uzun Şehir” hem de “Uzun Duvar” anlanuna gelen "Changcheng" diyor Çinliler... 

Bu benzerlik, Çin tarihine aşina olmayanlara 


garip gelebilir, ancak 2500 yıl kadar önce 

Çin, birbiri ile savaş halinde olan devletlerden (Muharip Devletler) oluşuyordu ve her şehrin etrafı duvarlarla çevriliydi. İşte bu nedenle duvar kelimesi şehir kelimesiyle eş anlamlıydı. Çin Seddi, şehir duvarlarından çok daha büyük ve heybetli bir yapı olduğundan, Çinliler başına bir de sıfat ekledi. Etrafında çiftlikleri ve garnizonları ile uzayıp giden bir şehir duvarı hayal ettiğinizde, Çin Seddi'ne neden “Uzun Şehir” dediklerini kolayca anlayabilirsiniz. 

Çin Seddi'nin yapılış amacı, Muharip Devletler'in en güçlüsü olan ve Qin Hanedanlığı tarafından yönetilen ilk Çin İmparatorluğu'nu korumaktı “Çin” olarak telaffuz edilen ve günümüzdeki Çin'in kökeni olan Qin, aslen Ordos Stepleri'nin güney ucundaki bir göletin adıydı. 
400 yıldır süregelen savaşlar sonunda acımasız 
ve katı bir hanedanlığa dönüşen Qin, en acımasız lideri Gin Shi Huang Di'nin hükümdarlığında daha da gözü kara bir devlet haline geldi. Bu arada belirtmeden geçmeyelim, ilk Çin İmparatoru olarak bilinen Qin Shi Huang Di'nin ismindeki “Huang” Ağustos anlamına geliyor ve Cin mitolojisindeki üç efsanevi kraldan birine ithafen konmuş. "Di" ise "İlahi Hükümdar” demek ve yine antik Çin mitolojisindeki beş bilge imparatora gönderme yapıyor. 


Qin Shi Huang Di, Çin'in ilk imparatoru olarak MÖ 221'de tüm Muharip Devletler'i bir çatı altında topladı. Günümüzde Çin'in en önemli ikinci turistik merkezi olan Xian yakınlarında yer alan ve ünlü Toprak Askerlerin ya da diğer adıyla Terrakotta Ordusu'nun içinde yer aldığı geniş mozolenin inşasına da yine onun hükümdarlığı sırasında başlandı. 

İlk İmparator, Muharip Devletlerin birleşmesinin ardından birkaç ciddi sorunu olduğunu fark etti. Bunlardan ilki kuzeydeydi. 
Gobi Çölü'nün ötesinde, göçebe atlılardan oluşan başka bir imparatorluk vardı: Hiung nu (Xiongnu / Şyungnu) İmparatorluğu... 
Günümüzde tarihçiler bu konu üzerinde hâlâ tartışıyor olsa da bu güçlü toplumun Büyük Hun İmparatorluğu olduğu düşünülüyor, İkinci sorun ise sürekli aktif durumda olınası gereken devasa orduydu. Son olarak, kontrol altında tutulup vergilendirilmesi gereken milyonlarca köylü vardı. Oin Shi, MÖ 214'te mevcut çok sayıdaki duvarın birleştirilmesini emretti. Böylece, yaklaşık 2.500 kilometre uzunluğunda bir duvar ortaya çılanış olacaktı. Yapımı yaklaşık dört yıl sürdü, milyonlarca köylüzorla çalıştırıldı. Tüm bu süre boyunca, çalışan işçiler büyük bir ordu tarafından korundu. Tamamlandığında nihayet Hunları engellemeyi başaran duvar, Çin'in sembolü haline 

> 


Çin Seddi 


Neredeyse 2000 yıllık bir duvar örme geleneğini miras alan Ming hanedanı (1368-1644), kuzey 

sınırını “barbar” göçebelere, yani Moğollara kapatmak için kendisini eşi benzeri görülmemiş güçte bir duvarın inşasına adadı. Sarı Nehir'in batısında, sıkıştırılmış topraktan, doğuda ise genellikle taştan yapılmış olan Çin Seddi'nin tamamlanması neredeyse 200 yıl sürdü. 


Yol 
Yaklaşık 7 ila 9 metre 

. © yüksekliğinde, tuğla ve taştan oluşan duvar, altı 


görevi de görüyordu. Beş atlı yan yana hızla ilerleyebiliyor ya da güvenli bir şekilde birbirlerini geçebiliyorlardı. 


Taş ocakları, kimi 

500 kilogram gelen, 
bazense bir tondan ağır olan taş bloklar 


vy ahşap gibi civarda 


bulunan her şey zemin dolgusu olarak kullanıldı. 


Savunma tedbirleri 
Mazgallı siperler, okçuların vurulmadan 

atış yapmasını sağlıyordu. 


Tehlikeli iş 

Çin Seddi'nin inşası sırasında yaklaşık 

1 milyon kişinin 
öldüğüne ve bunların duvarın dibinde gömülü olduğuna inanılıyor. 


Is gücü 

İşçiler, tuğlaları taşımak için her iki ucunda sepetler asılı olan sırıklar kullanırdı. Dik kısımlarda ise tuğlalar insan zinciri şeklinde elden ele taşınırdı. 


Çin Seddi 


geldi. Çinlilerin deyimi ile “medeniyet" ve “barbarlar” arasındaki devasa sınır tüm heybetiyle yükselmekteydi. 
Bu muazzam duvar, bir sonraki hanedan olan Han Dönemi'ni de gördü. MÖ 140-87 yılları arasında hüküm süren Han İmparatoru Wudi ya da kısaca Wu, imparatorluğunu Orta Asya'ya kadar genişletti, yerel kavimlerle ittifak kunnak için kâşifler ve ordular gönderdi. Onun hükümdarlığı altında duvar batıya doğu uzandı ve bu bölgedeki çöllerde inşaat hızla devam etti. Böylesi bir işin altırıdan kalkmak hem Ordos bölgesinin hâkimiyetini hem de bir tarafta Qilian Dağları diğer tarafta ise çöllerle çevrilmiş Kansu Koridoru'nu kontrol edebilmeyi gerektiliyordu. Göçebeler, en dar noktası 25 kilometre olan bu geçit üzerinden kuzey Çin'e akınlar düzenliyordu. İmparator, Çin'e hükmetmek istiyorsa, Kansu Koridoru'na da hükmetmek zorundaydı. 
Bunu yapabilmek büyük bir emek ve sabır gerektiriyordu. Duvarı uzatıp, bu sınırı tamamen güvenli hale getinnek için adim adım uygulanacak akıllıca 
bir stratejiye ihtiyaç vardı. Wu, silahalana alınmış 1 
milyon askere ve 10ila13 milyon kadar zorunlu işçiden oluşan dev bir insan gücüne sahipti ama iş bununla Gözetleme bitmiyordu. On binlerce ata ihtiyacı vardı ve bunun zetleme kuleleri çoğunu satırı alınası gerekiyordu. Ayrıca, batıdaki pek kimizaman 250 çok vaha krallığının müttefiki olması için onlara rüşvet metrede bir, kimi venneliydi. Bu amaçla, cömert hediyeler, özellikle de zamansa birkaç tonlarca ipek kumaş gönderildi. Öte yandan, Büyük Hun kilometrede bir inşa İmparatorluğu'nu da dize getinnesi gerekiyordu. Aynca, edilmişti. Bunlar, yeni fethediler sınır bölgelerini koruyacak gamizonların yiyecek deposu, kamı doyurulmalıydı. Bu da tahıl yetiştirmeleri için o cephanelik ve A bölgelere yerleşimci gönderilmesi anlamına geliyordu. 
konaklama yeri : A olarak kullanılıyordu. Kaleler, çiftlikler, işaret kuleleri yapılmalıydı... İşte Ayrıca, gündüzleri tüm bunlar, sıkıştırılmış toprak bloklarla inşa edilmiş, duman veya bayrak sıvayla kaplarımış ve badana yapılmış devasa duvan, vasıtasıyla, geceleri günümüzde Çin Seddi olarak bildiğimiz “Uzun Sehir"i ise meşale ya yaratmıştı. 
da ateş okları ile Hunlar ve Çinliler arasındaki savaş bir türlü bitmek işaret vermek için bilmiyordu. Neredeyse her yıl on binlerce süvari ve platform görevi iyadeyle yapılan işgalleri karşı tazafın işgalleri izledi. 
görüyorlardı. py d YOpVan gas ert Karşı arain 19ga erl] m : MÖ 103te, Gobi Çölü boyunca 1000 kilometre ilerlemiş olan 20 bin kişilik bir Han kuvveti kugatilarak katledildi. 
MÖ 99'da, bu defa da bir Han ordusu, yaklaşık 10 bin kişilik Hun ordusunu yenilgiye uğrattı. 
Ne var ki Çin de bu çarpışmada savaşçılarının yansından » 


Tuğlayla F korunmuş sihir 

Çin Seddi'nin en batı ucundaki Jiayuguan'a açıları geçidin üzerindeki pervazda tek bir tuğla göze çarpıyor. Tuğlanın üzerinde, Jiayu Geçidi'nin mimarının adı yazıyor: Yi Kaizhan. Tuğlanın hikâyesi ise oldukça enteresan. Yi'nin, gözünü para bürümüş ve yozlaşmış bir memur olan patronu Lu Fu, Yi'ye geçidin inşası için gereken tuğla adedini tam olarak doğru hesaplamasını, tek bir tuğla artarsa bunu canıyla ödeyeceğini söyler. Yi, bu şartı kabul eder, ancak kale bittiğinde bir tuğla artmıştır. Lu Fu bu durumdan memnuniyet duyar, zira Yi'yi öldürtmeyi ve parasına el koymayı planlıyordur. Fakat Yi, tuğlaya kendi adını kazır ve kapının üzerindeki pervaza yerleştirir. Sonra da bu tuğlanın sihirli olduğunu, şayet biri onu alırsa kalenin yıkılacağını söyler. 
Böylece Lu'nun eli kolu bağlanmış olur ve mecburen Yi'nin hayatını bağışlar. İşte o tuğla, mimarın keskin zekâsının bir sembolü ve kalenin ayakta kalmasının garantisi olarak hâlâ orada durmakta 


Moğollar, Ming 
Dönemi boyunca 
Seddi'ne 


SON d S. 


anlama geliyordu? t 
Düşman akıncıların görülmesi duru- pran munda, duvarın daha gerisindeki askerler,,-— | uyarmak için geceleri işaret ateşleri yalalff, gündüzleri ise dumanla işaret gönderilirdi. “e j 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Dumanisaretlerine ,-“ — 


fazlasını kaybetti. Ardından, 5 bin kişilik bir keşif kuvveti güney Moğolistan'da Hun atlıları tarafından pusuya düşürüldü. Resmi Han tarihine göre, “tepelere konuşlanmış Hun savaşçılanıun attığı oklar yağmur gibi Çin askerlerinin üzerine yağmıştı.” Bu askerlerden sadece 400'ü eve dónebildi. 

Çin'in tüm çabalarına rağmen Hunlar güçlü kalmaya devam etti. Egemen sınıf, Kuzey Moğolistan ve Güney Sibirya'nın dağlarında kendisine zengin ve şaşalı bir yaşam kurmuştu. 
Marangozlan, duvarcıları, çiftçileri, demir işçileri ve kuyumculanyla, 


ve imparatorluğun gücünün sergilenmesi gibi birçok fayda getirmişti fakat yapamadığı tek şey “barbarlar” uzak tutmaktı. 

Öte yandan, alternatif bir strateji yoktu ve duvar daha da batıya, uçsuz bucaksız, aşılmaz Taklarnakan Çölü'nün en ucundaki Yeşim Kapısı Geçidi ya da diğer adıyla Yumen Geçidi'ne yöneldi. Bir zamanlar buradaki kale, gelişen bir şehrin merkeziydi. Şimdiyse çok az kişinin ziyaret ettiği, güneşin altında kavrulan bir tarihi kalıntı sadece... Birkaç kilometre ötesinde ise, kuma bulanmış ve kurumuş çimle kaplanmış alçak 

bir tepe görünümündeki 


refah seviyesi yüksek ve yi S av aş bitmek Han Duvarı hâlâ yerinde son derece iyi korunan ; : duruyor, 

şehirlerde yaşıyorlardı. bil miyordu. Büyük Hun 

Hatta bazı evlerde Antik İmparatorluğu 3. yüzyılda Roma tarzında yerden N eredeyse her yıl " çöktü veyerini diğer ısıtma bile vardı. Batıda, Š 3x : göçebe imparatorluklarına Çin Seddi'nin ötesinde ise, on binlerce suvarl bıraktı. Çin'de ise bir 


bölgede yer alan yaklaşık 
30 şehir devleti Hunlann 
kontrolü altındaydı. 
Bunlarinarasinda, günümüzdeki adıyla Kansu en önemli şehir devletiydi. 
Aslına balalirsa, duvann iki tarafinda da kazanan yoktu. Peki, bu heybetli duvar gerçekten işe yaradı mi? Açıkçası pek de faydalı olduğu söylenemez. Dönemin önde gelen tarihçisi Sima Qian, Çin'in maruz kaldığı birçok işgalden bahsediyor ancak Çin Seddi'nin herhangi birini durdurabildiğine dair bir bilgiye Tastlamıyoruz. Duvar, sınırın belirlenmesi, binlerce kişiye istihdam sağlanması, ilticanın önlenmesi 


ve piyadeyle yapılan işgalleri karşı tarafın işgalleri izliyordu” 


hanedanlık, diğerini takip etti. Bazıları, duvarı korumayı ve bakımını yapmayı bir kenara bırakarak tasarmf etmek istedi ama her zaman eski geleneği savunan general ve bürokratlar oldu. Duvar, Çin'in kimliğinin 

bir parçası haline gelmişti ve kolay kolay terkedilemezdi. 

Günümüzün Moğol topraklannda hâkimiyet kurmak için mücadele eden kavimler arasında Moğollar fark yaratmayı başardı. Cengiz Han, dünyaya egemen olma hayaliyle 13. yüzyılın başlarında Moğolistan'daki tüm beylikleri 


birleştirdi ve onlan yeni fetihlere yönlendirdi. 
Kuzey Çin, ardı ardına gelen bu akınlar karşısında zayıfladı, birliğini kaybetti ve istilaya uğradı. 
Cengiz Han'ın yükselişi sırasında hâkim güç, kuzeydoğudaki Mançurya bölgesinde yaşayan Curcenler ve uzak batının çoğunu hâkimiyeti altında tutan Tibet kökenli Tangutlardi. Bu dönemde Çin Seddi, eski benliğinin yalnızca bir gölgesi gibiydi. 

Moğollar, Cengiz Han dönemi boyunca işgal ve fetihlere devam etti. İmparator 1227de öldüğünde, dünyanın o güne dek gördüğü en büyük kara imparatorluğuna sahiplerdi ve bu, gelecekte hâkim olacakları toprakların yalnızca yansıydı. 
Cengiz'in dünyaya hükmetme hayalini torunu Kubilay Han devralacak ve tüm Çin topraklarını kendi egemenliği altına sokacaktı. Zaman içerisinde Han Çinlileri arasında yavaş yavaş ayaklanmalar baş gösterdi ve nihayet 1368'de Moğolları Çin'den atmayı başardılar, O güne dek duvarın her iki tarafı da Moğolların kontrolü altında olduğundan, bu devasa yapı atıl bir halde adeta çürümeye bırakılmıştı Fakat bir sonraki hanedanlık olan Ming döneminde Çin Seddi yeniden eski górkemine kavuşacaktı. 

Çinliler, ülke bölündüğünde ve savunmasız kaldığında neler olduğunu görmüştü. Aynısı tekrar yaganabilirdi, zira kuzeydeki geniş otlaklarda yaşayan Moğol harılan kendilerini Çin'in meşru hükümdarları olarak görüyordu. 
Böylece Mingler, duvarı yeniden inşa etmeye karar verdi ama bunu hakkıyla yapamadılar, 1449'da bir Moğol kuvveti Pekin'e kadar ilerlemeyi 


başardı ve Ming ordusunu bozguna uğratarak 21 
yaşındaki imparator Yingeong'u esir aldı. İşte o an, türn Çin'in Moğolların eline geçebileceği andı ama Moğollider Esen, Cengiz kadar ileri görüşlü ve gözü kara bir lider olmadığından tereddüt 

etti ve Çinlilere savunma hattı oluşturmaları 

için zaman vermiş oldu. Esir aldığı imparatoru pazarlık kozu olarak kullanmayı denediğinde ise iş işten geçmişti. Yingzong'un yerine çoktan halef seçilmişti ve eskiimparatorun Çinliler için artık birönemi yoktu. Esen, imparatoru sessiz sedasız geri gönderdi ve tarihte kaybedenler arasındaki yerini almak üzere çekildi. 

Mingler bu olaydan önemli bir ders çıkarmıştı. 
Amansız bir rekabet içinde bölünmüş olabilirlerdi falat hemfikir oldukları bir şey vard: Moğollar bir daha asla geri dönmemeliydi. Önlerinde birkaç seçenek mevcuttu; diplomasi, ticaret ve evlilik... 
Fakat bunlardan hangisini secerlerse seçsinler, sonuç olarak “barbarlar” kendileriyle eşit konuma gelecekti. Bu nedenle, geleneksel düşünce, yani korunmak için duvar örme fikri tekrar kazandı. 
Ming Hanedanlığı bu defa duvarı o kadar güçlü inşa edecekti ki artık hiçbir göçebe onlardan izinsiz güneye geçemeyecekti. 

Yeniden inşa çalışmalarında ilk adım, 1455'te, Pekin (Beijing) yakınlarındaki Juyung Geçidi'nde atıldı. Çalışmalar 170 yıl boyunca devam edecekti. 1571 yılında Moğollar ile yapılan bir banş antlaşması Moğol akınlarını sona erdirdi fakat duvarın inşası yine de devam etti. Bu devasa yapının son parçalan 1600 yılı civannda yerine konduğunda, duvar boyunca uzanan 


Çin Seddi üzerinde 
15 ları 
arasında yaklaşık 

1.200 izleme 


Çin Seddi 


Batı çölleri koruma altında 


Üzerine yazı yazılanahşapşeritler 

batı bölgelerinin kupkuru toprakları sayesinde bozulmadan günümüze kadar gelmeyi basarrms. Bunlar, Han Hanedanlığının katı kanunları altında ÇinSeddi'ndeki hayatınnasıl olduğuna dairbilgiler içeriyor. MSIOOcivannda gençbir asker olan Xu'nungünlük işlerine bir bakalım. 


Kayıttut 
Xu'nun görevlerinden biri, suçlular ve kaçakları yakalamak; isimlerini, yaşlarını, boylarını, kıyafetlerini, ekipmanlarını ve eşyalarını kaydetmek, Bölgeden geçen yolcuların görülmekte olan bir davası olup olmadığını kontrol ediyor ve pasaport almaya uygun olup olmadıklarından emin olu yor, Pasaport vazifesi gören ahşap serit iki parçadan oluşuyor. 
# Parçalardanbiri yetkillerde kalıyor. 

YolcununCin'eyenidengirisyapabilmesi 

t ar İçinbununla uyuşan diğer parçayı 


le x 
LAN lu beraberindegetirmesi gerekiyor. 
İşçilerle ilgilen 
Xu, üçgrupaskeri personelden sorumlu: hüküm giymiş olanlar iki yıllık zorunlu askerlik görevini yapan 20 ila 56 yaşarasındaki erkekler ve Xu'nun kendisi gibi gönüllüler, Yorucu biryolculuğun 


Ac. 


Ze 


5 
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ardından bitkin haldeduvara varan 

mangalardaki personelin kayıt — 3 
altına alınması, kıyafetlerinin tedarik 65, it edilmesi, ekipmanlarının teslim L s edilmesi, kannlannin doyurulması * AŞ 


ve uygun bir gniba dahil edilip işe koyulmalarinin sağlanması gerekiyor Ardından bu insanlar; duvar temeli için toprağı kazacak, tuğlalar için ki çıkartacak, at gübresinden sıva hazırlayacak, 
7. badana yapacak, 52z toplayacakvemeyve-sebze bahçeleriyle ilgilenecek. 


Silahlan kontrolet 
-4, Xu'nun sorumlu olduğu 26 gözetleme © kulesindemerdiven yok. Xu, büyük tatar yaylarının kurulurken yeterince yağlanıp yağlanmadığını kontrol etmek için tutamaç © vehalatlan kullanarak tınnanmak zorunda. 
Aynca miğferlerin, zırhların ve yağ kaplarının sayımını da yapması gerekiyor. 


Tatbikata katıl 
Görevinin bir parçası da işaretle haberleşme tatbikatı yapmak. Bu işaretler, saldırganların sayısına veyapllan saldırının başarısına bağlı olarak farklı kombinasyonda gönderiliyor. Gündüz bayraklar ve duman, geceleri ise meşaleler ve ateş kullanılıyor. 
Aslına bakılırsa genellikle rapor edilecek pek bir şey çıkmıyor. Xu bir işaret gönderdiğinde ise Wuwei'ye kadar kuleden kuleye 300 kilometre boyunca iletiliyor ve işareti alan kişi tarafından t 

J 


kayıt tutuluyor. Tatbikat sırasında tüm f operasyonun ne kadar sürdüğünü Hi kontrol etmek için bazen ana x. 
karargâhtan gözlemcilerin Kg e iç 4 


geldigide oluyor. 


Çin Seddi 
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& — Fuara 


Ming askeri gamizonları Pasifik'ten batıya doğru ilerliyordu. Pekin'in doğal kaleleri olan dağların üzerinden zikzaklar halinde uzayıpgiden Çin Seddi, iç Moğolistan'la sınır oluşturan tepeleri aşıyor, Sarı Nehir'i geçip Ordos'a ulaşıyor, Kansu Koridoru'ndanı ilerleyerek batıya doğru devam ediyor ve Orta Asya'ya açılan büyük Jiayuguan Kalesi ile son buluyordu. Bu kale, daha önce Yumen Geçidi'nde inşa edilmiş eski Han kalesi kadar batıda değildi ama daha iyi bir konumdaydı. 
Çin Seddi fantastik bir tasanın harikası olmuştu, hatta birazda abartılı bir yapı... İnşasında görev alan birçok mimar arasında en önemlisi, 1528-1588 yıllan arasında yaşamış, çok yönlü ve mütevazı bir bilge olan Oi Jiguang idi. Dövüş sanatlannda, savaş taktiklerinde, şiir ve edebiyatta son derece başarılı olan Jiguang, duvarı “ya hep ya hic" febefesiyle ele aldı. 100 güçlü nokta arasında tek bir zayıf nokta olsa bile tüm yapı zayıf demektir” demişti. Bu balas açsıyla inşa edilen duvar günümüzde aşina olduğumuz görünüme büründü. Dağların sarp yamaçlarından kıvrılarak geçen ve karmaşık bir yapıya sahip olan Çin Seddi, şüphesiz gerçek bir duvar ustalığı ; örneği.BaştaPekinyakınlarındaki Badalingde yer alan kısım olmak üzere, her yıl milyonlarca ziyaretçi tarihe tanıklık etmiş bu görkemli duvarın üzerinde yürüyor. 
Bütün yapı içinde en hayret verici kısım ise 
42 


IT Jn - d 
"Bu fikirden yola çıkılarak Çin Seddi günümüzdeki halini aldı: Dağların üzerinde 


karmaşık bir şekilde kıvnlarak ilerleyen muazzam bir yapı" 


Çin Seddi'nin pek çok bölümü zorla çalıştırılan işçilerle mşa edildi 


Simatai. Zirvesi yaklaşık 610 metre olan bu sarp kayalık, fosilleşmiş bir dalga formunda yükseliyor Çin seddi ise tam zirvesinden geçiyor Aslına bakılırsa, herhangi bir Moğol birliğinin buraya tırmanmayı düşünmüş olması pek mümkün görünmüyor. Bu kısımda Çin Seddi, neredeyse dik bir açıyla yukanya uzanıyor ve en tepe noktasında yürüyüş yolu hemen hemen bir ayak boyu kadar daralıyor. Her iki tarafında se dudak uçuklatan dik yamaçlar var. 

Ming Hanedanlığı'nın yıkıldığı 1644 yılında tamamlanan Çin Seddi bir türlü amacına hizmet etme fırsatını yakalayamadı, çünkü bundan çok önce, Ming ve Moğollar savaşmayı bırakıp ticaret yapmaya başlamıştı. Diğer bir tehdit olan Mançuları engelleyebileceği dönemde tam da kendini gösterecekken, Çin'deki iç çekişmeler bir otorite ve güç zaafı yarattı ve Ming hiziplerden birinin lideri ülkenin kapılannı Mançulara açtı. 
Duvar bir kez daha atıl hale gelmişti, zira tıpkı Moğollar gibi Mançular da Çing Hanedanlığı olarak 16441911 yıllan arasında duvann her iki tarafına da hükmetti. Moğollar'ın bir antlaşmayla Mançu İmparatorluğu'nun bir parçası haline gelmesi &e barış sürecini iyice pekiştirdi. Çin Seddi bir bariyer olmaktan tamamen çıkmıştı. 
Çinliler hızla bölgeye yayıldı ve Moğollar giderek kendi topraklarında yabancı konumuna geldiler. 
Sonraki 150 yıl boyunca Çin Seddi pek fazla 


dikkat çekmedi. Yıllar sonra yabancılar tarafından keşfedilmesi, Teğmen Henry Parish sayesinde oldu. Genç teğmen ve ressam Parish, 1798'de Mançu İmparatoru Qianlong ile başarısız bir müzakere girişiminde bulunan İngiliz diplomat George Macartney'e eşlik ediyordu. Cin Seddi'ni görür görmez hayran oldu ve gördüklerini inde, Parish'in resmi bir gravüre dönüştürüldü ve defalarca kopyalandı. Benzersiz heybetiyle Çin'i boydan boya geçen (en azından Batı'da böyle olduğu düşünülüyordu) anıtsal bir taş perde olan Çin Seddi'ne ait bu gravürler, fotoğrafın icadından önceki dönemde en bilindik görseller haline geldi. 

Öte yandan, kendi topraklarında Çin Seddi'nin çok da büyük bir hayran kitlesi yoktu, çünkü 
19 yüzyılda halk daha ziyade, duvarın çok 
uzağında bulunan liman şehirlerinde yaşıyordu. 
20. yüzyılın ilk yansındaki iç çatışmalar, savaş ve Mao'nun 1949'daki komünist devriminin ardından Çin kapılarını dış dünyaya kapattı. Bu süreç, 1972'de ABD Başkanı Richard Nixonin ünlü ziyaretine kadar sürdü. ABD başkanının ziyaretinin ardından yavaş yavaş dışa açılan ülkeye turistler akın etmeye başladı ve Çin Seddi dünyanın en popüler yapılarından biri haline geldi. Cin ulusunun büyüklüğünün ve birliğinin sembolü olarak yükselen Çin Seddi, günümüzde gerçek birdünya mirasıdır. O 
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A Bir kadının moda tutkusu, inatçılığı ve abartılı 


harcamalarının, ülkesini kargaşaya ve devrime sürükleyişinin hikâyesi 


g ki büyük beyaz atın çektiği bir araba Paris sokaklarında ilerliyordu. Atların nallarından çıkan sesler sokakta çınlarken, aç ve öfkeli bir kalabalık arabanın içindeki kadını bir kez olsun görebilmek için birbiriyle itişip öne çıkmaya 

çalışıyordu. Kadının elleri bağlıydı ama dimdik otururken yüzünde sert ve vakur bir ifade vardı. 
Göz kamaştıran sarı saçlarına zamansız düşen aklar ona hüzünlü bir ifade vermişti. Bir zamanlar zarafetiyle herkesi kendine hayran bırakan kadının o güzeller güzeli yüzünün yerinde ise şimdi yeller esiyordu. 
Sarayın abartılı ziyafetlerinin etkisi tostoparlak olmuş çehresinden okunuyordu. At arabası kalabalık arasında zar zor ilerlerken, yüzüne tükürmeye çalışanlar 

ve ağza alınmayacak 

hakaretler savurarak 

ona öfkesini kusanlar 

karşısında korkudan 

donakaldı, Onun adi 

Marie Antoinette'ti. 

Eski Fransa kraliçesi 

Marie Antoinette... 

Celladina doğru ilerlerken, 

neredeyse Fransa'daki 

herkesin idam sehpasında 

görmek için sabırsızlandığı o 

meşhur kadın. 


Yazan Frances White — 


Araba, Place de la Révolution'a vardığında Marie, bir zamanlar evi olan büyük Tuileries Sarayı'na son bir kez baktı. İçi parçalanmıştı. Gözlerinden aniden boşalan yaşlarla yanakları ıslandı. Korku, onu en küçük hücresine kadar ele geçirmişti, tir tir titremeye başladı. Fakat kendine bir söz vermişti; son âna kadar dimdik duracakti. Hemen toparlandı, gözyaşlarını sildi. Derin bir nefes alıp arabadan indi. 
Üzerinde beyaz pamuklu bir elbise ve başında da beyaz bir başlık vardı. Bir zamanlar şıklığıyla ve şatafatlı elbiseleriyle dillere destan olan kadının vardığı son noktaydı bu... 
Ama Marie, başında tacı yokken bile gerçek bir kraliçe edasıyla ilerliyordu, zira hayatta olduğu sürece o hâlâ bir kraliçeydi. 
Başı dik ve kendinden emin bir halde onu bekleyen giyotine doğru yürümeye başladı. Beyaz boynunu, onu sımsıkı kavrayan tahta bloğa dayadığında saatler 
1215'i gösteriyordu. Son bir kez nefes aldı ve celladın salıverdiği keskin bıçak o daha nefesini veremeden başını bedeninden ayırdı. 
Fransa'nın en çok nefret edilen kadını artık ölmüştü, 
2 Kasım 1755'te Kutsal Roma 
Imparatoricesi Maria Theresia'nın 15. » 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MARIE ANTOINETTI ; E 


Pirinç çorbası, marul ve kruton, 
Madam için sade kruton 


Lahanali danaeti, şişte dana eti 


İspanyol pateleri, ızgara koyun pirzolalan, şişte tavşan, Maréchale usulü tavuk kanadı, et suyuna hindi sakatat, hindibalı domuz göğsü pastırması, ravigote soslu kızarmış hindi, tatlı rulo ekmek, acı soslu dana kelle, tartar soslu tavuk, domuz çevirme, et suyunda Caux ördeği, portakallı Rouen ördek, pilavlı tavuk fileto güveç, soğuk tavuk, salatalıklı tavuk böreği 


Tavşan filetosu, şişte dana göğsü, et suyuna dana incik, soğuk hindi 


Tavuk, yumurta ve ekmek kırıntıları ile servis edilen kızartılmış horoz, yavru tavşan, genç hindi, keklik, tavşan 


Elmali Strudel, portakal çiçeği, gül suyu velimonlu mereng, makaron, meyveli jöle, şekere batırılmış menekşe 


çocuğu olarak dünyaya gelen Marie Antoinette, doğduğu günden itibaren bir kraliçe olmak için eğitilmişti. O dönemde dünyanın en güçlü kadınlarından biri olan annesi, en küçük kızına karşı son derece katı ve mesafeliydi. 
Kızını, birbiriyle savaş halinde olan Habsburg ve Bourbon hanedanları arasında bir köprü görevi görmesi için hazırlamaya kararlıydı. 
Maria akıllı bir kadındı ve güzeller güzeli genç kızı hakkında Fransız başkentinde kulaktan kulağa konuşulmasını sağladı. Bir süre sonra, Fransa Kralı XV. Louis, Marie Antoinette'in doğru kişi olduğu konusunda ikna oldu ve genç arşidüşesin, torunu ve varisi 
XVL Louis ile evlenmesini onayladı. 

Kendi güçlerini arttırmanın peşinde olan iki büyük lider, Maria 
Theresia ve XV. Louis, evlendirme karan aldıkları gençlerin birbirleriyle uyumunu ya 


da mutluluğunu pek de ónemsemiyordu. Genç arşidüşes, zarif, ince vücudu ve parıldayan 

sarı saçlarıyla şüphesiz çok 


güzeldi. İnanılmaz derecede hayat dolu ve heyecan 


İÇİN KENDİSİNE 
ÖZELBİR 

BANYO GİYSİSİ J 

TASARLATMIŞTI / 


temsil ettiği şeyin, yani Fransa- Avusturya ittifakının karşısındaydı. Öte yandan, bir evlilikte olması gereken cinsel yakınlaşma Louis ve Marie Antoinette arasında tam yedi yıl boyunca gerçekleşmedi. Dolayısıyla, bir kraliçe için konumunu sağlamlaştırmanın anahtarı olan küçük bir veliaht da gelmedi. 
Bu durum, saray içinde ve halk arasında Louis hakkında türlü dedikoduların yayılmasına neden oldu ve onunla alay etmeye başladılar. 
Zavallı adam, onu hakir gören bakışlar altında gitgide küçüldü ve ezildi. Ne var ki kendini ezdirmek Marie'nin aklındaki son şeydi. 
Marie, itibarım arttıran ve onu başarılı gösteren kıyafetler giyiyordu. Saf ipekten dikilmiş elbiseler, zarif ellerini saran hoş kokulu eldivenler, yüksek topuklu ayakkabılar ve o kocaman kabarık peruğuyla endamlı, güçlü ve dimdik duran bir soylu vardı herkesin karşısında. Ağır makyajı ve kabarık etekleri bir kenara bırakıp, vücuduyla uyumlu, daha sade ve kadınsı elbiseleri tercih etti. 
Bu pervasız kadın, sarayın tüm geleneklerini bozuyordu. 
Gardırobu onun hayata tutunma 


peşinde bir genç kızdı. Kitaplara NE o Bu şekilde herkese 


ve eğitime pek önem vermeyen 
Marie'nin yabancı dil ya da matematik bilgisi yoktu, fakat insanları çok iyi tanıyordu ve onlara istediğini yaptırma konusunda uzmandı, Fransa tahtının genç varisine gelecek olursak, Louis; sessiz, çekingen, koyu dindar, çok okuyan ve sakin bir delikanlıydı. 
Sevgisi derindi fakat içindeki korku çok daha derindi... Her şeyden önemlisi, yüksek sesle konuşan, ikna kabiliyetine sahip insanlar tarafından kolayca manipüle edilebilecek bir adamdı. Ne tesadüf ki genç karısı tam da böyle bir kişiliğe sahipti, 

Marie, Versay Sarayı'na adımını attığı ilk andan itibaren, kendisinden çok daha yaşlı ve deneyimli saray mensupları tarafından yakın takibe alındı. Bu insanlar, genç kraliçenin 


açık açık şunu söylüyordu: “Canım 

ne isterse onu yaparım!” Bu cümle, onun yaşam tarzı haline geldi. Kocası uyurken, sabahın erken saatlerine kadar partiden partiye koşuyor, maskeli balolarda ve dedikodu ortamlarında arkadaşlarıyla keyif çatıyordu. 
Erkek gibi ata bindiği bir tablosunu yaptırdı ve hatta kocasından bağımsız olarak bir mülk sahibi bile oldu. Genç Avusturyalı, kendini bir türlü ait hissedemediği ve dışlanmasına neden olan geleneklere meydan okuyordu. Onları paramparça etmeye kararlıydı. 

Özellikle sarayın yaşlı mensupları bu durumdan hiç hoşnut değildi. Aslına bakılırsa, uçarı ve aklı bir karış havada bir genç kızla normalde kolayca başa çıkabilirlerdi, fakat haddini ve yerini bilmeyen, hırslı ve inatçı bir » 


M ARIE ANTOINETTE 


KRALİÇE'NİN GÖZE 
BATAN HARCAMALARI 
Bir ulusu kraliçesinden nefret 


w 


Z À À 
MARIE ANTOINETTE 


pedo İŞLERİ 


Halk açlık ve acı 
Hameau 


Hameau dela Rene inga ürmes bo ito varı Mar burada pok gok Koyi ey 


: -: 
XVI. Louis henüz 19 yaşında tahta çıktığında ülke zaten büyük bir borç yükünün altındaydı 


sağlamlaştırmaya odaklanmışken kraliyet otoritesi çoktan çatırdamaya başlamıştı bile... 
Kraliçe, saraya dair nefret edilen her şeyin bir sembolü olarak halka sunulmak üzereydi. 
Kral ve Kraliçe'nin nihayet bir veliaht sahibi olmasının ardından artık anne olan Marie'nin yaşamı tamamen değişti, Çılgın parti kızı la : line hàkim ol bilen. 
katı ve güçlü bir kadın gelmişti. Fakat bu değişim için artık çok geçti, Saray duvarlarının dışında hız kazanan devrim, ona çoktan yen nr çeşi yaftayı yapıştırmıştı... Ülke çok büyük bir borç 
| neticesinde anne olmuş kadınlar için de altındaydı ve tüm yük halkın omuzlarına 
bit siğinma evi kurdu. binmisti. Gereksiz harcamalan yüzünden Marie'ye "bütcedeki açık” anlamına gelen 'Madame Déficit' ismi takıldı. Aslında çok da haksız sayılmazlardı. 
Marie, Fransa'daki herkesten çok daha fazla para harcamış, 


yakınlarını vergilerden muaf tutmaya çalışmıştı. 
yabancı söz konusuydu. Mesele kontrolden Saray har vurup çıkmış, tehlikeli bir hal almıştı. Böylece, harman savururken, henüz gençken düşmanları Marie'nin sokaktaki halk açlıktan çevresini sarmaya başladı. Önceleri saray ölmekteydi. 
eşrafıyla sınırlı olan dedikodular, saray Bu sırada Marie kendi duvarlarını aşıp tüm Fransa'ya yayıldı. Yalan savaşını veriyordu. 
haberler ve iftiralarla dolu hicivlerin yazılı Kocası, geçirdiği ağır olduğu kitapçıklar elden ele dolaştı. Bunları depresyon sonucunda yazanlar Kadar okuyanlar da bir veliaht hükümetteki gücünü olmayışından yola çıkarak, kraliçenin başka tamamen kaybetmişti. Onun erkeklerle düşüp kalktığına inanıyordu. adına monarşinin otoritesini Halkı açlıktan kıvranırken, dudak uçuklatan koruyabilecek tek kişi Marie'nin 


gardırobundaki kıyafetleri de ülke içinde yavaş yavaş nefret uyandırmaya başlamıştı, Zaten uzun süredir saraya bilenmekte olan devrimciler için “aptal ve utanmaz kraliçe” gün sadakati azalan meclise karşı Monarşi figürü eşi bulunmaz bir propaganda fırsatıydı içerisinde bir güç savaşına girmek zorunda 

ve buna dört elle sarıldılar. Durumun çok da kaldı; üstelik arkasında kocasının herhangi bir farkında olmayan Marie kraliçe olarak yerini desteği olmaksızın... 
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ta kendisiydi. Annesinin aksi yóndeki tüm nasihatlerine rağmen siyasete atıldı. Önemli bir politik güç olarak yükselen Marie, her geçen 


"1 


Kraliçe, dışarıdan bakıldığında demir gibi sağlam görünüyordu, fakat saray duvarlarının dışındaki ayaklanma onu ürkütmeye başlamıştı, Harcamalarını azaltmak için çalışmaya ve somut adımlar atmaya başladı. 
İlk etapta derhal odasındaki pahalı süs eşyalarından kurtuldu. Çabalıyordu ama yaptıkları genelde göz ardı ediliyordu. Bir gün, tiyatrodaki locasinda göründüğünde kalabalık onu öyle kötü yuhaladı ki bir zamanlar sergilediği tavırlardan ve kişilikten tamamen geri adim attı, Partilerden, balolardan, hatta kralın konsey odasından bile uzak durdu ve tüm ilgisini çocuklarına yöneltti, Müdahalelerini daha fazla sürdürürse, Fransa'nın ikiye bölünmesinden sorumlu tutulmaktan cekiniyordu, 

4 Haziran 1789'da bir trajedi yaşandı. 
Marie'nin, tahtın varisi olan en büyük oğlu öldü. Kral ve Kraliçe uzun yıllar bekledikleri biricik çocuklarının yasını tutuyordu ama halk pek de oralı değildi. Normalde ulusal yas nedeni olması gereken bu ölüm, kıtlıktan kendi çocuklarını kaybeden ve fakirlikle boğuşan umutsuz insanların umurunda bile olmadı. Marie öfkelenmişti ve art arda gelen reform taleplerini reddetmesi için kralı teşvik etti, Monarşinin mutlak gücüne inanan, tüm çocukluğunu ve yetişkinliğini saraylarda geçirmiş bir kadın için devrim, inandığı ve uğruna çabaladığı her şeyin zıddıydı. Asilerin bazı şeyleri anlamasını sağlamak için artık güç kullanmanın zamanı gelmişti. 

Kraliçe, devrim hareketinin ardındaki gerekçeleri ve devrime destek veren insanların beklentilerini bir an olsun anlayamamıştı, Olan bitenden çıkardığı tek 

sonuç, devrimci liderlerin ne kadar gaddar olduğu ve ne kadar kanlı eylemler gerçekleştirdiğiydi. Devrimcileri ve devrime dair her şeyi yok etmek istiyordu. Kısacası, 
Marie Antoinette'in gördüğü 

şey halkın özgürlük hareketi değil, isyan ve kargaşaydı. 
Kraliçe, devrimin Cermen paralı askerleri tarafından ezilmesi gerektiğine karar verdi, Marie'nin aklının derinliklerinde halkın yumuşak başlı olduğuna dair bir düşünce vardı. 
Dolayısıyla, bu insanlara 

güç uygulanırsa monarşinin otoritesine saygı gösterirlerdi; 
fakat yanılıyordu. Paris'te silahlı 

bir saldırı haberi yayılırken, devrimciler davalarını bir adım ileri taşıdı. Bastille Hapishanesi'ni basıp, sokakları kana buladılar. 

Kral taraftarları hayatlarını kurtarmak için Paris'ten kaçarken, büyük risk altındaki Marie kocasıyla birlikte kaldı. Artık Paris, Kral Louis'nin yetkilerini devralan Ulusal Meclis tarafından yönetiliyordu, Kral ve 


|^ 


Deyi alk 


Marie, itibarını arttıracağını umarak kendisinin ve ailesinin nispeten basit ve ağırbaşlı giysiler içinde tablolarını yaptırdı 


n kalkar 


Kraliçe'nin söz hakkı yoktu. Fakat ne var ki öfkeli halk için bu yeterli değildi. Versaille'da kalan ve talepleri kabul eden Kral, böylece devrim sona erene kadar dikkat çekmeyeceğini düşünmüştü. Ancak 5 Ekim'de öfkeli bir kadın güruhu Versaille Sarayı'na yürüdü. Kafalarında tek bir düşünce vardı ve Marie'nin özel süitine doğru yola koyuldular. Devrim tutkusuyla dolup taşan bu insanlar, Madame Déficit'nin karşısına dikilmek için önlerine çıkan herkesi devirip, hayatlarını feda ettiler, 

Marie, yalınayak ve yarı çıplak bir şekilde kralın yatak odasına kaçmış, canını zar zor kurtarmıştı. Kalabalık, sarayın bir balkonunun altında toplanıp hep bir ağızdan kraliçeyi görmek istediğini haykırmaya başladı. 

Marie, kendinden aşağı gördüğü hiç kimseye boyun eğmemişti ama o gün aşağılanmayı göğüslemek zorundaydı, başka seçeneği yoktu, Küçük oğlunu ve kızını da yanına alarak devrimci kalabalığın karşısına dimdik çıktı. Alçakgönüllü değildi, özür dilemiyordu, merhamet de istemiyordu, Düşman ateşine karşı duran bir askerin çelik iradesine 

sahipti. Bu cüretkâr, boyun eğmez ve gururlu kadın karşısında kalabalık, Marie'nin uzun 


yıllardır duymadığı o sihirli sözleri haykırdı: "Kralicemiz sen çok yaşa!" 

Ancak, kraliyet ailesi Versaille'dan alınıp Paris'te esaret altında tutulacakları Tuileries Sarayı'na götürülürken bu destek sloganları artık yoktu. Marie, kontrolden çıkmış kalabalığın ateş püsküren bakışlarına ve hakaretlerine maruz kalmamak için arabada iyice çömelmek zorunda kaldı. Tuileries Sarayı'ndan nefret etmişti. Aslında bir kraliyet konutuydu fakat orada isteği dışında 


tutuluyordu ve aşağılanmıştı. Bütün dünyanın 


gözü önünde, kralların Tanrı'dan gelen kutsal iradesine ve yönetme hakkına meydan okunduğunu görmek içinde müthiş bir öfke 


yaratmıştı. Bu duyguların etkisiyle, halkın oma 


sempati duymasını sağlayacak herhangi bir Şey 


yapmayı huysuz bir çocuk gibi reddetti Marie için gerçek ortadaydı; halk tabakası kazanmıştı ve o, bir kargaşanın esiri olmayı reddediyordu. Tüm güçleri elinden alınan Marie, ıstırap dolu iki yılın ardından Paris'ten kaçmaya karar verdi. 1791'de, tüm kraliyet ailesi sıradan insanlar gibi giyinip bir arabayla Tuileries'den gizlice kaçtı. At arabası yaklaşık 300 km yol kat etti fakat bu 


» 


LEKELEYİCİ 
MANŞETLER 


Atılan iftiralar ve yalanlar, kraliyet düşmanı isyancılar tarafından havada kapıldı 


Marie'nin, oğlu Louis Charles'ı doğurmadan dokuz ay önce uzatmalı sevgili: nt Axel von Fersen tarafından ziyaret edildiği öğrenildi. 

Kralin yataktaki sıkıntıları göz önünde bulundurulduğunda, çocuğun, Antoinette'in bu evlilik dışı ilişkisinden olması kuvvetle muhtemel. 


Saray kaynakları, bu Avusturyalı kadının kocasını sadece başka erkeklerle değil, birçok kadınla da aldattığını ortaya çıkardı. Lezbiyenliğiyle ünlü İngiliz Barones Lady Sophie Farrell ve Princesse de Lambelle, onun kadin sevgililerinden sadece iki 


AHLAKSIZLIK F 


Eski kraliçe “Dul Capet”, sanık kürsüsüne çıkarıldığı davada içler acısı suçlamalarla karşı karşıya kaldı. 
Görünüşe göre, Versaille'da âlemler düzenleyen bu 


rezil kadının cinsel sapkınlığı sınır tanımıyor. Kendi oğlu Louis Charles'i taciz ettiği iddia edildi. O ise bu suçlamaya yanıt vermeyi reddetti. 


MARIE ANTOINETTE 


o FRANSANIN 
ÇOCUKLARININ 
KARANLIK 
KADERİ 
Anne ve babası idam edilen çocukların kaderi, onları yakalayanların elindeydi 


Ces 
XVII. Louis 1785-1795 


Kral taraftarları, babasının idam edilmesinin ardından Louis'yi Fransa'nın gerçek kralı olarak gördü ve onu Paris'teki Le Temple'dan kurtarmak için birçok girişimde bulundu. Cumhuriyetçiler, Louis'nin kaçmasını önlemek amacıyla onu annesinden ayınp, bir ayakkabı tamircisi olan Antoine Simon'un. 
gözetimine verdiler. Karısı Marie-Jeanne delikanlıya nazik ve iyi davranıyordu ama sonı bir prens olarak yetistirilmedi ve saray adabı yerine varoş üslubuna alışmak durumunda kaldı. Simonlar'ın Le Temple'dan ayrılmasının ardından, Louis kafese tıkılmış gibi karanlık bir hücrede tek başına kaldı. Yemeği bile ona parmaklıklar arasından uzatilryordu. İtilip kakılan, ihmal edilen ve gardiyanlar pesas sık sik hakarete uğrayan zavallı oğlan kimseyle kol 1795'te ciddi şekilde hastalandı ve n Haziran'da on yaşında yalnız başına öldü. Ölüm nedeninin lenf bezi iltihabı olduğu söylendi. Ne var ki bu tartışmalı bir açıklamaydı, zira söz konusu rahatsızlık genellikle ölümcül değildi. Louis isimsiz bir mezara gömüldü. 
Fakat ardından cesedin Döfen'e, yani genç vellahta ait olmadığı söylentileri ortaya atıldı. Bunun üzerine, kayıp prens olduğunu iddia eden yüzlerce kişi ortaya çıktı, Nihayet 2000 yılında yapılan ONA testiyle onun gerçekten XVII. Louis olduğu kesinleşti, 


Cue 
Marie Thérèse 1775-1951 


Marie Thâröse, “Terör Dönemi” olarak adlandırılan devrim sonrası kanlı dönemden sağ kurtulan tek kraliyet ailesi üyesiydi. Ailesinden hiçbir haber alamadan hücresinde yalnızlık içinde bir hayat yaşamaya ve şiddete uğrayan küçük kardeşinin çığlıklarını dinlemeye mahküm edilmişti. Sadece babasının öldüğünden haberdar olan genç kız odasının duvarına, "Marie Thérèse Charlotte dünyanın en mutsuz insanı” kelimelerini kazıdı. 
“Terör Dönemi" bittiğinde ülkeyi 
terk etmesine izin verildi ve henüz 16 
yaşındayken Viyana'ya götürüldü. Daha sonra, kuzeni Louis-Antoine ile evlendi ve İngiltere'de sürgünde yaşadı. Sonunda, 1814'te tekrar monarşiye geçişin başladığı Birinci Restorasyon döneminde Fransa'ya döndü. Napolyon 1815'te sürgünden ülkesine geri döndüğünde, Marie onun karşısında durmak için askeri birlikleri toplamaya çalıştı ve Napolyon'un ısrarlı talebine rağmen Bordeaux yu terk etmeyi reddetti. Bu tavrı karşısında Napolyon onun hakkında, “Ailesindeki tek erkek” demişti. Anayasal monarşi rejiminin kralı XVIIL Louis'nin ölümünden sonra Marie'nin kocası tahtın varisi oldu. Ancak, Temmuz Devrimi onu tahttan çekilmeye zorladı ve Marle bir kez daha İngiltere'ye sürüldü. Nihayet, 72 yaşında burada zatürreden öldü. 


Lal 


Kocasının idamının ardından Marie'ye “Dul Capet” lakabını taktılar 


ümitsiz bir girişimdi, zira kraliçe, alıştığı lüks ve konfor olmadan seyahat etmeyi reddetmişti. Çok sayıda atın çektiği ağır 

ve hantal araba elbette dikkatleri üzerine topladı. Arabanın içindeki simalar ülkenin en tanınmış kişileriydi ve doğal olarak kaçaklar hemen fark edildi. Kraliyet ailesi, aşağılanmış bir halde Paris'e geri dönmek için uzun bir yolculuğa çıkmak zorunda kaldı. Toza toprağa bulanmış, bitap düşmüş ve 35 yaşını geride bırakmış olan Marle kalabalığın arasında tekrar esaretine doğru ilerlerken onun üzerine tükürdüler, vurdular ve itip kaktılar. Hükümdar halkını terk etmek istemişti. Buna karşılık halkın ortak kararı 


çok netti; monarşi gidecekti! 

Kraliçe, Fransa'da sempati toplamaya çalışmanın yersiz olduğunu biliyordu. 
Devrimin kontrolden çıkması ve kendisine duyulan nefretin zirveye ulaşmasıyla, 


“nüfuzlu yakınlarına başvurmaya karar 


verdi. Kutsal Roma İmparatoru olan kardeşi IL Leopold ve onun oğlu II. Francis'ten, Fransa'ya karşı kendisini savunmalarını 

ve bu uğurda gerekirse Fransa'yı tehdit etmelerini istedi. Ancak bu talep, Fransa'nın 
20 Nisan 1792'de Avusturya'ya savaş ilan 
etmesine neden oldu. Marie artık sadece nefret edilen "Avusturyalı kadın” değil, aynı zamanda Fransa'nın düşmanıydı. 
Yabancı ordular Fransa'ya akın etti ve Fransız halkına, kraliyet ailesine bir 

zarar geldiği takdirde bunu hayatlarıyla ödeyecekleri tehdidini savurdu, Fakat halk en az kraliçeleri kadar acımasızdı ve boyun eğmedi. 


Marie'nin eylemleri Fransa'ya savaşı getirmişti ve şimdi ise halk ona savaş açmıştı. 
10 Ağustos'ta silahlı bir kalabalık saraya baskın 
düzenleyerek kral ve kraliçeyi küçük bir odada saklanmaya zorladı. Hakaretler savuran öfkeli kalabalığın ateş püsküren bakışları altında, onları savunmakla görevlendirilen 900 İsviçreli Muhafız'ın katledilmesini çaresizce izlediler. 
İsyancılar, kraliyet ailesine ait tüm değerli eşyaları toplayarak masaların üzerine yığdı. 
Tüm bu olan bitenler sırasında Marie için belki de en aci veren şey, monarşinin sona erip duymaktı. 


Tüm kraliyet ailesi, Marie'nin nefret ettiği Tuileries Sarayı'ndaki esaret hayatını mumla arayacakları Tapınak Hapishanesi'ne (Le Temple) götürüldü. Uzun yıllardır onunla özdeşleşmiş olan süslü elbiselerden arındırılan Marie, burada gardiyanların korkunç muamelesine maruz kaldı. Sürekli hakaret edip aşağılayıcı davranışlarda bulunan gardiyanlar tüm mahremiyetini elinden almıştı. Sonunda Marie'nin sağlığı bozuldu ve tüberküloza yakalandı, Öte yandan, ne hastalık ne de alaylı sözler ya da giydiği paçavralar adının, gururunun ve kimliğinin elinden alınması kadar acıtmıyordu canımı, Artık bir kraliyet ailesi söz konusu olmadığı için 


hücresinde bir ay sürecek korkunç bir hücre hapsine mahküm edildi. Sürekli gözetim altındayken kaçma şansı hiç yoktu. Diğer taraftan, kendisini bekleyen sonla yüzleşmek için zaten çok beklemesi gerekmeyecekti. 

14 Ekim'de Marie, düşmanlarının karşısına 
çıkmak üzere Devrim Mahkemesi'ne götürüldü. Kendisine yöneltilen suçlamaların çoğu, politik eylemlerinden ziyade kişiliğine yönelikti. İftira manşetlerini ve söylentileri gerçekmiş gibi sundular. Onu, Versaille Sarayı'nda seks partileri düzenlemekle, İsviçreli Muhafizlarin katliamını organize etmekle, Fransa'nın parasını 


Avusturya'ya göndermekle ve hepsinden daha da korkuncu, 
> y \ kendi oğluna cinsel 


cumhuriyetçi hükümet Y tarafindan aileye Capet istismarda bulunmakla soyadı verildi. Böylece, suçladılar. Bu ithama 1.000 yılı aşkın süredir cevap vermeyi reddetti ve Fransa'ya hâkim olan kısaca şöyle dedi: “Sessiz hükümdarlar dönemi N kalmamın nedeni, bir sona ermiş oldu. NEDENLE, MARLE'NİN anneye yapılan böyle Aralık ayında, ODASINASIK SIK bir suçlamaya doğanın KN çermeyecek olmasıdır 
TARAF ÇİÇEKLERLE 7 s 


bir tutum takınmış 

olan kocası Louis vatana ihanetten suçlu bulundu ve idama mahküm edildi. Bir ay sonra ise infazı gerçekleşti. 
Kral ve kraliçe her zaman uyumsuz 

bir çift olmuştu. Açıkçası, Marie'nin 

başka yerlerde teselli aradığı söylentileri 

de tamamen gerçek dışı sayılmazdı. Fakat 

0, çocuklarının babasıydı, 20 yılı aşkın bir süredir dostu ve sırdaşı, terör ve belirsizlik günlerindeki tek güvencesi olmuştu. Şüphesiz bu infaz Marie'yi derinden sarsmış ve üzmüştü. 

Marie her zaman teselliyi çocuklarında bulabiliyordu, ancak Temmuz ayında tüm yalvarışlarına rağmen biricik oğlu elinden alındı. Ardından, Eylül ayında ailesinin kalamm, yani kızını ve Louis'nin kız kardeşini de ondan kopardılar. Conciergerie Hapishanesi'ndeki soğuk ve nemli bir yeraltı 


BEZENİRDİ 


NE ve acılara rağmen sergilediği 


Suçlamaları, dinleyiciler arasında bulunan kadınların vicdanlarındaki mahkemeye 


havale ediyorum.” Yaşadığı tüm 


güçlü duruş ve meydan okuma 

herkesin dikkatini çekmişti, fakat karar daha duruşma görülmeden verilmişti bile: Suçluydu. 

Marie, yargılama sürecinde, son âna kadar bir kraliçenin cesaretini ve asaletini ortaya koydu. Aslına bakılırsa sorun da buradaydı; o, kelimenin tam anlamıyla bir kraliçeydi. Kraliçe olmak için doğmuş, bu amaçla eğitilmiş ve tüm hayatı boyunca kraliçeliğin gereklerini yerine getirmişti. Ne var ki Fransa artık bir kraliçe istemiyordu. Cansız bedeni giyotinden çıkarılıp bir arabaya atıldı ve başı bacaklarının arasına kondu. Ardından, isimsiz bir mezara gömüldü, Fransa ondan ne kadar nefret ederse etsin, Marie Antoinette, Fransızların kraliçesi olarak anılarda yaşamaya devam edecekti. O 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I Dünya Savaşı'nın ardından Almanya 

parçalara ayrıldı ve Müttefiklere sunuldu. FiGor 

İngilizler, Fransızlar Amerikalılar ve Ruslar 

paylarını alırken, Berlin de bölündü. 
- Doğu ve Batı Almanya birbirinden tamamen farklı bir kaderle karşı karşıya kaldı. Batı büyüyüp 


- zenginlesirken, SSCB'nin 
= komünist rejimi altındaki 

E Doğu, kendini unutturma s yolunda adim adim ilerliyor 


Doğu Berlin de bu kaderden payını aldı. Ne var ki yalnızca birkaç adım ötesindeki kapitalist Batı'ya doğrudan erişimi olduğundan, şehir milyonlarca insanın kaçış rotası haline geldi. 

y Batıya kaçanların sayısı 
D arttikca, Alman Demokratik m Cumhuriyeti (ADC) liderlerinin tepkisi - de büyüdü. Öfkeden gözü dönmüş bir şekilde, 

" şehrin iki tarafını birbirinden ayırmak için 

bir duvar inşasına giriştiler. Mutlak bir gizlilik 

içinde, Doğu'dan Batı'ya geçişi engelleyecek 

n 106 kilometrelik dikenli teller dikildi. iki taraf arasında serbest geçiş 12 Ağustos 1961 gününden itibaren artık yasak ve yasa dışı (9 Kasım 1989'da duvar yıkılacak ve yasak kalkacak). 


NEREDE KALINIR? 


Ta Doğu Berlin'in çoğu yerinde nispeten giden yolu ip üzerinde kat eden Doğu 

Ta güvende olduğunu söyleyebiliriz, ancak Berlinli akrobat Horst Klein'dan ilham 

eÑ kaçmayı planlıyorsan, duvarın yakınındaki bile alabilirsin. Duvarın diğer tarafında 

~ yüksek bir binada ikamet ettiğinden emin kendine bir yardımcı bulman gerekebilir 

» ol. Bu şekilde muhafızları gözlemleyebilir, ama zaten çoğu Batı Berlinli, kaçan Doğulu planını ona göre şekillendirebilirsin. Eğer hemşerilerine yardım etmekten mutluluk 


uygun bir bina bulursan, 1963'te özgürlüğe duyuyor. 
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Yapilacaklar & 
Yapılmayacaklar 


Göz önünde olmaya devam et. Doğu Almanya'ya karşı komplo kuruyor olsan da olmasan da her gün çalışmaya devam et ve homurdanma. Stasi'nin sivil polisleri her yerde. 


Trabant için hemen başvur. 
Doğu Almanyanın popüler otomobilinin 15 yıla varan bir bekleme listesi var. Bu yüzden başvurunu çok geçe bırakma. 


Kaçış tünelleri için gözlerini 

dört aç. Duvar boyunca bu tünellerden yaklaşık 70 tane var ve bunların 96 20'si özgürlüğe açılıyor. 
Acil bir durumda Batı 
Berlin'deki aileni ziyaret etmen gerekiyorsa geçiş için başvur. Geçiş izin belgen yoksa Batı Berlin'e gitmek de yok. 


Pasaportun olsa bile Batı 

Berlin'e geçebileceğinden emin olma. Giriş ve çıkışlar, kontrol noktalarındaki memurların inisiyatifinde. 


Doğu Berlin'den. duvara 

tumanarak kaçmayı deneme. 
İki sıra dikenli tel arasında kalan “ölüm şeridinde" keskin nişancılar ve bolca tuzak seni bekliyor. 


Durumun hakkında şikâyet 

etme. Stasi her zaman dinlemede, bu yüzden söylediklerine dikkat et. 


Yanına erzak almadan 

ayrılma. Batı Berlin'de kısa süre kalmak için geçmene izin verilse bile, oradayken muhtemelen hiçbir şeye paran yetmeyecek, çünkü çok az miktarda döviz almana izin veriliyor 


KİMLE ARKADAŞ OLMALI? 


Erich Mielke 

“Dostlarınızı yakınınızda, düşmanlarınızı ise daha yakınınızda tutun” diye bir 

söz vardır. Bu söz, özellikle 

Doğu Berlin'de çok geçerli. 
Stasi'nin başı ve gerçek bir psikopat olan Erich Mielke, güçlü acımasız bir adam. Uzun süredir Ulbricht'in çalışına arkadaşı olan Mielke de benzer şekilde karanlık bir geçmişe sahip. Aynen Ulbricht 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gibi cinayetlere karıştı ve Doğu y” 


Almanya'nın en acımasız operasyonlarından bazılarını yönetti. Devlet Güvenlik 
Bakanı olan Mielkenin sevdikleri arasında olmayı 


isteyebilirsin. Onun sana hiçbir X 


şekilde iyiliği dokunmayacak olsa 


da uzak durman gereken birkaç gizli 


N 


Stasi Üyesi mini ağzından kaçırabilir. 
Ekstra ipucu: Doğu Berlin'den sağ salim çıkmak istiyorsan, komünist kısmını elinde tutuyor. Kanunsuz geçmişi ve gaddarlık tutkusu, benliğine erişmen iyi olur. Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin yönetim onu dikkate alınması gereken bir şahsiyet haline getiriyor. Sözün kadroları Almanya'nın en sadık ve tutkulu komünistlerinden oluşuyor özü, ne yap et, bu adamdan uzak dur. 

ve Sovyetler Birliği tarafından destekleniyor. Hükümetin beklentilerine 

uymak, kazasız belasız bir hayat yaşamak için tek umudun. 


Faydalı Beceriler 


Karizma 

Kaçmaya çalışrken yakalandın mı? Karizmanı geliştirmek için zamanında gereken mesaiyi harcadıysan belki bu durumu atlatabilirsin. Seni çabucak 
Doğu Berlin sokaklarına geri döndürecek soğukkanlılığa ve keskin zekâya ihtiyacın olacak. 


Zaman Yolcusunun El Kitabı 
DOGU BERLIN 


" 
KIMDEN UZAK DURMALI? £652; 
Walter Ulbricht —— 
Berlin Duvarı ile ilgili suçlanması A gerekenbiri varsa oda Walter f, 

Ulbricht. Adolf Hitler'in | 

saltanati sirasinda Almanya'dan 

kacti ve hem Paris'te hem de 

Prag'da sürgün hayatı yaşadı. 

Daha sonraları, Sovyetler 

Birliği Doğu Almanya'nın 

kontrolünü ele 

geçirdiğinde geri dönüp 

Alman Demokratik 

Cumhuriyeti'ni kurdu. 

Oandanitibaren 

Ulbricht güçlendikçe 

güçlendi. Devlet 

Konseyi başkam 

olan Ulbricht, 

Doğu Berlin'de 

kararların 

çoğunu alarak 

gücün ve iktidarın önemli bir 


Doğu Berlin'den çıkma şansını yakalamak istiyorsan, bu ipuçları sana yardımcı olacaktır 


Güç 

Eğer beyninden çok kaslarını kullananlardansan, o zaman bileğine kuvvet... Yasal yollardan kaçamayabilirsin ama duvarın altında keşfedilmeyi bekleyen tüneller var. 


Tip bilgisi 

İyi bir eğitim aldığından emin ol; tercihen, seni Batı Berlin'e götürecek bir alanda... Meselatıp bunlardan biri. Hatırı sayılır bir tıp uzmanlığı, yeteneklerini sergilemek için Doğu Berlin dışına çıkmanı sağlayabilir 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arihin genellikle kazananlar tarafından yazıldığı söylenir, Romalılar, Mısırlılar ve Yunanlann ne kadar göz önünde olduğunu 


Ancak unutmamak gerekir ki antik dünyada, insanlık tarihinin şekillenmesine ve insan ırkının dünyayı adım adım fethetmesine yardımcı olmuş birçok başka kültür ve krallık da vardı. Parlak dönemlerinde hareketli metropolleri ve birçok özgün kültürü içinde banndiran bu imparatorluklann bir kısmı talihsiz bir şekilde Roma lejyonlannın veya Yunan ağır piyadeleri olan hoplitlerin ezici gücüyle karşılaştı. Bir kısmı 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düşünürsek bu iddia hiç de yersiz sayılmaz. 
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Bu unutulmuş medeniyetler günümüzün dünyasını şekillendirmişti NN NN Yazan Jack Griffiths BENIEZENIUIAZENIICENIQAZENIQAENSQEENNUES 


ise yıkıcı doğal afetlerin kurbanı oldu. Öte yandan, nasıl ve neden bir anda yok olduklarına dair teoriler üretilmiş olsa da bazı uygarlıkların tarih perdesinden ayıllışları gizemini korumaya devam ediyor. İşin üzücü yanı, kendilerinden sonra gelen medeniyetler üzerindeki etkilerinin ve anılarının da onlarla birlikte unutulup gitmesi... 

Neyse ki uzun yıllar boyunca zorlu süreçlerden geçip bugüne kadar gelmeyi başarmış şehir harabelerinden, günümüzde kullandığınız sistemlere ve mimariye kadar pek çok ipucu bize bu medeniyetler hakkında çok önemli bilgiler sunuyor. Listemizdeki yedi unutulmuş 


uygarlığın insan gelişimine katkısı popüler cagdaglanninki kadar fazla olmayabilir fakat bu, onların ticaret, mimari ve savaş teknolojilerinin gelişiminde yadsınamaz bir önem taşıdığı gerçeğini degistirmiyor, Bu yazımızda, ilk su kemerlerini inşa eden, demiri eritip silah üreten, 
365 günlük takvimi icat eden ve hatta ilk 
hayvanat bahçesinin miman olan uygarlıklar keşfedebilirsiniz. Mısırlılara kök söktürmüş, yaşadıklan adayı yerle bir eden iki doğal afetten sağ çıkmayı başarmış ve daha birçok ilginç gelişmeye imza atmış kayıp medeniyetlerle tanışmak için okumaya devam edin. 
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Günümüzde Kamboçya topraklarında yer alan 


Angkor Wat, Khmer İmparatorluğu'nun en kutsal yerlerinden biriydi 
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KHMER 
İMPARATORLUĞU 


Bir nehir deltası almasından 


zerinde yer 

1 doğal bir korumaya 
sahip olan Khmer İmparatorluğu, Güneydoğu Asya'nın şekillenmesine katlada bulunmuş ihtişamlı bir devletti 


Neredeydi: 
Bugünkü Vietnam, 
Kamboçya, Laos ve Tayland 
Ne zaman hüküm sürdü 
800-1400 
Güçlü Yönleri: Gelişmiş su sistemi, güçlü ekonomi, doğal kaynaklar 
Zayıf Yönleri: Kontrolden çıkan nüfus, rakip medeniyetler, aşırı genişleme Şaşırtıcı gerçek: Kmer İmparatorluğu, 600 yılda sadece bir tek büyük deniz savaşını kaybetti 


Su, tüm uygarlıklar için yaşam kaynağıdır. Khmer İmparatorluğu da sudan faydalanmayı öğrenmiş ve bunu kendini geliştirmek için ustaca kullanmış bir medeniyetti. Başkent Angkor'un, Mekong Nehri kıyılarında gelişebilmesi için ülkeyi geniş bir su ağıyla kapladilar. Bir zamanlar dünyanın en bü şehri olan Angkor, eğer tahminler doğruysa, 1.000 
kilometrekarelik bir alanda, yaklaşık 1 milyon insam barındırıyordu. 

Bu şehir, Funan ve Chenla imparatorluklarının küllerinden doğmuştu ve günümüzün birçok modern kentine benzer boyutlardaydı. 
Kanallardan oluşan geniş bir su şebekesine ve suyu depolayabilmelerini sağlayan baraylara sahiplerdi. Bu gelişmiş sistem sayesinde, bol yağış alan muson ildimi boyunca suyu biriktirip, kurak mevsimlerde rahatlıkla kullanabiliyorlardı. İçinde tatlı su bulunan kanallar şehrin her bölgesinden geçiyordu. Bu su kanalı ağı nedeniyle çağdaş tarihçiler Angkora “suşehri" lakabını taktı. Güçlü ekonomisi, imparatorluğun Laos, Tayland ve Vietnam kadar genişlemesini sağladı. Böylece, batıda Bagan ve Sukotay, doğuda ise en büyük rakipleri olan Çampa gibi krallık ve yerleşimlerle doğrudan ternas kurabildiler, 

En önemli liderleri, Kmer'lerin Çampa karşısında en büyük askeri başansını kazanınasını sağlayan II. Jayavarman'di. Khmer Devleti 20den fazla eyalete bölünmüştü ve yıllar içinde Çin ile ticaret adeta patladı. En çok odun, fildişi, kakule, balmumu, altın, gümüş ve ipek ihracatı yapıyorlardı. Bu sayede Angkor'a yüksek miktarda nakitakışı sağlanıyordu. Kmerlerinadım adı; gelen sonlarını üç temel nedene baglayabiliri: Ülkede popülerlik kazanmaya başlayan Budizm nedeniyle kültürlerinin erozyona uğraması, su şebekesinin zamanla zayıflaması ve Ayutthaya Krallığı ile girdikleri çatışma gibi daha birçok askeri tehditle karşı karşıya kalmalarına neden olan aşın 


genişleme. 
90 
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Bolivya 


500-900 
Tarıma elverişli coğrafya, 
" geliştirdikleri inşaat 
> teknikleri, çiftçilikte uzman olmaları 
Yazmayı bilmiyor olmaları, tarun arazilerinin aşırı kullanımı, orduya sahip olmayışları 
Tiwanaku şehirleri o kadar büyüktü ki İnkalar onları keşfettiğinde tanrılar tarafından yapıldığına inandılar 


Peru'dan çıkan en tanınmış uygarlık, baskın kültürleriyle yaklaşık 1200'den 1532'deki İspanyol fethine kadar hüküm süren İnkalardı. Ancak İnkalardan önce Şili ve Peru'ya Tiwanaku kabileleri hâkimdi. And Dağları'nın üst kısımlarına yerleşmiş farklı etnik gruplardan oluşan bir toplum olan Tiwanaku'lar, bugün hâlâ ayakta duran 

birçok olağanüstü anıt inşa etti. Bunların en ünlüleri, önce tapınak sonra da gözlemevi olarak kullanılmış olan Kalasasaya Tapınağı ve Akapana'nin basamaklı piramidi. Bu etkileyici 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Günümüzde bile ayakta durmaya devam eden bir 
Tiwanaku h li 


Etrüsk 
Medeniyeti'nin önemli şehri 
Velletri'nin şehir duvarları 


Hititler, 
Mısırlılarla kanlı bir savaşa girişti 


Bu medeniyet, hayatta kalmak için bir orduya ihtiyaç olmadığının kanıtıydı 


yapıların yanı sıra, Tiwanaku'da bir yeraltı kanalizasyon sistemi vetaş döşenmiş sokaklar vardı. Şehirlerini ise karelere bölünmüş bir ızgara sisteminde planlamışlardı. 

Dünyanın en eski şehirlerinden biri olduğuna inanılan ve Tiwanaku olarak da bilinen başkentlerinde 10.000'den fazla insan yaşıyordu. Bol yağış alan Titicaca havzası, bereketli toprakları ve Tiwanaku halkına sunduğu bol besin çeşitliliğiyle elverişli bir yaşam alanıydı. Tiwanakular zamanla tarımda uzmanlaşmaya başladı. Topraktan daha fazla verim almayı ve suyu daha etkili kullanmayı sağlayan "yükseltilmiş tarla” tarımını keşfettiler. Bu yöntem, kendilerinden sonra da kullanılacak dâhiyane bir buluştu. Başkentinde 50.000'den fazla tarım alanı bulunan bu toplum Güney Amerika'ya yayılarak 8. yüzyılda gücününzirvesine ulaştı. Ne var ki 9. yüzyılda gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Kimse Tiwanaku'nun ortadan kaybolma nedenini tam olarak bilmiyor. Genel kanıya göre, benzer bir kültür olan Warilerle birlikte, ekinleri harap eden ve kitlesel açlığa neden olan dramatik bir iklim değişikliği sonucunda yok oldular. Yazıyı kullanmadıkları ve İspanyol fatihlerle hiçbir zaman savaşa girmedikleri için Tiwanakular gerçekanlamda unutulmuş bir uygarlık. 
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ETRÜSKLEE 


& Romalılardan önce İtalya'da en az onlar kadar gelişmiş başka bir uygarlık vardı 


Orta İtalya 


MÖ 800250 
İnşaat alanındaki uzmanlıkları, demir ve balar ticareti, şehir planlaması 
Güçsüz ordu, işgalciler için çekici bir bölgede bulunması, Roma'ya yakınlığı 
Etrüskler, silahlı dövüş sporunu, yani bildiğimiz adıyla gladyatórlügü icat eden toplumdu 


Etrüsklerin tarihi, Demir Çağı sonrasında İtalya'da başladı. İlk yerleşim yerleri İtalya'nın şimdiki Toskana bölgesiydi. MÖ 9. ve 8. 
yüzyıllarda, zengin maden cevheri damarları, tarıma elverişli topraklar ve bol kereste 

| kaynaklan sayesinde gelistiler. Ülke, gücünün 
zirvesine MÖ 6. yüzyılda, 12 şehir devletinin Etrüsk Birliği adı altında müttefik olmasıyla ulaştı. En önemli şehirleri, Targuinii, Vulci, 


Veii ve Caere idi. Bu şehirlerin ekonomisi, Yunanlar ve Kartacalılarla gelişen bakır 

ve demir ticaretine dayanıyordu. İtalyan yarımadasmdaki ilk büyük yerleşim yeri olan Etrüsk bölgesi, Geç Antik Çağ'da kendisinden sonra gelecek uygarlıkların temelini atmış oldu. Etrüskler, krallık yönetimini ortadan kaldırarak aristokratlar ve üst düzey devlet memurlarından oluşan bir aydın heyeti tarafından yönetilen ilk medeniyetlerdendi. 
Mimari tarzları ve inşaat teknikleri Romalılara ve hatta Yunanlara ilham verdi. Evlerini, ahşap ve taşla karıştırdıkları, sonra da sıcak Akdeniz güneşinde pişmeye bıraktıkları kerpiçten inşa ediyorlardı. Bazı evlerin üst katları bile vardı. 
Dönemine göre oldukça ilerde olan bu yapılar, dikdörtgen şehir planlamasına oturtulmuş ilk konut örnekleriydi. Bu şehir planına, kemer ve tonoz yapım tekniklerinin kullanıldığı yol ve köprüler de 

eşlik ediyordu. Latin alfabesinin 

ve Roma togasmın kökleri de yine Etrüsk halkına dayanıyordu. 
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Dr Kathryn Lomas 


Dr. Lomas, University 
College London'da fahri kıdemli araştırma görevlisi olarak çalışıyor ve Durham Üniversitesi'nde tarih dersleri veriyor. 
Etrüsklerden kalan en önemli yapılar, büyük şehirlerdeki mezarlar. Yerleşim yerlerine ait buluntuların sayısı ise daha az. Bu şehirlerde, Yunanların aksine etkileyici binalara rastlamıyoruz ama öte yandan mezarlar son derece dikkat çekici. Birçoğu, Etrüsk halkını, mitlerini ve efsanelerini betimleyen fresklerle kaplı ve son derece özenle inşa edilmiş. Etrüsklerin en kalıcı etkilerinden biri okuryazarlığı yaygınlaştırmış olmaları. Onlar, MÖ 8. yüzyılda Fenike alfabesini uyarlayıp yazıyı benimseyen ve yaygın bir okuryazarlığa sahip olan ilk İtalyan medeniyetiydi 


Etrüskler, Adriyatik ve Ege Denizini keşfettikleri, Korsika, Sardunya ve hatta İspanya'da koloniler kurdukları için denizcilikte de nam salmışlardı. Etrüsklere çok şey borçlu olan Antik Roma medeniyeti, onların çöküşünü de hazırladı. Etrüsk direnişi 

Roma'nın giderek artan askeri gücüne karşı koyamadı ve MÖ 250'de şehir devletleri birliği Roma Cumhuriyeti'ne katıldı. 


TEMİZİ NASIL OLUŞTURDUK? 


Hangi “unutulmuş” medeniyetleri seçeceğimize karar vermek, unutulmuş” kelimesinin kapsamlı tanımı nedeniyle son derece zor oldu. Romalılar ve Yunanlar gibi Antik Çağın dev medeniyetlerinin yanında çok daha az tanınan ama aynı zamanda insanlığa birçok katkısı olan bu uygarlıkları öne çıkarmak önem taşıyordu. Aslında bahsedebileceğimiz birçok Güney Amerikauygarlığı arasından burada Tiwanakuları seçmemizin sebebi, inşa etmiş oldukları ikonik 


Türkiye, Suriye ve Irak 


Yaklaşık MÖ 1700-700 
Savaşarabası yapımında usta olmaları, demir üretimi, müstahkem şehirleri 
Hattuşaş 
Mısırlılarla aralarındaki uzun süren rekabet, şehir devletlerinin siyasi bir birlik sağlayamayışı, yavaş gelişen ekonomi Hititsavaş baltaları insan eli şeklindeydi! 


Mısır'ın en büyük rakibi olan Hititler, birer savaş arabası ustasıydı 


piramitler ve insanlığa miras bıraktıkları yenilikçi tarım yöntemleri oldu. Etrüskler ve Minoslular, altını çizmek istediğimiz konuya mükemmel bir şekilde uyduğundan, listenin olmazsa olmazlarıydı. 
Hititler ve Ferikeliler'e gelince; bulundukları bölgeye ve var oldukları döneme her açıdan damgalarını vurmuşolmaları ve insanlığa olan yadsınamaz katkıları nedeniyle onların da hatırlanması gerektiğini düşündük. 


ihtişamlı Hititler bile günü gelince tarihin tozlu sayfaları arasındaki yerini alacaktı, Bunun bir nedeni Asur İmparatorluğu tarafından zamanla asimile edilmeleri, diğeri ise kültürlerinin bölgelere göre değişkenlik göstermesi ve ortak bir kültürün oluşmamış olmasıydı. 
Hititlerin alametifarikası, savaş arabalarıydı. Demir iiretimine öncülük eden ilk uygarlıklar arasında yer alan Hititler, savaşçı bir kültüre sahipti ve dóneminsüper gücü olan Asurlular tarafından yok edilene kadar bu yönde kendilerini oldukça geliştirdiler. Hititlerin ulaştığı engeniş sınırlar, günümüz Türkiye'sini, Suriye'yi ve Irak'ı kapsıyordu. Birçok unutulmuş uygarlık gibi Hitit 


Hitit İmparatorluğu zirve noktasına ulaştığında kendisinden dahaünlü olan Mısır Krallığı'na rakip olmuştu ve öyle bir tehdit haline geldi ki Mısır Firavunu II. Ramses, tarihin iki tekerlekli savaş arabaları kullanılarak yapılan en büyük çatışması olan kanlı Kadeş Muharebesi'nin ardından Hititlerle bir bang antlaşması imzalamak zorunda kaldı. Ancak ne var ki 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toprakları da aralarında siyasi bir birlik olmayan şehir devletlerine bölünmüştü. Bunların en büyüğü, Kral Şuppiluliuma tarafından güçlü bir şekilde tahkim edilen, adeta bir dağ kalesi şeklindeki Hattuşaş şehriydi. Hitit İmparatorluğu, bir iç savaş ve taht kavgası sonrasında 

MÖ 1160'ta çöktü. Ardından Geç Hitit Devletleri kuruldu ancak bu dönem de uzun sürmeyecekti. MÖ 700'de Asurlular bu toprakları işgal etti. 5] 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Asurlular silah ve askeri stratejilerin öncüsüydü 


Güçlü bir askeri ahlak anlayışını eğitim alanındaki atılımlarla birleştiren Asurlular, dikkate değer bir medeniyetti 


İran ve Suriye 


MÖ 2400 - MS1300 
Gelişmiş teknoloji, demir silahlar, eğitime verilen önem 
Çevresinde güçlü imparatorlukların yer alması, idari yetki dağılımının son derece yetersiz olması Asur krallarından biri olan 

Tiglath-Pileser hayvanlara aşırı derecede düşkün olduğundan, Asur topraklarında birkaç hayvanat bahçesi bulunmaktaydı 


Asurlular, Mezopotamya bölgesini (Türkiye, Irak ve Suriye) Babilliler ile paylaşmış olsa da bu iki medeniyet birbirinden ancak bu kadar farklı olabilirdi. Babil'de ülke rahipler tarafından yönetilirken, Asurlularda krallar ve generaller üyordu. Bu durum, Asurluların çok daha büyük bir askeri güç haline gelmesini sağladı ve imparatorluk sınırları önemli ölçüde genişledi. Asur halkı daha ziyade Arbel ve Nineveh Ovalan'nın zengin ve verimli topraklarının çevresinde, en büyük şehirleri olan Arbel, Aşur ve Nimrud'da (Nemrut) yaşıyordu. 
Akadca konuşuyorlardı ve taş tabletlere, sonrasında parşörmene ve en nihayetinde papirüs üzerine yazı yazan ilk toplumlardandı. 
Asurlular, hayvanların evcilleştirilmesi 


bulunan Antik Lachish kentinin 
© kuşatılması sırasında kullanılmış bir Asur savaş makinesi 


Dr. Brice, Antik 
Tarih profesörü ve 
Western Illinois 
Üniversitesi'nde 
Antik Tarihciler 
Derneği'nin başkanı. 


Asurlular, 


imparatorluk sınırlarını fazlasıyla 

genişletti. Bu genişlemenin bir 

sonucu olarak, daha sonra Medler 
| ve Perslere yenik düşen Keldaniler 


tarafından yok edildiler. Asurtuların t ordu nizamı Antik Yakın Doğu t 1| için örnek teşkil ediyordu ve hem kültürel hem de askeri mirasları Pers 


^ İmparatorluğu üzerinde muazzam bir etki sergiledi. 
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ve çömlekçilikte son derece ilerlemiş, ateşi ihtiyaçları doğrultusunda kontrol edebilmeyi ve demiri eritrneyi başarmuş öncü bir medeniyetti. 
Özellikle demiri eritebilmeleri askeri anlamda rakiplerinin çok ilerisinde olmalarını sağlamıştı. 
MÖ 1245'teki Nihriya Muharebesi'nde, bronz silahlarla donanmış Hitit ordusunu, çok daha güçlü olan demir silahlanyla büyük bir yenilgiye uğrattılar. Asurlular, fethettikleri ülkelerin halklarını kendi ulusuyla kaynaştırmaz, iktidara karşı örgütlenebilecek olası bir isyanı önlemek amacıyla sınır dışı ederdi. Ancak, Asur toplumuna faydalı olabileceğine inamlan âlim, eğitmen, düşünür gibi bireyler ya da gruplar için istisnai uygulamalar söz konusu olabiliyordu. 
Asurlulann en büyük başarıları eğitim alanındaydı. Öyle ki Nisibis Okulu'nun ilahiyat, felsefe ve tıp alanında eğitim veren ilk üniversite olduğudüşünülüyor. Bu ve benzeri eğitim kurumlarında ilk defa bitki ve hayvanlara dair sistematik bir listeleme yapıldı. Eğitim alanında ilerlemiş olmaları posta sistemi gibi farklı ve kompleksalanlarda da gelişmelerini sağladı. 
Mimarlık alanında da önemli çalışmaları olan Asurlular, Romalılardan yüzlerce yıl önce ilk su kemerlerini ve su kanallarını inşa etmişti. Ayrıca, zamanı ölçümleme konusunda da girişimleri vardı. Büyük surlar ve kalelerle korunan dev şehirleriyle İmparatorluk, Mezopotamya'nın büyük bir kısmına yaklaşık 1800 yıl boyunca hükmetti. Barışçıl bir dönem olmasından ötürü 


bu sürece "Pax-Assyriaca" adı verilmişti (pax, Latincede barış anlamına geliyor). 

Asurlular, aynı dönemde hüküm sürmüş diğer pek çok medeniyetten farklı olarak, bölünmüş şehir devletlerinden oluşmayan tek merkezli bir krallıktı. Yerel yönetici olan valiler merkeze, yani imparatorluğa bağlı olarak çalışırdı. MÖ 612'de imparatorluğun parçalanmasının ardından bu kadim medeniyet kitlesel bir Yahudi ve Arap akınına uğradı. Önceleri Hristiyan olan Asur halkı, daha sonra İslam'ı kabul etti. Asurluların etnik kökeni Araplardan ve Yahudilerden farklı olduğu için, bu din değişimi ve akınlar beraberinde kültürel değişimi de getirdi. Asur medeniyetinin yok oluşuyla ilgili gizem henüz çözülememiş olsa da Bizans İmparatorluğu ile süregelen savaşların 1300'de onları karanlık bir döneme sürükledigine inanılıyor. 


lo METRE 


Başkenti çevreleyen duvarların kalınlığı 


E à — 
Kudüs'ün isgali sirasinda ele gecirilen 


altının miktarı 


İmparatorluk ordusunun en gi dönemindeki asker sayısı 


2.100 


Antik Mezopotamya dinine ait tannların sayısı 


4 MİLYON 


Asurlular tarafından sürülen insanların sayısı 


24 
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En büyük Minos sehri Knossos 


Ticaret ve gemi mühendisliği, Minosluların gelişmesini sağladı. 


Girit 


MÓ 3000-1100 
Bürokratik hiyerarşi, gemi yapımındaki ustalıkları, metalürji bilgisi 
Askeri yönden güçsüzlük, doğal afetler Minoslular, spor olsun diye boğa boynuzlarının üzerinden atlardı 


m 
— 
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Tüm kayıp medeniyetler arasında Minoslular en gizemlisi olabilir. Yunanistan'ın Girit adasında izole bir şekilde yaşamış olan halk, herhangi 

bir sorunla karşılaşmadan yüzyıllar boyunca 

bu medeniyeti geliştirmeyi başarabilmişti. MÖ 3000'de Girit'e yerleşen Minoslular, muhtemelen Avrupa'nın ilk uygarlığıydı. Daha sonralan kültürleri, sık sık ticaret yaptıkları komşu Mısır ve Antik Yunan uygarlıklarından etkilendi. 
Minos Uygarlığı'nın merkezi bir hükümeti yoktu. Görkemli sarayların idari merkezler olarak kullanıldığı esnek bir yönetim sistemi mevcuttu. Tholos olarak bilinen kubbeli mezarlar, Minoslulann temel mimari özelliğiydi. 
Bununla birlikte, taş döşenmiş yollan ve suyun yerleşim yerlerini dolaşarak akmasını sağlayan su sistemleri vardı; çömlekçilik konusunda 

da gelişmişlerdi. Bu özellikler sonralan Roma ve Antik Yunan medeniyetleri tarafından benimsendi. MÖ 2000 yılına gelindiğinde; şarap, zeytinyağı, yün ve kumaş ihracatı alanlarında iyice gelişmiş olan adanın kontrolü artık kralların elindeydi. Bu noktada, soylularla köylüler arasında erken bir feodal sistemin, sosyal hiyerarşinin ve bürokrasinin başladığını anlıyoruz. Öte yandan, kadınların Minos toplumu içerisinde büyük bir rolü vardı. Yönetici ya da rahibe olarak hizmet verebildikleri gibi, erkeklerle eşit haklara da sahiplerdi. Aslına bakarsanız, Minoslulan bu kadar önemli bir toplum kılan şey bu birlik ve uyum ruhuydu. 


Minoslular denizcilik konusunda da gelişmişti. 
Bu sayede, büyük miktarlarda bakır, gümüş ve altınithal edebiliyorlardı. 

Minos Uygarlığı, MÓ1700 civannda, yerleşim yerlerinin çoğunu yok eden bir depremle sarsıldı. 
Bu doğal afetten sağ çıkmayı başardılar ama ardından yeni sorunlarla karşı karşıya kaldılar, Akdeniz'de Antik Yunan ve Miken Uygarlıklar ile iyice komşu olmalan sonucunda izole hayatları artık son bulmuştu ve bu güçlü uygarlıklar ticari faaliyetlerini tehdit etmeye başlamıştı. 
Minoslulann, günümüzdeki isimleriyle Santorini, Rodos, Milos veÇuha Adası gibi Yunan adalarına yayılmalarının ardından bu tehditdaha da arttı. 
MÖ 1375'te adanın en büyük şehii Knossos yerle bir olduğunda şanslar iyice kötüye gitmeye başlamıştı. Tarihçiler, bu facianın nedeni konusunda kararsızlar. Bir istila mı yaşanmıştı yoksa volkanik bir patlama mı söz konusuydu? 
Nedeni her ne olursa olsun bu yıkımın, MÖ 1100'de karşılaşacakları Dor istilası karşısında Minos'u güçten düşürdüğü veacizbir hale getirdiği kesindi. O günden sonra ise Minos Uygarlığı tarihin tozlu sayfalarındaki yerini aldı. 


Antik Yunan veya Mısır uygarlıkları kadar bilinmediği konusunda ben de hemfikirim. 
Bunun nedenlerinden ilki, Minosluları nispeten kısa bir süre önce tanımaya başlamış olmamız. 
Bildiğiniz gibi, bu medeniyet henüz 20. yüzyılın başlarında keşfedildi. İkinci neden, tanınmış uygarlıklara göre daha küçük bir coğrafi bölgede etkin olmaları. Son olarak, eserleri ve anıtları etkileyici olsa da Mısır, Antik Romalıların eserleri kadar büyük ve olmamasını da nedenler arasında sayabiliriz. 
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'ENİKELİLER 
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Ticarette usta olan bu krallık, denizlerde korkusuzca yelken açarak Akdeniz'in uzak bölgelerine medeniyetini taşımayı başardı 


Lübnan ve İsrail 
MÖ 4000-332 


İlişkilerini diplomasiyle yürüten barışçılşehir devletlerinden oluşmaları, denizcilikte uzmanlaşmış olmaları, boya ve metal üretimi 

Düşük seviyede askeri güç, gerçek bir başkentlerinin ya da korunaklı bir kalelerinin olmayışı 

Olimpiyat Oyunları'nın 

kökeni Fenikelilere dayanıyor 


Karadan ulaşım yaygın hale gelmeden önce gerek uzun mesafeli ticaret gerekse fetihler deniz üzerinden yapılıyordu. Antik dünyanın en büyük denizcileri ise Akdeniz'in mutlak hâkimi olan Fenikelilerdi; ta ki MÖ 322'de 


Büyük İskender topraklarını ele geçirene kadar.. 


Bağımsız şehir devletlerinden oluşan krallığın 


Fenike medeniyetinin kalbi ticaret yapılan işlek limanlarında atıyordu 


^ 


en büyük yerleşim yerleri Tire (Sur) ve eski adı Sidon olan Sayda kentleriydi. Fenikeliler barışçıl bir halktı veşehir devletlerinin birbirleriyle bir kez dahi savaşmadığı düşünülüyor. Diplomasiyi temel alan bu barışçıl yaklaşımları sayesinde uzun yıllar boyunca istila tehditlerinden de uzak bir şekilde yaşamayı başardılar. Aslına bakılırsa, Fenikelilerin ticari faaliyetlerinin diğer medeniyetler açısından vazgeçilmez olmasının da bunda payı büyüktü. 

Karşılaştıkları her medeniyetle işbirliğine açık bir politika gütmeleri Fenikelilerin çok sayıda ürünün ticaretini yapabilmesini sağlamıştı. 
Cam, mücevher ve mobilya yapımında başarılıydılar ama onları öne çıkaran şey özellikle gemi yapımındaki yetenekleriydi. 
Kavisli gemi ornurgasi ve kadırgayı ilk onlar tasarladılar. Bugün Akdeniz'in hemen hemen her yerinde onlara ait bir ize rastlamak mümkün. En batı uçta İspanya ve Portekiz'e kadar uzandıkları düşünülüyor. Hatta zengin kalay yatakları için İngiltere'ye yelken 


EN GÖRKEMLİSİ HANGİSİYDİ? 


Listemizdeki her uygarlığın kendine has güçlü ve zayıf yanları var fakat şüphesiz aralarındaki en başarılı medeniyet Asurlular. 

Bunun nedeni, bu yedi uygarlık arasında en büyük imparatorluğa Asurluların sahip olması ve diğerlerinden çok daha uzun bir süre ayakta kalmaları, Ancak, şunu da düşünmek lâzım: Fenikeliler olmasaydı Akdeniz'de ticaret 


ne kadar gelişebilirdi? Etrüskler olmasa Roma yine de şaşalı bir medeniyet olabilir miydi? 
Minoslulan o iki doğal afet vurmasaydı kim bilir daha ne lar ayakta kalırlardı? Öte andan, diğerleri arasında tarihine dair en az bilgiye sahip olmamızın yanında, yok oluşu da gizemini koruduğu için gerçekten “unutulmuş” diyebileceğimiz tek medeniyet Tiwanakular olduğu da 


söylenebilir. Fakat büyük resme baktığımızda, uçsuz bucaksız toprakları ve kalabalık bir nüfusu binlerce yıl bir arada tutabilmiş, torunlarının bugün bile Orta Doğu'nun unutulmuş köşelerinde uygarlığın mirasını sürdürmekte olduğu Asurlular diğerlerinden bir adım öne çıkıyor. Unutulmuş uygarlıklar arasında imparatorluk tacını onlara vermezsek tarihe haksızlık etmiş oluruz. 


— Bg 


Fenikelilerin kültür, ticaret ve mimari üzerindeki etkisi büyük oldu 


açtıklarına dair iddialar bile var. Yine onlar hakkında pek az bilinen bir başka gerçek ise hem Kartaca hem de Roma İmparatorluklarında önemli bir merkez olan Kartaca şehrinin kurucuları olmaları. 

Fenike kelimesinin kökeni Antik Yunan dilinde mor anlamına gelen "phoinikes" kelimesine dayanıyor. Bunun nedeni, daha sonraları hem Antik Yunan'da hem de Roma'da kraliyetin ve aristokrasinin rengi olarak benimsenen mor renkte boya üretmeleriydi. 
Persler MÖ 539'da Fenike topraklarını işgal etmişti, ancak Büyük İskender önderliğindeki Makedon istilası özellikle Tire için çok daha yıkıcıydı. Sidon gibi şehirlerin çoğu, İskender'in güçlü ordusu karşısında olası can kayıplarını önlemek için kendiliğinden teslim oldu. Fakat Tire işgalcilere karşı direnmeyi seçmişti ve bunun bedelini çok ağır ödedi. Yunan hoplitleri ada şehrini yedi ay boyunca kuşatma altına aldı ve Fenike tahkimatlarını yardiktan sonia nüfusu kılıçtan geçirdi. Makedonya'nın gerilemesinin ardından, Fenike MS 64'te bir Roma eyaleti oldu ve Fenike topraklarında 


2 Helenistik bir toplum ve kültür gelişmeye 


başladı. O 


öğretim görevlisi. 
Kültürlerine ait yazılı bulgulara neredeyse hiç rastlanmadığı için Fenikeliler uzun süredir imus ya da unutul bir medeniyet olarak kabul ediliyor. Ne yazık ki herhangi bir edebi eser, tarihsel fi i metin, dinsel ya da bilimsel tek bir yazı dahi zaman engelini aşıp günümüze yi başaramadı. 
Tarihin en büyük ironilerinden biri de alfabenin Batı'ya ulaşmasını sağlayan bu medeniyetten kalan neredeyse hiçbir yazılı mirasın olmayışı, 


Günümüzde Irak sınırları içinde bulunan Dur- 
Kurigalzu zigguratı 
Hititler tarafından yapılmıştı 


Modern mühendisliğin sunduğu en harika olanaklar ve icatlar 


Çağdaş dünyanın dikkat çeken bilimsel uygulamaları 


UZAY 


Güneş sistemi içindeki keşiflerden derin uzaya... 


Gezegenimizin doğası mercek altında 


Kara, hava ve deniz yolculuklarındaki en yeni gelişmeler 


Geçmişte yaşanan pek çok gizeme dair cevaplar 


.BİLİM VE TEKNOLOJİNİN 
DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ 
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E KİLİSE 


Rönesans döneminde Papa ile çatışacak kadar ileri gitmeyi göze alan ünlü bilim insanının Dünya'nın Güneş'in etrafında döndüğünü nasıl kanıtladığını keşfedin 


ocukluk ve gençlik yıllarına bakacak olursak, 

Galileo Galilei'nin kaderinde bir gökbilimci ve 

fizikçi olma ihtimali hiç yok gibi görünüyordu. 

Ne ironiktir ki, yerel bir manastırda eğitim gördü 

ve devamında da doktor olmak üzere eğitimine devam etti, Galileo için büyük umutlar besleyen babasi Vincenzio, tıp okuması için 1581'de onu Pisa Üniversitesi'ne gönderdi. Ne var ki Galileo'nun hiçbir zaman biyolojiye ilgisi olmadı. O, daha çok felsefe ve matematikle ilgiliydi. Babası karşı çıktığı halde branşını kesin olarak değiştirmeye karar verdi ve arkasına bakmadan yoluna devam etti. 

Üniversitede dört yıl boyunca eğitim gören Galileo, diploma almadan okulu bıraktı ve özel dersler vermeye başladı. Bu süre zarfında, öğrencilerine gizemli gök cisimlerini öğretmek için kullandığı kısa tezi, Kozmografi'yi yazdı. Kozmografi büyük ölçüde, Aristoteles ve Batlamyus'un geleneksel, Dünya merkezli teorisine dayanıyordu. O dönemde yaygın olarak kabul gören teori Dünya'yı evrenin merkezine koyuyordu 

Kısa bir süre sonra özel ders vermeyi bıraktı ve 1589'da Pisa Üniversitesi'ne geri döndü. Sonraki üç yılını matematik profesörü olarak geçirdi. Öyle tahmin ediliyor ki tam da bu dönemde Aristoteles'in farklı kütlelere sahip nesnelerin farklı düşüş hızlarına sahip olduğuna dair tezini çürütmeyi başardı. Bunu yaparken gerçekten de Pisa Kulesi'nden aşağıya toplar atıp atmadığı halen tartışılıyor, zira bu konuda elimizdeki tek kayıt, öğrencisi Vincenzo Viviani'nin 1717'de kaleme aldığı bir biyografiden ibaret, 

Alışılmamış düşünceleri yüzünden Galileo ne yazık ki çok çabuk gözden düştü ve bu nedenle üniversitedeki sözleşmesi yenilenmedi. 1592'de bir kez daha taşınarak kuzeye, Padua'ya gitti ve daha yüksek ücretle şehir üniversitesinde matematik profesörü olarak işe başladı. 
Burada araştırmalarını ilerletme şansı bulan Galileo, genellikle mekanik alanda deneyler yaptı 

1602'den itibaren sarkaçlarla ilgili ilk bilimsel gözlemlere başladı. Ayrıca, bir sarkacın salınımını tamamlama süresi söz konusu olduğunda, o salınımın ne kadar büyük ya da 


küçük olduğunun önem arz etmediği prensibini ortaya sürdü. Bu keşfi, 1656 yılına gelindiğinde, günümüzde dahi kullandığımız hassas mekanik saatin icadına yol açacaktı. 

Zamanının çoğunu deneylerine harcadığı birkaç yılın ardından her şey değişti. 1609 yılına gelindiğinde, uzaktaki nesneleri yakındaymış gibi gösteren bir cihazın Hollanda'da icat edildiğine dair söylentiler duydu. Bu cihaz teleskoptu. Teleskobun, bir tüpün iki ucuna birer merceğin yerleştirildiği basit bir tasarıma sahip olduğunu öğrenir öğrenmez kendine de bir tane yapmak için kolları sıvadı. 
Galileo'nun yaptığı ilk teleskoplar nesneleri 8 kata kadar 
büyütebiliyordu. 1610'da ürettiği teleskop ise nesneleri 20 
kat daha büyük gösteriyordu ve ilk orijinal tasarımdan çok daha güçlüydü. 

Bu teleskop sayesinde Galileo yepyeni ve bambaşka bir dünyaya adım attı. Sadece 1609 ve 1610 yılları arasında Ay'daki dağları, Jüpiter'in dört uydusunu ve Samanyolu'ndaki sayısız yıldızı keşfetti. Venüs'ün farklı evrelerini gözlemledi ve araştırması sırasında Satürn'e eşlik etmekte olan iki “kulak” tespit etti. Aslında farkında 
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4. yüzyılın başlarında, Ay, 
Güneş ve gezegenlerin 
Dünya'nın etrafında döndüğüne ve Dünya'nın, 
Güneş Sistemi'nin merkezinde yer aldığına inanılıyordu. Antik uygarlıklarda, yıldızların daDünya'nın çevresinde dairesel (eliptik değil) bir yörüngede döndüğüne inanılması, buteoriyi Güneş Sistemimiz'in dışını da kapsayacak şekilde genişletmiş oldu. 

Dünya merkezli modelde, Dünya, kozmosun merkezinde, hareketsiz ve hattakendi ekseni etrafında da dönmeyen bir küre olarak resmedildi. Bu teori, Yunan filozof Aristoteles vekendi dóneminde bir otorite olarak kabul edilen, ünlü Greko-Romen gókbilimci ve matematikci Klaudyos Batlamyus tarafindan ortaya atıldı. 
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Güneş'in merkezde yer aldığı erken dönem Kopernik teorisini tasvir E eden bir illüstrasyon 


olmadan keşfettiği sey, Satüm'ün 1656'da varlığı doğrulanacak olan ünlü halkasıydı Göalileo'ni nde yaptı; sifler matematik dehasıyla birleşince, tabiri u çağdaşlarının bir ışık yalı ili ine gönderdi. Aniden artan şöhreti, Koperr Devrimi'nin başlamış olduğu dönemi nk gelmişti. 
devrimin temelinde, Ni rnik'in 1543'te evrenin merkezinde Dünya'nın di iddia eden Göksel Kürelerin Devinimi Üzerine adlı kitap yatıyordu. Güneş merkezlilik olarak bilinen bu teori, evrenin gezegenimizin etrafında döndüğünü savunan Dünya m ik kuramıyla taban tabana zıttı, Galileo gözlemlerine devam ederken, Alman gi Kepler de bu alanda önemli araştırmalar y Kepler, on yıl boyunca emledikten sonra, da Ast a ( i) adlı kitabını yayınlamıştı. Kepler'in çalışı in dairesel değil eliptik olduğunu or 


GÜNEŞ MERKEZLİLİK 


Gündüzleri Güneş'in, geceleri ise yıldız ve gezegenlerin hareketlerinin gözlemlenmesi sonucunda ortaya çıkan bir fikirdi bu. 

O zamanlar siz de bu gök cisimlerini devamlı hareket ederken gözlemleseydiniz muhtemelen aynışeyidüşünürdünüz. 
Günümüzde, Dünya'nın hem kendi ekseni hem de Güneş'in etrafındadöndüğünü biliyoruz, fakat biz Dünya üzerinde durduğumuz ve uzayı da ancak Dünya'dan gözlemleyebildiğimiz için gezegenimiz hareketsizmiş gibi hissediyoruz. Aristoteles ve Platon'un başını çektiği Antik Yunan, Roma ve Orta Çağ filozofları da işte bu algıyla hareket ederek evrendeki yerimiz hakkında teoriler geliştirdi. Dünya merkezli modelle ilgili çalışmaları sırasında Aristoteles ve Platon, Dünya'nın bir küre olduğu sonucuna da vardı. 
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koymasının bilim düny; 


ilgi g 

öğrendi 
Medici tarafından oldukça matematikçisi 


ygır görevine atandı. Ne kalı 


Astrofizikçi Dr. Gemma Lavender, Galileo'nun keşiflerinin ardındaki bilimi açıklıyor 


Güneş merkezlilik modeli, Dünya'nın ve Güneş Sistemimizdeki diğer gezegenlerin Güneş'in çevresindeki yörüngelerinde nasıl hareket ettiğini açıklıyor. Bu teori ilk olarak, evreninbize en yakın yıldızın, yani Güneş'in etrafında döndüğüne de inanan Polonyalı gökbilimci Nikola Kopernik tarafından ortaya atıldı. Kopernik, Dünya merkezli modelin aksadığının farkındaydı. Evren hakkında çalışmalar yaparken, bu prensibe dayanarak tutarlı öngörüler ortaya koymak mümkün olmuyordu. Kopernik, Dünya merkezli modele benzer şekilde, gök cisimlerinin aslında Güneş'in çevresinde dairesel bir yol izlediğini önesürdü.Elbettegünümüzde 

bu yörüngelerin aslında eliptik olduğunu biliyoruz. 


Dünya'nın aslında merkezde yeralmadığını söyleyip, Güneş'i onun yerine koyduğunuzda, Tanrı'nın yarattığı bizler evrenin merkezinde olmaktan çıkıyoruz. Kopernik, bu düşüncenin Katolik Kilisesi'ni rahatsız edeceğini çok iyi biliyordu ve bu nedenle, ölümünden kısa süre öncesine kadar teorisini yayınlamadı. 

1610 yılına gelindiğinde, İtalyan gökbilimci 
Galileo Galilei bir teleskop kullanarak Venüs'ünevrelerini ve Jüpiter'in uydularını gözlemledi. Bulgularini, Kopernik'in Güneş merkezli modelini desteklemek için kullandı. 
Galileo'nun keşifleri Katolik Kilisesi tarafından hiç hoş karşılanmadı. Yalnızca Kilise değil, birçok eğitimli insan da Dünya'nın evrenin merkezindeolduğunainanıyordu. Güneş merkezliteori hakkındaki kitaplar, dersler ve teorinin savunulması kesin olarak yasaklandı. 


Galileo'nun Sider 
Nuncius adlı eserinde 


olan saray 


ar ki Sidereus Nuncius du. Galileo'nun, 
Italya si tarafından kabul g rıya merkezli devam etti 


aki en güçlü di. Kilise, 


niş sayılmazdı 


7 
iflere karşı topyekün bir muhalefet söz 


KARMAŞIK YÖRÜNGELER 

Yörünge kavramı gayet iyi anlaşılmıştı ama teoriler farklılık gösteriyordu. Dünya merkezciler, gezegenlerin seyrini birkaç yıl boyunca Dünya'nın perspektifinden gözlemleyip, çizimler yaptılar ve kıvrımlı bir yörünge sistemi oluşturdular. 


DUNYA MERKEZLILIK 


DÜNYA MERKEZDE 

İnsanlar, Dünya'nın evrenin merkezinde olduğunu varsaydılar çünkü Katolik Kilisesi İncil'deki kutsal metinleri 

bu şekilde yorumlamisti. Kopernik taraftarları bu teorinin yanlış olduğunu kanıtlamaya çalıştı. 


NİHAYET GÜNEŞ DOĞDU! 
Gezegenlerin, Dünya'nın değil, Güneş'in etrafında döndüğünü artık biliyoruz 


elbette... Güneş'i merkeze koyduğumuzda, 


gezegenlerin onun çevresinde eliptik bir yörüngeyle hareket ettiğini gözlemleyebiliyoruz. 


JÜPİTER'İN UYDULARI 

1609'da teleskopun icadıyla bilim insanları Güneş Sistemi'ni her zamankinden daha net ve yakından gözlemlemeye başladı. 
Jüpiter'in çevresinde dönen uyduları tespit eden Galileo, tüm gök cisimlerinin Dünya'nın etrafında döndüğü savını çürüttü. 


dönüyordu. Bu, her iki teorinin bir karışımıydı 


ps Galileo kiliseye karşı” 


UYDU GÖZLEMLERİ 

Diğer gezegenlerin uydularını gözlemleyen Gökbilimciler, Dünya'nın, bir yandan hareket ederken diğer yandan Ay'ı ingesinde tuttuğunu tespit ettiler. Bu, Güneş merkezli teoriyi destekleyen kanıtlardan biriydi. 


GUNES MERKEZLILIK 


YILDIZLAR 

Dünya merkezlilik, yıldızların da Dünya'nın çevresinde hareket ettiği fikrini dayatmıştı ama Güneş de dâhil olmak üzere tüm yıldızlar aslında yerinde duruyor. 

O zamanlar bu şekilde düşünülmesinin sebebi, Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi. Bu dönüş nedeniyle, Dünya'nın sabit, yıldızların ise hareketli olduğu yanılgısına kapıkdılar, 


GALILEO, GERİ ADIM 
ATMAYI REDDETTİ 


konusu değildi. Örneğin, Katolik Kilisesi'ne bağlı Cizvit tarikatının bilimcileri de aynı gözlemleri tekrarlamıştı. 
Hatta Kilise'den birkaç hayran edinmeyi bile başarmıştı; Kardinal Maffeo Barberini bu hayranların başında geliyordu. Kilise, tüm kanıtlar ortada olmasına rağmen Kopernik modeline razı gelmeye hiç de niyetli değildi Cizvitlerin de aralarında bulunduğu Kilise içindeki bazı gökbilimciler, Galileo'nun araştırmasını matematiksel olarak destekleyen, fakat aynı zamanda statükoyu da koruyan Tychonik modeli savunmaya başladı. Bu model, 1500'lerin sonunda Danimarkalı gökbilimci Tycho Brahe tarafından geliştirilmişti. Brahe'ye göre, Güneş ve Ay Dünya'nın etrafında dönüyor, diğer gezegenler ise Güneş'in etrafında 


Öne sürdüğü kanıtların görmezden gelinmesi karşısında büyük bir hüsrana uğrayan Galileo, geri adım atmayı reddetti. Israrla Kopernik'in teorilerini savundu ve Dünya merkezli görüşe bağnazca sarılan teologlarla çatıştı. Ses getirmesine rağmen, kavgacı tutumu bir noktada geri tepti ve Cizvitler ona sırt çevirdi. İş bu noktaya gelince de Katolik Kilisesi, Galileo'ya karşı sergilediği hoşgörünün son bulması gerektiğine karar verdi. Artık, bu çılgının ayaklarının yere basması gerekiyordu. 

Bunun sonucunda, din ve bilim arasındaki çalkantılı ilişkiye dair tarihin en önemli süreçlerinden biri yaşandı “Galileo Olayı”. 1616'da Roma Katolik Engizisyonu, Galileo'nun sapkınlıkla suçlanmasına neden olan çalışmalarının soruşturulmasına karar verdi, Bir grup din adamından, Galileo'nun meydan okurcasına savunduğu Güneş merkezlilik teorisinin incelenmesi ve kayda değer bir yanı olup olma nın belirlenmesi istendi. 


alınarak yapılmış bir reprodüksiyon 
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Tabii ki din adamlarının öncelikli görevi Katolik Kilisesi'ni ve İncil'i savunmaktı; sadece birkaç gün sonra karara varıldı Güneş merkezliliğin Kutsal Kitap'la çeliştiğini ve dolayısıyla Kopernikçiliğin sapkınlık olduğunu söylediler. Hükmün açıklanmasının ardından Galileo'ya teoriye verdiği desteği durdurması emredildi ve onunki de dahil olmak üzere bu teoriyle ilgili tüm çalışmalar uygun düzeltmeler yapılıncaya kadar yasaklandı. Galileo, kabul görmek şöyle dursun, gerçek bir felaketle karşı karşıyaydı. 

Bu durum, bilimle dinin karşı karşıya gelmesinin veya haksızla haklının çatışmasının çok ötesindeydi. Galileo'nun keşiflerinin olası sonuçları Katolik Kilisesi için son derece ürkütücüydü. Protestan Reformu 16. yüzyıl boyunca Avrupa'ya egemen olmuş ve Batı Hristiyanlığını temelinden sarsmıştı, Katolik Kilisesi, bu büyük istikrarsızlık döneminde ötoritesini korumak için geleneklere daha önce hiç olmadığı kadar sıkı sarılıyordu. 

Papalığın ihtiyaç duyacağı son şey Galileo'nun 


Š Meydanı'nda merakhlara teleskobunu 


Kopernikciligi savunmasıydı. Bu sadece Kutsal Kitap'ın doğruluğunu değil, aynı zamanda Kilise'nin otoritesini de tehdit ediyordu. Galileo'nun da anladığı üzere, Katolikliğe karşı mücadele etmek içiri tehlikeli ve hassas bir dönemdi. 
Öte yandan, yasaklara rağmen, tamamen varsayimsal olarak ele almak şartıyla Galileo'ya Kopernik'in teorileri hakkında konuşma izni verildi. 

Galileo, durumun yatışmasını sessizce beklerken bir yandan da çalışmalarına devam etti, Tüm bu çatışmaya rağmen Güneş merkezliliği desteklemekte tereddüt etmiyordu. Fakat artık 5O yaşını geride bıraktığı ve sik sık hastalandığı için, araştırmaları önemli ölçüde yavaşlamaya başladı. 

Kilise tarafından suclandiktan yedi yıl sonra, 1623'te Galileo'nun şansı nihayet döndü. Engizisyon yargılamaları sırasında onu cesurca savunmuş olan eski dostu ve destekçisi Kardinal Barberini, Papa VIII. Urban olarak Katolik Kilisesi'nin başına geçti. Galileo, bu haber 


Galileo, çubuk ve kirişlerin gücünü İki Yeni Bilim 
Üzerine Diyaloglar adlı son eserinde göstermişti 


Katolik Kilisesi'ne meydan okuyan adam, Galileo 
Gahler 


! : - Gölileo, Venedik'teki San Marco 


Galileo, Engizisyon mahkemesinde jüri tarafından sorgulanıyor 


gösteriyor. 1609 


Galileo, Engizisyon tarafından mahküm edildikten sonra 
Vatikan'daki Kutsal Makam'ın karşısında 


karşısında çok mutlu olmuştu. Güneş merkezliliği aleni bir şekilde savunması hâlâ yasak olsa da artık arkadaşı Katolik Kilisesi'nin başı olduğundan, çalışmalarının kabul görmesi için bir fırsat yakaladığına inanıyordu. 

Gücünü toplayan Galileo, 1624'te Roma'ya yaptığı bir ziyaret sırasında, yine tamamen varsayım olarak ele alınması şartıyla Kopemikçilik hakkında çalışmalara başlamak için Papa'dan izin aldı. Ardından, Kopernik ve Batlamyus'un teorilerini karşılaştıran yeni bir kitap üzerinde çalışmaya başladı. 1630 yılında Vatikan'ın sansürcü yetkililerinin de onayını aldıktan iki yıl sonra, 1632'de, iki Büyük Dünya Sistemi Hakkında Diyalog adlı eserini yayınladı 

Diyalog, Salviati, Sagredo ve Simplicio isimli üç karakter arasında geçen konuşmalardan oluşuyordu. Kopemikçi bilim insanı Salviati, Galileo'nun teorisini savunurken, Sagredo tarafsız bir bilim insanı portresi çiziyor, Simplicio ise Dünya merkezli görüşü destekliyordu. Galileo, üçüncü ismi İtalyancada “basit” anlamına gelen "semplice" kelimesine benzeterek, Simplico karakteri üzerinden Dünya merkezcileri aşağılamıştı. Yaşadığı zorlu sürecin acısını çıkarıyordu belki de... Eser, tüm dünyanın görmesi için nihayet basıldı. Yıllar süren mücadelenin ardından Galileo sonunda amacına ulaşmıştı. Güneş merkezliliğin varsayımdan öteye gitmemesi koşulunu akıllıca davranarak ihlal etmiş, hatta bunu Kilise'nin onayıyla yapmayı başarmıştı. Ne var ki Galileo başarısının tadını çıkarırken, çöküşün hemen köşenin ardında kendisini beklediğinden habersizdi. 

Galileo, dolaylı yoldan Katolik Kilisesi'ni alt etmiş gibi görünüyordu ama savaş daha yeni başlıyordu. Aslına bakılırsa, Kopemikçilik 1616'daki Engizisyona kadar yasaklanmamıştı ve mesele Galileo'nun şahsıyla da alakalı değildi. Konu, Güneş merkezliliğin Papalık makamına yönelttiği tehditle ilgiliydi ve Galileo, Kilise tarafından resmen kınanmış bir teoriyi aleni bir şekilde yaymaya çalışarak çizgiyi fazlasıyla aşmış oldu. 

Daha da kötüsü, bir zamanlar onun güçlü bir müttefiki ve gerçekten yardımı dokunabilecek tek kişi olan Papa'yı gücendirmisti. Papa Urban, Galileo'ya Diyalog'u yazma izni verdiginde, ondan Batlamyus lehinde Dünya merkezci argümanlara da yer vermesini istemisti. Oysa Galileo, Simplicio karakteri üzerinden, Batlamyus sistemini destekleyenlerle birlikte Katolik Kilisesi'nin lideri Papa'yı da aşağılamış oldu. Papa Urban'dan yardım alabilmesi artık sadece bir hayaldi. 

İtibarını kurtarmak isteyen Kilise'nin, bunca soruna neden olan bu adamı herkese ibret olması için cezalandırması gerekiyordu. 


KİLİSEYE KARŞI DURANLA 
Rönesans döneminde Güneş Sistemi'nin merkezine Güneşi yerleştiren diğer bilim insanları 


NIKOLA KOPERNİK 1173-1543 
Galileo'yu tartışmaların odağı haline getiren şey, onun Kopernikci teoriyi savunuyor olmasıydı. Kopernik'in 

evren modeli, Dünya'yıdeğil Güneş'i merkeze koyuyordu ve bu nedenle Dünya merkezlilik kuramıyla çelişiyordu. Karşı karşıya kalacağı eleştirilerden ve Katolik Kilisesi'nin tepkisinden çekinen Kopernik, yaşamının son yılına kadar Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine isimli kitabını yayınlamadı. Galileo'nun onlarca yıl sonra maruz kaldığı ceza göz önüne alındığında, Kopemik endişelenmekte haklıydı. 


TYCHO BRAHE 1546-1601 

Brahe'nin evren modeli bir denge 

üzerine kurulmuştu. Kopernik modelinin matematiksel yaklaşımını Batlamyus'un felsefi bakış açısıyla birleştiren Brahe, Tychonik sistemini yarattı. Dünya hariç bütün gezegenlerin Güneş'in etrafında döndüğünü, Dünya'nın ise evrenin merkezinde olduğunu iddia ediyordu. 
Galileo'nun Ki ile çatıştığı dönemde kabul gören bir sistemdi, çünkü hem Galileo'nun Venüs'le ilgili gözlemlerini açıklıyor hem de Dünya merkezliliği destekliyordu. Brahe, gözlemlerini teleskop olmadan yapan son gökbilimcilerarasında yer alıyordu. 


JOHANNES KEPLER 1571-1630 

1596'da Kepler, Mysterium Cosmographi (Evrenin Gizleri) adlı eseri ile Koperni 

büyük bir destek verdi. Dinine çok bağlı 

bir adam olarak, Kutsal Kitap'ın aslında Dünya merkezliliği değil, Güneş merkezliliği destekle i anlatmaya çalıştı ve bunu göstermek için Batlamyus modelini kullandı. 
Tycho Brahe'nin asistanı olan Kepler, Güneş merkezli gezegensel hareket yasalarını ortaya koyarken Brahe'nin çalışmalarından büyük ölçüde etkilendi. Galileo, Sidereus Nuncius'u yayınladığında Kepler onun bulgularını destekledi ve 1611'de icat ettiği Kepler Teleskobu ile kendi gözlemlerini yaptı. 


ISAAC NEWTON 1643-1727 

Isaac Newton, Kepler'in gezegensel 

hareket yasalarından faydalanarak 1687'de yayınladığı ve kısaca Principia olarak bilinen Philosophiae Naturalis Principia Mathematica adlı çalışmasında kendi hareket yasalarını 

ve evrensel kütleçekim yasasını ortaya koydu. Böylece, Galileo'nun ölümünden uzun yıllar sonra, evrenin geçerli model Dünya merkezlilik değil, Güneş merkezlilik olduğu doğrulanmıştı. Newton, Cambridge Üniversitesi'nde öğrenciyken Batlamyus'un kuramı o dönemde hâlâ kabul görüyor 

ve öğretiliyordu. Fakat o, Galileo'nun çalışmalarını da incelemiş ve dikkate almıştı. 
Tıpkı Galileo ve Kepler gibi Newton da 

kendi teleskobunu üretti. Bu, dünyanın ilk yansıtmalı teleskobuydu. 


pec] MORS Galileo kiliseye karşı” 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Galileo kiliseye karşı s 


PISA DENEYI 


Galileo'nun bu deneyi 
1589 ila 1592 yılları 
arasında yapmış olması muhtemel, zira bu dönemde 
Pisa Üniversitesi'nde matematik profesörüydü. 


Galileo, deneyinde ihtiyaç duyduğu yükseklig 

ulasmak icin Pisa 
Kulesi'ne tırmandı. 


Teorisini test etmek amacıyla 
Pisa Kulesi'nden farklı boyutlarda ve farklı malzemelerden üretilmiş gülleler attı. 


Kütleleri farklı 

olan iki gülle aynı anda yere çarparak onun hipotezini, yani farklı kütlelere sahip nesnelerin farklı düşüş hızlarına sahip olmadığını kanıtlamış oldu. 


Her şeyden önce, eğer Galileo Güneş merkezliliği ulu orta desteklerse, başkalarının da İncil'i ve onun kutsal metinlerini kendince yorumlamaya başlaması ve bunu dillendirmesi kaçınılmaz olurdu. Káfirlik ve sapkınlıkla suçlanan Galileo, yargılanmak üzere 1632'de Roma'ya çağrıldı; Diyalog'un satışı ise hemen yasaklandı 

Galileo neredeyse 70 yaşına gelmişti. Zayıf ve hastaydı. 
Roma'ya ulaşmak beş ayını aldı. Bu nedenle, davası ancak 
1633 Şubat'ında görülebildi. Çok yorulmuştu. Galileo'yu 
sorgulayanlar bir itiraf alabilmek için onu zindana kapatıp sorguya çektiler. Israrla reddetmesine karşın, 1616 yılındaki mahkeme emrini ihlal etmekle suçlanıyordu. 

Müfettişler, işkenceyle tehdit ederek Galileo'yu pes ettireceklerini ve suçunu kabul ettirebileceklerini düşünüyordu, fakat o, tam tersini yaptı ve sözünden caymadi. Kopernik'in tezi hakkında yalnızca belirlenen kurallar çerçevesinde konuştuğunu söyledi. Hatta Diyalog'un Kilise tarafından onaylandığını da ekledi. Ne var ki devam eden aylarda sağlığı iyice bozulduğundan, bu sağlam duruşunu sürdürmekte zorlanmaya başladı. 
Sonunda pes ederek müfettişlere duymak istediklerini söyledi ve Kopernikci fikirleri gereğinden fazla dillendirdiğini ve yaymaya çalıştığını kabul etti 

Galileo, yaşlı ve hasta olduğu için Engizisyonun kendisine acıyacağını düşünmüştü, fakat ne yazık ki Haziran ayında káfirlikten hüküm giydi. Kopernik'in teorisine ve Güneş merkezli sisteme verdiği desteği alenen reddetmeye 


68 


Galileo'nun çığır açan yerçekimi testini siz de yapabilirsiniz 


O SU BALONLARI 

İlki balonun içine su doldurun ancak kütlelerinin farklı olduğundan emin olun. Bu deneyle, düşme süresi ve nesnenin ağırlığı arasındaki bağlantıyı test edebilirsiniz. 


OD PIR ver 


Yüksek bir yere çıkması gereken Galileo, 

bu deneyi gerçekleştirmek için Pisa 

Kulesi'ne tırmanmayı tercihetmişti. Siz 

herhangi bir binanın ikinci katında da aynı 

deneyi yapabilirsiniz. Lütfen dikkatli olun! 
} Pencerenin altında kimse olmasın. 


GÖZLEM 

Siz içi su dolu balonları pencereden atmaya hazırlanırken, sonuçları gözlemlemek için bir başkasının aşağıda, çarpma noktasından yeterince uzakta ve zarar görmeyecek bir yerde durması gerekiyor. 


(0) SONUÇLARI 
KIYASLAYIN 

Galileo'nun deneyinde olduğu gibi balonların 

aynı anda yere çarpıp çarpmadığını 

gözlemleyin ve kayıt tutun. Sonuçları 

karşılaştırmak amacıyla, daha ağır veya hafif 

su balonlarıyla deneyi tekrarlayabilirsiniz. 


zorlandı. Bununla birlikte, Dünya'nın, evrenin merkezinde yer aldığını iddia eden Batlamyus sistemine tüm kalbiyle inandığını da söylemek zorundaydı. Bu arada Diyalog, resmi olarak Kilise'nin yasaklı kitaplar listesine alındı 

Galileo'nun cezası bununla da bitmedi. Önce müebbet hapse mahküm edildi ama cezası ev hapsine çevrildi. 
Ömrünün geri kalanını bir Floransa villasına hapsolmuş şekilde gecirecekti. Aldığı cezaya ve yavaş yavaş görme yetisini kaybetmeye başlamasına rağmen teorileri üzerinde çalışmaya devam etti, Daha az tartışmalı bir konu seçen Galileo, mekanik üzerine yaptığı araştırmalara geri döndü. 
Son yıllarında, en ünlü eserlerinden biri olan İki Yeni Bilim Üzerine Diyaloglar'ı yazdı. Bu başyapıt, hareket yasalar hakkındaki fikirleri de dahil olmak üzere, fizik alanındaki yaklaşık otuz yıllık araştırmasının bir özeti niteliğindeydi. 

Katolik Kilisesi'nin Galileo'nun başından beri haklı olduğunu kabul etmesi 300 yıldan fazla sürdü. Her ne kadar ömrü bunu görmeye yetmemiş olsa da tüm engellere rağmen bilimin entelektüel dünyada yer edinmesine yardımcı olmuştu. Ölümünden 80 yıl sonra, Güneş merkezli teorinin başka bir bilim dehası Isaac Newton tarafından doğrulanmış olması, onun azminin boşa gitmediğini gösteren bir kanıt oldu. Galileo, günümüzde dahi bilime ilham vermeye devam ediyor. 1989'da Jüpiter ve uydularını incelemek için gönderilen insansız bir uzay aracına onun adı verildi ve böylece mirasi artık yıldızlarda yaşıyor. O 


Galileo'nun mezarı, İtah 
Floransa kentindeki Santa 
Croce Bazilikası'nda yer alıyor 
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SEZAR SUİKAST 
GİRİŞİMİNDEN 
KURTULDU 


Jül Sezar, otokratik yönetime doğru hamlelerini sürdürmeye vetüm Roma için yeni bir çağ başlatmaya yemin etti 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Profesörü. Özellikle Roma siyasi tarihi ve Roma'nın kurumsal yapıları hakkında araştırmalar yapıyor. 
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Sezar'ın MÖ 15 Mart 44'teki suikastina gidensürecte neler yasandi? 

Sezar, Part İmparatorluğu'na bir sefer düzenlemeyi düşünüyordu ve çok yakında yola çıkacaktı. İşin aslı, onun bu sefer planı komplocuların eylemlerini hızlandırmasına neden oldu çünkü eğer Sezar ortadan kaldınlacaksa, Roma'dan aynlmadan önce iş bitmeliydi. Suikast 


Sezar karşıtı komploculara 
Brutus liderlik etti 


gününe kadar geçen süreçte Sezar'ın Roma üzerindeki gücünü arttıran ve çevresindeki politikacıları rahatsız 

eden bazı gelişmeler yaşandı. Kendisini ömür boyu diktatör ilan etmesi de bunlardan biriydi. Suikastçıları onun ortadan kaldırılması gerektiğine ikna edenşey, Sezar'ın anayasaya aykırı ve cumhuriyetle bağdaşmayan yöntemlerle iktidarını pekiştirmesiydi. 


Sezar'a suikast düzenlemek isteyen komplocular kimlerdi? 

Bu büyük bir komploydu. Liderin 
Brutus olduğu düşünülüyor. Başlatan 

o olmayabilir, fakat komploya dahil olmasının ardından otoritesi, ona duyulan saygı, dürüst ve güvenilir bir kişi olması ve hatta belki de aile geçmişi nedeniyle muhtemelen lider olarak kabul edilmişti. 


SEZAR: 


“ZAVALLI 


SUİKASTÇILAR, SAHTE 
HABERLERE İNANDI!" 


Başarısız suikastın ardından zorlu 


bir sürecin başladığını belirten 


Jül 


Sezar, Roma'nın her köşesine haber göndererek sadık destekçilerini kendisine bağlı kalmaya davet etti: “Brutus ve arkadaşları tam birer 


aptal! Zerre akıl yok onlarda. 


Benim diktatör olmak istediğime 


dair yalanlara kandılar. Roma'yı 


ihtişama kavuşturacak tek kişi benim. Hepsi birer zavallı!" 


ÇOK ÖZEL “IDUS MARTIAE" 
ZİYAFET FIRSATI 


Alternatif Tarih Gazetesi okuyucuları için çok özel bir 


AŞIYABİLDİĞİN teklifimiz var! Romulan 


Thermopolium'unda sadece 
KADAR AL 5 Sestertius'a açık büfe keyfi sizi bekliyor! Bu Fesat 15-18 
Mart arası, saat 11.00'den kapanışa kadar tüm gekal ürünlerimizde geçerli. Bu kuponla birlikte gelin ve lezzeti Isicia Omentata'nın, in Globuli bulamacının ve a um birbirinden leziz yemeklerin 
Baz tarihcilere 1 Sezar, tadını çıkarın. 
Büyük İskender'le aşık atıyordu e 


Sezar, birçok suikastçı © tarafından bıçaklandı f 


| Alternatif Tarih Gazetesi 


Sezar'm sahip olacağı güç onları korkutuyor muydu? 

Evet... Sezar kendisini hiçbir zaman kral olarak nitelendirmernis olabilir ama yine de otokratik iktidar Roma Cumhuriyeti ile ba&dasnuyordu. Aynca Roma'nın, tiranları ortadan kaldırmak gibi geçmişten gelen bir alışkanlığı vardı. Tüm bunlar, suikastçılan harekete geçiren ve eylemlerini meşru görmelerine neden olan önemli etkenlerdi. 


Suikast günü neler oldu? 

Sezar, komplocular tarafından bir Senato toplantısı sırasında öldürüldü. 
Çok sayıda kişinin etrafım sarıp 

onu bıçakladığını biliyoruz. Bu, 

toplu yapılmış bir eylemdi. Sezar'ın vücuduna aldığı hançer yaralannın hiçbiri tek başına ölümcül değildi. Öte yandan, öldürülen tek kişinin Sezar olması son derece önemli Suikastçılar, Sezar'ın yakın çevresinden kimseyi bu komplonun kurbanı olarak seçmemişti, zira bu durumda eylemi haklı çıkarmak mümkün olmayabilirdi. Yapılan şey, Sezar'ın ve taraftarlarının tasfiyesi olarak değil, bir tiramn ortadan kaldırılması olarak algılanmalıydı. 


Sezar'ın ölümünün ardından 
Roma'daki iç savaşa giden süreçte neler yaşandı? 

Suikastın hemen ardından komplocular Sezar'ın öldüğünü, ancak bunun 

bir tiranın yok edilmesi eylemi olduğunu ve paniğe kapılmamaları gerektiğinisöyleyerek Roma 

halkını sakinleştirmeye ve güvende olduklarını anlatmaya çalıştı. Fakat Sezar'ın ölümünden sonraki günlerde kontrolü kaybeden komploculardan çıkardığımız sonuç, her detayı yeterince hesaplayamamış olduklan. Sezar'dan kurtulmanın tek başına yeterli olacağını düşünmüşlerdi. Elbette öyle olmadı. 
Roma'daki diğer gruplar olaya çok çabuk tepki verdi. Bunun nedeni biraz da fırsatı değerlendirmek istemeleriydi ama her şey bir yana, en büyük sorun hiç kimsenin bu kornplocularin 

asıl amacından bir türlü emin olamamasıydı. Sezar'ın ölümünden sonra iki büyük grubun ortaya çıktığını görüyoruz: komplocular ve Sezar'ın önemli bir destekçisi olan Anthony, 

En azından bir süre için her iki tarafın da barışı sağlama konusunda oldukça şaşırtıcı bir yeteneğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ne de olsa bu sürecin tek kurbanının Sezar olacağını düşünmek fazla naif bir yaklaşım olurdu Fakat buna rağmen komplocular ve Anthony 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af pazarlıklarına girişti. Katillere bir ceza kesilmeyecekti ama Sezar'ın kurduğu . . . e. "n düzenin tümden ortadan kaldırması | KİRALIK DINLEYICI SERVİSİ da söz konusu olmayacaktı. Takip eden aylarda Anthony iç savaş pahasına 


Çevrenizdeki insanları ve halkı 


da olsa konumunu sağlamlaştırmayı fikirlerinize inandırmak ve ikna başardı. etmek istiyor, fakat onlara ulaşma konusunda sorun mu 
Sezar'ın, toplantıya gitınekle ilgili yaşıyorsunuz? Yalnız değilsiniz. 
tereddütleri olduğu söyleniyor. Hatta Yaşadığımız bu sıkıntılı karısı Calpurnia olaydan bir gece dönemde sesinizi duyurmak j önce kötü bir rüya görmüş, Bunlann için çok fazla çaba göstermeniz. 
doğruluğu hakkında bir fikriniz var gerekebilir. İşte tam bu noktada, 
2 dinleyici kiralama servisimizle 
m = > hizmetinizdeyiz. Kalabalığı Elbette bunların doğru olup olmadığını toplamak bizden, konuşma bilmek mümkün değil. Sonuçta yapmak sizden! Kim bilir, bir o gün olanlar hakkında anlatılan bakmışsınız herkes sizinle aynı ve olaya dramatik bir hava veren fikirde olmaya başlamış... 


hikâyeler bunlar... Fakat sonuç olarak hepsi, Senato toplantısına gitmemesi gerektiğine dair tüm işaretlere 


rağmen Sezar'ın yine de oraya gitiğini “Suikast, toplu yapılmış bir 

vurguluyor. C. a J E - ylemdi. Sezar'ın vücuduna aldığı 

Peki ya toplantıya hiç gitinemiş ve . . o 

suikasta hiç uğramamış olsaydı? hançer yaralarının hiçbiri tek 

Muhtemelen Roma'dan ayrılacak 3 seges .. e e» 

ve Part seferi için yola koyulacakt. başına eliimciil değildi 


Yokluğunda, Roma üzerindeki gücünün önemli ölçüde erozyona uğrayacağını gösteren kanıtlar olduğunu düşünmüyorum, zira destekçilerinin onun yokluğunda görevlerine devam ederek statükoyu korumasını sağlayacak ortamı çoktan hazırlamıştı. Sezar yaşadığı sürece Roma'nın onu bagnna basmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Öte yandan, şu da önemli bir soru: Sezar öldürülmemiş olsaydı Part seferinin sonuçlan ne olurdu? Kariyerinin en büyük ve en şanlı seferinin ardından Roma'ya zaferle dönmesi durumunda, eskisinden daha büyük bir güce erisirdi ve bu, hayatının sonuna kadar devam ederdi. Bunun sonucunda, kendisine bir halef belirleyeceğini de varsaymamız gerekiyor tabii kì.. Diğer bir ihtimal ise Part seferinin kötü sonuçlanması ve Sezar'ın savaşta öldürülmesi. Bu durumda Roma'nın kendisini suikast sonrası yaşananlara benzer bir güç mücadelesi içerisinde bulacağına inanıyorum. 


Sezar, Büyük İskender'i taklit etmiş miydi sizce? 
Muhtemelen.. Büyük İskender hayranlık duyulan, olağanüstü ve çekici bir şahsiyetti. Öte yandan, Sezar'ın, İskender'den daha yaşlı olduğu ve hiçbir şey başaramadığı için üzüntü duyduğuna dair hikâyeler Sezar'ın de var, Başanllı bir Part seferi için ardından en sonunda iktidara 
Augustus geldi 


sabırsızlanmasının nedenlerinden biri, sizin de dediğiniz gibi, İskender'e duyduğu hayranlık olabilir. 


Sezar suikasta kurban gitmemiş olsaydı, kendisinin hükümdar olduğu otokratik bir yönetim şekline doğru ilerlemeye devam eder miydi? 

Sezar öldürüldüğü sırada otokrasiye doğru kararlı bir ilerleyiş olduğunu biliyoruz. Öte yarıdan, MÖ 44'te Sezar öldürülmemiş olsaydı, büyük yeğeni ilk imparator Augustus'un (Octavian) MÖ 27'de mutlak hükümdar olmasına yol açan olaylar hiç yaşanmayacaktı. Gerçi Sezar'ın, Octavian'dan, gelecek vaat eden bir adam olarak bahsettiğini gösteren kanıtlar var. Bu durumda, Sezar'ın varisinin muhtemelen yine Octavian olacağını düşünmek çok mantıklı bir çıkarım olurdu. 


Sezar ölmemiş olsaydı bir iç savaş yaşanmaz ve o kadar kişinin kam dökülmezdi diyebilir miyiz? 

Evet, bir bakıma bunu söylemek doğru olabilir çünkü Sezar'ın yokluğu bir iktidar boşluğuna neden oldu. İç savaş da bu boşluğu doldurma çabası sırasında çıktı zaten.. Bu bakımdan Sezar suikastı kesinlikle Roma'nm kaderini değiştirdi diyebilirim. Şayet o, zamanı geldiğinde, ileri bir yaşta ölmüş olsaydı, yönetimin devredilmesi sürecinin çok daha barışçıl olacağını düşünüyorum. Fakat şunu da unutmamak gerekir: O zamanlar dünya düzeni son derece istikrarsizdi ve ic savaşlar, hiç akılda yokken, beklenmedik zamanlarda bile patlak verebiliyordu. 
Dolayısıyla, kesin böyle olurdu gibi 

bir cümle kurmak çok da doğru değil. 
Augustus, otokrasiyi getirerek ölümü sonrasında yaşanabilecek benzer 

bir krizi önlemeyi becerebildi. Bunu başarmasındaki kilit faktörlerden biri, 


Karısı 
Calpumia'nın, 
Sezar'ın ölümüne dair kötü bir rüya gördüğü söyleniyor 


orduyu tahkim etmesi ve orduya ödeme yapılmasını sağlayan bir mali sistem kurmasıydı. Eğer ölmemiş olsaydı Sezar'ın bu sorunlara nasıl çözümler getireceğine dair elimizde çok az ipucu var doğrusu. 


Tarihte ne gibi değişiklikler yaşamırdı? 


Sezar'ın öldürülmesi, yani bir tiranın yok edilişi, sembolik bir anlam kazandı ve tarih boyuncaliderler bundan etkilendi. Bu suikast Augustus için de hep önemini sürdürdü. Bir otokrat olma yolunda ilerlerken attığı adımlar ve geliştirdiği çözümler büyük amcasının trajik ölümüyle şekillenmiş gibi duruyor. Dolayısıyla, Sezar suikastı gerçekleşmemiş olsaydı tarihteki liderlerin tutumlarında farklılıklar gözlenebilirdi. Diğer bir büyük değişiklik ise edebiyatalanında gerçekleşirdi. 
Augustus döneminin en önemli şairleri Virgil, Horace ve Ovid barışçıl bir dünyada eser veriyor olurdu. Özellikle Avtupa edebiyatının temel eserlerinin bazıları MÖ 30'lar ve 20lerdeki tarihsel olaylarla bağlantılı olduğundan, değişen koşullar sonucunda nasıl eserlerin ortaya çıkacağını tahmin etmek heyecan verici. 


Sezar'ın Part seferi başanlı olsaydı, bugün ona Büyük Sezar mı diyor olurduk? 

Sezar'ın itibarının büyük bir kısmı zaten kurduğu askeri otoriteye dayanıyordu. 
Bu nedenle, başanlı bir Part seferinin ona bambaşka bir imaj katacağını ve büyük bir askeri deha olarak gücünü pekiştireceğini sanmiyorum Bence böyle bir zafer, onun hareket tarzının, çoktan yaratmış olduğu imajın ve sahip olduğu gücün doğal bir sonucu olarak algılanırd. O 


SEZAR SUİKAST GİRİŞİMİNDEN KURTULDU 


Sezar'ın Mısırlı Varisi 


Jül Sezar'ın büyük ihtimalle veliaht olarak seçtiği kişi olan Octavian ya da sonraları bilinen adıyla Augustus, kanlı 

bir iç savaşın ardından nihayet Roma İmparatorluğu'nun ilk imparatoru olmayı başardı. Ne var ki işler başka türlü de gelişebilirdi. Sezar ile uzun yıllar boyunca aşk hayatı yaşayan VII. Kleopatra'nın Sezar'dan bir oğlu olduğuna inanılıyor. Caesarion olarak bilinen XV. Ptolemy Philopator Philometor Caesar'ın ismi de bunun bir kanıtı aslında. 
Eğer bu iddia doğruysa, Caesarion, Sezar'ın kanından olan tek erkek çocuğuydu. Sezar öldürülmeseydi ve babadan oğula geçen bir otokrasi söz konusu olsaydı, Roma'nın bir sonraki hükümdarı herkes için büyük bir sürpriz olabilirdi 


Denderah Tapınağı'ndaki bu kabartmada VII. 
Kleopatra, oglu Caesarion ile birlikte 


BRUTUS BIÇAK DÜKKÂNI EL 
DEĞİŞTİRDİ 


Sahibinin hapse girmesi nedeniyle, Brutus Bıçak 
Dükkanrninel değiştirdiğini duyurmaktan mutluluk 
~ duyuyoruz. Tüm arkadan 
Gan) bıçaklama ihtiyaçlarınız için her zaman olduğu gibi sizleri dülkkânımıza bekliyoruz. Üstelik bu güzel gelişmeyi kutlamak amacıyla, yalnızca Sezar yandaşlarına özel iki al bir öde kampanyamızı kaçırmamanızı öneririz. 
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Bram Stoker, 1897'de kültürel bir ikon yarattı. Fakat bu korkunç kan emicilerin tarihi aslında çok daha gerilere uzanıyor 


Yazan Callum McKelvie 


“KAN HAYATTIR... 
VEO BENIM OLACAK!” 


UZMANIN BRAM STOKER - DRAKULA ÖZGEÇMİŞİ rbelerin, karakteristik yüz hatlar, ağır kabul edildi. Stoker'ın oğlu Irving Noel Thornley Stoker'a Rumen aksanı, uzun köpek dişleri ve kan... bakacak olursak, babasının akşam yemeğinde fazla kaçırdığı İŞ Hiç şüphesiz “vampir” denince akla hemen karidesler yüzünden gördüğü korkunç bir kâbus sonucunda bunlar Amerikalı Aktör Bela Lugosi'nin bu romanın ana fikri ortaya çıkmıştı. Fikrin doğmasına yol aksanından, yine Kont Drakula karakteriyle açan sebep ne olursa olsun, İrlandalı yazarı 


«Ji ünlenen Christopher Lee'nin kırmızı astarlı pelerinine, tüm kesin. Kitabın yayımlandığı tarihten bu yana sürekli olarak, bu detaylar bizi aynı kaynağa, Bram Stoker'ın 1897 tarihli Stoker'ın vampirinin ortaya çıkışına “esin kaynağı” olduğu romanı Drakula'ya götürüyor. Ancak Stoker'ın anlattığı, taze iddia edilen bir dizi tarihi, folklorik ve kurgusal kaynaktan 


kan peşinde Britanya sahil kasabası Whitby'ye yolculuk bahsedildi. Kazıklı Voyvoda ve "Kanlı Macar Kontes" ile eden Transilvanyalı kontun hikâyesi, o yıl vampirlikle ilgili Elizabeth Bathory gibi tarihte yaşamış gerçek kişilerden, 18. 
İngiliz Dili Edebiyatı yayımlanmış tek çalışma değildi. Florence Marryat adlı yüzyıl Rumen vampirlerine dair “doğruluğu ispatlanmış” Profesörü olan yazar da Vampirin Kanı isimli bir kitap kaleme almıştı. raporlara kadar, vampirligin tarihi korkunç hikâye ve Fakat her nasılsa, Stoker'ın romanı Marryat'ınkinine efsanelerden oluşuyor. 
oranla çok daha fazla ilgi gördü ve insanların hayal gücünü Geçmişte boyunca, bugün bildiğimiz anlamda derinden etkiledi. O zamandan Stokern romam bir yaratık kavramı yoktu. Gerçi, Keldanice ve Süryanice 


tasvirler, Kitab-ı Mukaddes'in yazıldığı dönemden bu yana mevcut şüphesiz. Öte yandan, Yahudi mitolojisine göre Adem'in ilk kansı olan ve Şeytan'a hizmet eden Lilit'in, kabaca “gece 


Hurwitz, Lilit: İlk Havva adlı kitabında şöyle diyor "Lilit yeni doğan bebeği, yeni bilinci veya taze yaşamı, onun kanını içerek yok etmeye çalışır” Hurwitz şöyle devamı ediyor: “Bu, Lilitin tehlikeli vampir doğasını açıkçaortaya koyuyor, zira sonsuz yaşamı yakalamak için çocuklardan çaldığı hayata ihtiyacı var. 
Daha sonraki bir efsanede anlatıldığına göre bu ihtiyaç öylesine büyük ki eğer öldürecek bir çocuk bulamazsa o zaman kendi çocuklannı öldünnekten çekinmiyor.” Bununla birlikte, Yahudi folklorunda, av olarak erkekleri tercih ettiği söylenen Estries adındaki kadın vampirlerden söz ediliyor. Daha pek çok antik kültür mitolojisinde de kan içen yaratıklara rastlamak mümkün. 
Bunlardan bazılar vampirlerin öncülü olarak nitelendirilebilir. 


Fakat hiçbirinin Stoker'ın yaratığıyla birebir eşleştiği söylenemez. 
Varnpirlerin soyunun izini süreceksek, “gerçek Drakula” olarak 


en sık atıfta bulunulan kişiyle, Kazıklı Voyvoda (III. Vlad) ile başlamalıyız. 15. yüzyılda yaşamış Eflak Prensi'nin, Stoker'm vampirine ilham kaynağı olduğu düşünülüyor, fakat bu doğru 


değil. Bu yanlış kanının asıl sebebi, hem kurgusal karakterin hem 


de Transilvanya'nın (Erdel) hükümdannın aynı ismi taşıması. 
Vlad'ın babası olan II. Vlad Drakul, Kutsal Rorna İmparatoru Sigismund'un Hristiyan Avrupa'yı Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savunınak için kurduğu Ejderha Tarikatı'nın bir üyesiydi. 
“Drakula” da “Ejderhanın Oğlu” anlamına geliyordu. Vlad, babasına atfta bulunarak çok sayıda mektubu Drakula olarak imzalamıştı. 143l'de doğan Vlad Drakula, yani Kazıklı Voyvoda, gençliğinin büyük bir kısmını babasının Osmanlı politikalanm desteklernesinin garantisi olarak Osmanlı İmparatorluğu'nda bir tür esir hayatı yaşayarak geçirdi. Yurda döndükten sonra, 1448'de ele geçirdiği iki aylık kısa süreli saltanatı sürgünle sonuçlandı. 1456'da babasının tahtını geri almak için savaşa girdi; nitekim başarılı da oldu. Düşmanlarına gözdağı vermek amacıyla savaş alanlarında kazıklara otumulmuş olarak bıraktığı cesetler nedeniyle “Kazıklı” lakabını edindi. Başta Francis Ford 


beyaz perdeye aktarılan uyarlarnalarda Kont Drakula ile Kazıklı Voyvoda'yı açıkça aynı kişi olarak görüyoruz. Bu ili karakter öylesine iç içe geçmiş ki filmde, gerçekte yaşamış tarihi bir şahsiyet kurgusal bir karaktere dönüşüyor. Stoker'm gerçek Vlad hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğu sıklıkla tartışılıyor. 


yaratığı" veya “gece canavan" olarak çevrilen ve lilü olarak bilinen Mezopotamyaiblislerine dayandığı düşünülüyor Yazar Siegmund 


Coppola'nın 1992 yapımı filmi olmak üzere, Stoker'in romanından 


“Drakula” adını, 1890 yazında Whitby halk kütüphanesinden aldığı Tbe Accounts of the Principalities of Wallachia and Moldavia adlı kitapta keşfettiğini kendi notlarından anlıyoruz. Okuduğu , Drakula'nın Eflak dilinde “şeytan” anlamına )grendiğini ve bu bilginin isme olan ilgisini arttırdığını da biliyoruz. Bazı araştırmacılar, hayal ürünü Kont Drakula ile gerçek Kazıklı Voyvoda arasında bağlantı olduğunda inat etse de konunun uzmanı Profesör Elizabeth Miller gibi edebiyat araştırmacıları bu savın yanlış olduğu konusunda ısralcı. 
Stoker m vampiriyle sıklıkla ilişkilendirilen diğer bir tarihi şahsiyet ise Kontes Elizabeth Bathory. 1560 doğumlu “kanlı kontesin" hayatını incelerken neyin gerçek neyin kurgu olduğunu tayin etmek zor. Oldukça iyi bir eğitim almış ve dört dili akıcı şekilde konuşabilen Bathory. Rönesans dönemi Macaristanı'm demir yumrukla yöneten son derece zengin bir aileden geliyordu. 
Yanında çalışan genç hizmetçi kızlan öldürdüğü, onların kanını içtiği ya da kanlanylabanyo yaptığına dâir hikâyeler 
yüzünden Bathory'nin kötü bir şöhreti vardı. O dönemde 80 
kişinin ölümünden sorumlu tutulmuştu. Fakat sonradan bu sayının 650'yi bulduğunu iddia eden efsaneler yayıldı. Başta 


“BU KİŞİ BİR SIRP KÖYÜNDE SEKİZ GÜN İÇİNDE DOKUZ KİŞİYİ BOĞMUŞ, ARDINDAN 


KANLARINI EMMİŞTİ” EI 


es * .. 
Tony Thome olmak üzere araştırmacılar, himayesindeki kızların ölümünden kesinlikle sorumlu olduğunu, fakat ithamların pek çoğunun, onu yerinden etmek için kurulan tezgâh sonucu abartılmış olabileceğini ortaya koydu. Yıllar geçtikçe vampir mitolojisindeki ünü artan Bathory, aktris Ingrid Pitt'in kan dolu havuzda banyo yaparken gösterildiği 1971 tarihli kült korku filmi Kontes Drakula'ya konu oldu. Muhtemelen en iyi, ancak bir o kadar da tuhaf beyazperde uyarlaması ise 1971 tarihli Kymuzı Dudaklar adh yapım. Filmde, üç yüz yıl boyunca vampir hayatı sünnüş olan Bathory, Belçika'nın Oostende şehrindeki tenha bir otele gelen yeni evli çifti avlıyor. 

Bathory, şüphesiz vampir mitiyle ilişkili bir şahsiyetti. Fakat kan içtiği veya kan banyosu yaptığına dair hikâyeler büyük olasılıkla gerçeği yansıtmıyor ve muhtemelen ölümünden çok sonra uyduruldu. Elizabeth Miller'ın da belirttiği gibi, “Stoker, kütüphaneden içinde Kanlı Kontes'e dair kısa bir bölüm olan bir kitap almış ama kendi romanında bu bölümden herhangi bir alıntı yapmamış. Dahası, tüm roman boyunca, Bathory haklandaki bu kısa bölüme atfedilebilecek hiçbir anlatım da yok.” 


Sukkubuslar gibi yaşam gücünü tüketen iblisler hakkında pek çok efsane var 


Victoria 
Dönemi'ne ait bir korku hikâyesi olan Varney Tbe 
Vampiredan bir resim 


1851 
tarihli, Tbe 
Comic Natural 
History of the 
Human Race adlı çalışmadan bir vampir resmi 


S 


1931 
yapımı Drakula adh filmden 


bir sahne. 
Klasikleşmiş 
Drakula kostümüyle Bela 
Lugosi ve Helen 
Chandler birlikte 


Bu nedenle, Bathory'nin şeytani bir vampir olarak ün kazanması, Stoker'ın romanından çok sonra gerçekleşmiş olsa gerek. 
Günümüzde vampirlerle ilişkilendirdiğimiz bu mitolojinin büyük bir kısmı uzun yıllar belirsizliğini korudu ve vampir denince aklımıza gelen yaratıklarla gerçek bir bağlantısı yoktu. 
Fakat 18. yüzyılda bu durum değişti. Macau Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde Profesör olan Nick Groom. konuya bakışını şu sözlerle açıklıyor. “Vampirliğin ortaya çıkışıyla ilgili net bir tarih verebileceğimizi düşünüyorum ve bu talih 1725'e denk geliyor Habsburg İmparatorluk Ordusu'nda görevli Frombald adindald bir sağlık subayı, tuttuğu raporda Sırp hajduk'ların (gerilla savaşçıları) mezardan bir ceset çıkarıp ona kazık sapladıklarını yazmıştı. Bunun nedeni ise cesedin, kurbanlanm boğmak için mezarından çıktığı ve onlara, 24 Saat içinde ölmelerine neden olan bir hastalık bulaştırdığı iddiasıydı.” 
Frombald'ın ilk raporunun ardından bir soruşturma başlatılmış ve bu sözüm ona vampirin Peter Plogojowitz olduğu ortaya çıkmıştı. Groom'un aktardığına göre, “bu kişi bir Sırp köyünde sekiz gün içinde dokuz kişiyi boğmuştu ve kanlarını emmişti. 
Yerel yetkililerin huzurunda mezarından çıkarılan cesede dair tutulan raporda cesette herhangi bir çürüme belirtisi olmadığı ve ağzında taze kan olduğu belirtiliyordu. Yetkililer cesede kazık sapladıklarında vücudundan kan ftgkirmaya başlamış ve iddiaya göre tüm bunlar ceset 10 hafta mezarda kaldıktan sonra gerçekleşmişti” 
Plogojowitz olayı tek vaka değildi. Çok geçmeden Habsburg İmparatorluğu içinde başka vakalar da ortaya çıkmaya başladı. 
1727'de birolayın daha yaşandığını söylüyor Groom ve ekliyor: “Ardından, 1730'da bir diğer olay ortaya çıktı ve 1731'de ise 
1727 yılındaki sorun tekrar baş göster: irbistanm Medveda 
kentinde, Karpat Daglarrnm çevrelediği bir köyde tekrar eden bu vaka Dr. Johannes Flückinger tarafından soruşturuldu ve toplam 13 kişiye vampir tanısı kondu. İddialara göre hastalık 1727'de Amond Paole ile başlamış ve Flückinger'in raporuna göre Paole, “yalnızca insanlara değil sığırlara da saldırmış ve kanlarını emmisti^ Sonunda Paole'yi mezardan çıkarıp, "kendi geleneklerine göre kalbine bir kazık saplamışlardı. Tam o Kitabı anda kulakları tırmalayan bil inilti duyulmuş ve bol miktarda Mukaddes'te kan fışkırmıştı." Flückinger'in yazdıkları,benzer olaylara dair adı geçen Lilit, Taporlar arasında en çokilgi göreni oldu ve Aydınlanma Çağı vampirlere sırasında Avrupa'da bir tür vampir takıntısına yol açtı. Öte iz ilk n t yandan, Frombald'ın 1725 tarihli raporu başta olmak üzere, Orneklerden biri tüm bu anlatıların vampir mitinin şekillenmesindeki önemini 


Vampirlerin Tarihi 


VAMPİR AVLAMA TEÇHİZATI 


Bu tuhaf antikaların 19. yüzyıldan kaldığı söyleniyor ve müzayedelerde binlerce dolara satılıyor 


Vampir avı kitleri ilk olarak 1986'da ABD'deki bir müzayedede ortaya çıktı. 19. yüzyıla ait olduğu iddia edilen teçhizata bir cep tabancası, r haç şeklinde bir kazık ve iki gümüş mermi bulunuyordu. Kutunun içinde, benzer başka teçhizatların da üreticisi olan Profesör Emst Blomberg'e ithafen yazılmış bir not da vardı. Kitlerin fiyatı değişiklik gösteriyor ancak iyi durumda olanların 10.000 dolar civarında alıcı bulduğu 


söyleniyor. Gerçek vampirlere karşı kullanılmış olması pek mümkün görünmeyen bu kitlerin, Doğu Avrupa'ya seyahat eden Victorla dönemi gezginleri için üretilmiş oldukları veya tamamen sahte oldukları konusunda farklı görüşler mevcut. Bu kitlerden birine ev sahipliği yapan Birleşik Krallık Ulusal Silah ve Zırh Müzesi'nde ateşli silahlar ve toplardan sorumlu olan Jonathan Ferguson, kitlerin Hammer Films yapım şirketinin 1950 ila 70'lerde çektiği korku filmlerinden sonra üretildiğini düşünüyor. 


JIANGSHI 

Zıplayan Çin vampiri 

Batılıların zombi tasvirini anımsatan Jiangshi, Cing (Qing) Hanedanı'nın kıyafetlerini giyiyordu. Bu yaratığın, intihar eden ya da intikam arzusuna kurban giden bir kişinin bedeninden ayrılamayan bir ruh tarafından yaratıldığı söyleniyor. 
Jiangshi'nin alametifarikası 
"hoplama" düşkünlüğü. Bu inanışın, Taocu rahipler tarafından esnek bambu çubuklara bağlanarak taşınan cesetlerin hopluyormus gibi görünmesinden kaynaklandığı düşünülüyor. 


İBLİSLER HER YERDE 


Vampir benzeri yaratıklara dünyanın farklı bölgelerinde rastlamak mümkün. Karşınızda, en ilgi çekici ve sıra dışı bazı örnekler 


ASWANG MANDURUGO 

Filipinli şekil değiştiren canavar Güzel bir kadın bedeni şeklinde görünen bu canavar, aslında 

yarasa benzeri kanatlı bir yaratık Erkeklerle, onların kanlarını emmek için evleniyorlar ve kocaları uyurken dikenli dillerini onların ağzına sokarak vücutlarındaki 

tüm kanı çekiyorlar. Filipinler'de “Aswang” kelimesi kabaca “köpek” anlamına geliyor ve vampir doğasına sahip her şey için bu kelime kullanılıyor. Mandurugo gibi birçok Aswang türü var 
Örneğin Aswang Manananggal da bunlardan biri. 


de küçümsememek gerekir Groom, “vampir kelimesinin ilk kez ozaman kullanıldığını" belirtiyor “Bu yüzden, başlangıç tarihini belirlerken, doğaüstü kan emicilere dair genel inanışları bir kenara bırakıp, bu münferit olayın esas alınması önem arz 


ediyor.” 


Sonraki yıllarda, bilhassa akademik çevrelerde vampirlik 


bir tür Aydınlanma Çağı saplantısına dönü 


Tarihçi David 


Keyworth'ün, 18. Yüzmln Vampirleri Benzersiz Bir Hortlak Türü müydü? başlıklı makalesinde belirttiği üzere, “vampir vakalan, konuyla ilgili birçok bilimsel teze ilham kaynağı oldu. 1732'de Viyana'da bir tıp dergisi konuyla ilgili 17 makale yayınladı ve 

bu haberlerin Avrupa'da Berlin, Paris ve Londra gibi şehirlere taşınmasıyla vampir kelimesi ilk defa İngilizceye girmiş oldu.” 
Antoine Augustin Calmet tarafından kaleme alınan ve söz konusu vampir saplantısının sürdüğü dönemde yayimlannug en önemli eserlerden biri olan, Ruhların Tezahürü ve Macaristan, Moravya ve Başka Yerlerdeki Vampirler veya Hortlaklar Üzerine Bir İnceleme adlı eser, 1850'de daha akılda kahcı bir isimle, Hayaletler Dünyası olarak yeniden basıldı Vampir hikâyelerini Katolik bakış açısına uygun şekilde açıklamak niyetiyle yazılan kitap büyük bir başarı kazandı ve geniş bir okuyucu kitlesiyle buluştu. Akademisyen Marie-Helene Huet'e göre, "Calmet'nin kitabı, bir süredir gelişmekte olan ve batıl inançlardan kurtulma bahanesiyle ölüler dünyasının kan donduran hikâyelerine 


odaklanan bir tarzın temsilcisiydi.” 


Groom'a göre, "vampirlik İngiliz edebiyatına 19. yüzyılın 


başında Robert Southey ve Lord Byron'ın şiirleriyle girdi.” Fakat vampir kurgusunun popüler hale gelip insanların zihnine yerleşmesi, 1816 yazında, İsviçre'nin Cenevre Gölü yakınlarındaki Cologny köyünde bulunan Villa Diodati malikânesindeki ünlü “hayalet hikâyesi sohbetleri” sonrasında oldu. O yaz; Percy Shelley, Lord Byron, Mary Shelley ve Dr. John Polidori sık sık Villa Diodati'de bir araya gelip birbirlerine korku hikâyeleri anlattılar. 
Mary Shelley'in Frankenstein adlı eserinin de oltaya çıktığı bu sohbetler sırasında Dr. John Polidori'nin kurguladığı The Vampyre adlı hikâye, vampirlerin hortlak benzeri bir yaratık olmaktan çılap, yakışıklı ve soylu bir şahsiyete dönüşmesinde etkili oldu. O dönemde pek çok kişi, hikâyesindeki vampiri Lord Byron'nı esas alarak yarattığını düşünmüştü. Groom şöyle diyor: “Polidori'nin 1819'da yayınladığı The Vampyre adlı hikâyesi edebiyatta olduğu 


DIP 

Katalan cehennem köpeği 

Bu siyah Katalonya kriptidi, İngiltere'nin Doğu Anglia bölgesindeki “Black Shuck” adı verilen devasa siyah köpekle benzerlik gösteriyor. Süzülerek ilerleyen hortlak benzeri varlıkların aksine Dip, tamamen et ve kemikten, Kurbanlarının kanıyla beslenen yaratığın şeytanın elçisi olduğuna ve gece geç saatlerde yürüyenleri avladığına inanılıyor. 
Dip'in tek zayıf yanı, bir bacağının topal olması. Efsanenin kökeni, İspanya'nın Tarragona şehri yakınlarındaki Pratdip kasabasına dayanıyor. Hatta bu bölgenin armasında Dip figürü bulunuyor. 


PISACHA 


Kana susamış Hint vampiri Hindistan'da, bu vampirin ahlaksızlık yüzünden ortaya çıktığına ya da tanrı Brahma tarafından yaratıldığına inanılıyor. 
Mezarlıklarda veya kavsaklann çevresinde yaşayan bu yaratık kanla besleniyor ve inanışa göre karanlık çöktükten sonra ortaya çıkmayı tercih ediyor. Kendi kanı zehirli olan Pisacha, genellikle sarhoş kadınlara tecavüz ederken tasvir ediliyor. Pisacha'ya av 

olan bir kişinin onun lanetinden kurtulabilmesi için herhangi bir kavşağa pirinç bırakması gerekiyor. 


loğru? 


SAĞ Bak kanıyla 


kadar tiyatroda datam bir vampir çılgınlığı başlattı. Lord Byron'a atfedilen hikâye pek çok yerde sahneleniyor ve izinsiz olarak da çoğaltılıp, hızla yayılıyordu. Böylece, vampir karakteri edebi bir kimliğe büründü ve vampitlikle ilgili düzinelerce hikâyenin de yolu açıldı.” Sonraki yıllarda farklı vampir yorumlan da türedi, fakat şüphesiz günümüzdeki modem vampir konseptini yaratan şey, 1897'de Drakula'nın yayımlanması oldu. Groom, “Nihayet fantastik Drakula çıkageldiğinde, zihnimde önceki tüm vampir hikâyelerini aşarak zirveye oturdu. Stoker, bu kitap üzerinde yedi yıl boyunca çalıştı. Eski ve orijinal anlatilara geri dönüp, vampir edebiyatı ve Doğu Avrupa folkloru konusunda çok donanımlı hale geldi. Bana göre Drakula, 19. yüzyılın sonunda, 80 yıllık 

bir geleneğin ardından vampirleri önemli bir kültürel figür 

haline getirmeyi başardı. Vampir edebiyatı için tam bir dönüm noktasıydı" diyor. 

Günümüzde, başta Kont Drakula olmak üzere, vampirler beyaz perde ikonu haline gelmiş durumda. İlk sinema uyarlamalan, Stoker'm romanının yayınlanmasından 20 yıl sonra ortaya çıktı. 
Varlığı doğrulanmamış olsa da Stoker'in romanını temel alan 
1920 tarihli Rus yapımı bir film çekildiğine dair iddialar var. 
Romanın bilinen ilk ve en ünlü uyarlaması ise Alman yönetmen FW. Mumau'nun 1922 tarihli Nosferatu adlı yapımı. Telif hakkı sorunu yaşamamak için hikâyede bazı değişiklikler yapılmış olsa da bu çabalar başansız olmuştu. Ölen kocasının eserinin haklarını elinde tutan Florence Stoker, Mumau'ya dava açtı ve mahkeme filmin türn kopyalarının imha edilmesine karar verdi. Fakat tek bir kopya, vampirlerin narmına yaraşır şekilde, ölümsüz olduğunu kanıtlamak istercesine hayatta kalmayı başardı. 1931'de Universal Pictures, Drakula'nın ilk sesli versiyonunu çekti. Filmin başrol oyuncusu Bela Lugosi bu rolle öylesine özdeşleşti ki öldüğünde üzerinde ikonik Drakula kostürnüyle defnedildi. 1950'lerin sonu ile 1970lerin başı arasında Britanyalı yapım şirketi Hammer Films piyasaya pek çok vampir filmi sürdü. Bunlardan dokuzu Drakula filmiydi ve yedisinde Christopher Lee ölümsüz kontu oynadı. Ülkemizde Can Pazarı olarak bilinen yedinci film Dracula AD 1972'de, Drakula, tamamen değişmiş bir Londra'da uyanıyor. 
İddialara göre bu filmde, Highgate Vampiri olayı olarak bilinen gerçek bir olaydan esinlenilmişti. Bu gizemli hikâyenin temeli, 


“VAMPİR TEK TİP BİR ŞAHSİYET DEĞİL; SON DERECE ESNEK VE FARKLI ŞEKİLLERE 
*  BÜRÜNEBİLİYOR” 


n dirilerek mezarından çıkması 


playan bir adam 


Vampirlerin Tarihi 


azık ölür rolünde 


bölge sakinlerinden olan David Farrant isimli bir adamın 1969 yılında duyduğu söylentilere dayanıyordu. Yakındaki bir mezarlığa musallat olmuş, havada süzülür gibi ilerleyen tuhaf bir varlık görülmüştü. 
Adam, bu söylentilere sonradan bizzat da şahit olmuştu. Yine başka bir bölge sakini, Sean Manchester, bu şeyin bir “kral vampir" olduğunu, 18. yüzyılda Romanya'dan getirildiğini ve Satanistler tarafından yeniden uyandırıldığını öne sürdü. Kısa süre içinde tüm ülkede popüler olan olay 13 Mart 1970'de söz konusu mezarlığın dışından yayınlanan bir televizyon programına olunca, vampir avcısı olmaya özenen yüzlerce kişi bölgeye ü. Highgate Vampiri hakkındaki hikâyeler yıllarca devam etti; sözde hortlak ile ilgili, Manchester ve Farrant arasında bir kan davasına dönüşen çekişme de... 

Günümüzde vampirler, farklı uyarlamalara ilham veren popüler bir kültür ikonu Ölümsüz kan emiciler, Alacakaranlık serisi gibi gişe rekorlan kıran sinema filmlerinden, The Vampire Diaries ve True Blood gibi TV dizilerine kadar, 21. yüzyılda da popüler yapımlara damgasını vuruyor. Profesör Groom, vampirliğin ebedi cazibesini, “onların son derece esnek ve farklı şekillere bürünebilen şahsiyetler” olmasına bağlıyor ve eldiyor: "Vampirin tek ve sabit bir karşılığı yok. Farkli yazarlar ya da film yapuncilan tarafından farklı şekillerde yorumlanabiliyor. Fakat şu soru ortak bir nokta olabilir İnsan olmak ne demek? Bizim ahlak değerlerimize sahip olmayan yaşam forınlarına bakışımız nasıl olmalı? Bir köpek tarafından ısınlırsanız, bunun nedeni köpeğin ahlaksız olması değildir. Ahlakı bu şekilde ele almak ve bu kadar basite indirgemek saçına olurdu değil mi? O zaman aynı şeyi vampirler için de söyleyebilir miyiz?" Bu pencereden balanca, önemli bir kurgusal metafor olan vampirlerin, tıpkı korku edebiyatının diğer ünlü yaratıklan gibi, sanatçıların toplumsal meseleleri farklı açılardan görmesini sağlayan bir mercek olduğu düşünülebilir. Groom, pandemi hakkında geçen yıl katıldığı bir konferansta kendisine sorulan bir soruyu vesoruyla ilgili yorumunu bizimle paylaşıyor: “Koronavirüs şeytani bir varlık mı? diye bir soru geldi... 
Soruyu biraz garipsedim çünkü virüsbu şekilde düşünmez; sadece virüslerin yaptığı şeyi yapar. Vampirler ve benzeri kurgusal yaşam formlan, virüsler gibi canlıların ortaya koyduğu sorunların ve tehditlerin ardındaki gerçekleri düşünmemizde bize yardımcı oluyor Bunun faydalı olduğuna inaniyorum” O 


ÜST Yazar 
Stephen King'in 
Salem's Lot 
(Korku Ağı) 
isimli kitabından uyarlanan aynı adlı dizide, baş vampir rolündeki 
Kurt Barlow 


ALT Drakula adlı eserin efsanevi yazan ve yaratıcısı, günümüzde de birçok vampir fikrine ilham veren Bram 
Stoker 


Eva Perön 


Milyonların hayran olduğu, seçkinlerin ise nefret ettiği, Arjantinlilerin sevgilisi Evita gerçekte 


ikiyüzlü birisi miydi? 


Yazan Jo Stass 


rjantin'deki Casa Rosada Sarayı'nın balkonunda, kocasinin yaninda duran Eva Perón, kargisindaki 1milyonu aşkın insan seline doğru şöyle bir baktı Mikrofona yaklaşırken, büyülenmiş olan kalabalık sessizliğe büründü. Kitleleri peşinden sürükleyen o ses, başkent meydanında yankılanmaya başladı. Coşkulu konuşmasında, kendilerine “gömleksizler" anlamına gelen “Descamisados" diyen ülkenin gururlu işçi sınıfı ve emekçilerine, kendisini ve kocası Başkan Juan Perön'u destekledikleri için teşekkür etti. Kapanış konuşmasını yaparken, kalabalık, kulakları sağır eden alkışlar eşliğinde "Con Evita" (Evita ile) tezahüratını haykırmaya başladı. 
Çocukken takma adı olan ve İspanyolcada “Küçük Eva" anlamına gelen Evita, işçilerin haklannı korumak için canla başla mücadele veren bir kadını, Arjantin'in First Lady'sini temsil ediyordu artık. Ancak, balkonun altında toplanmış ve onu taparcasına seven bu hararetli kalabalık, onlara el sallayıp öpücükler gönderen Evitay1 son kez gördüğünün farkında değildi. 
1951'in o gününde halk, Sadakat Günü'nü kutlamak için Buenos Aires'te toplanmıştı Perön'lar ülkenin kaderini 1945'in 17 Ekim'inden itibaren belirlerneye başlamıştı. O günden bu yana da her 17 Ekim, Arjantin'deki sosyal ve politik değişimin ilk günü olarak Sadakat Günü adıyla kutlanmaya başlamıştı. O dönemde Arjantin Başkan Yardımcısı, Savaş Bakanı ve Çalışma Bakanıolan Albay Juan Perön, 9 Ekim 1945'te görevlerinden alınmış ve tutuklanmıştı. Perön'un, Descarnisados'u güçlü ve organize sendikalar halinde örgütleme çabası burjuva kesimi tarafından tepkiyle karşılanmış ve iktidara onu uzaldaştırması için baskı yapmasına yol açmıştı. Fakat Perön'un karşıtları tek bir şeyi hesap edemediler, Perön'un hayat arkadaşı Eva'yı. 
Maria Eva Duarte, sevgilisinin serbest bırakılması 


için kampanya yürütmeye başlamış ve işçi sendikalarını toplu bir gösteri yapmaları için 
bir araya getirmeyi başarmıştı. 17 Ekim 1945 
tarihinde yaklaşık 300 bin işçi başkanlık sarayının önünde Perön'un serbest bırakılması için gösteri yapınca, iktidardakiler Albay Juan Perön'u aynı gün serbest bırakmak zorunda kaldılar. O andan itibaren, o çiftin Arjantin halkı arasında popülaritesi artmaya başlamıştı. Ertesi gün Albay Juan ile 

Eva herkesten gizleyerek resmi nikâhla evlendi. 
Juan Perön, 1946 yılında yapılan seçimde Arjantin Başkanı seçildi. 

Eva, First Lady olduğunda 27 yaşındaydı. Önünde yeni bir yaşam vardı artık, çocukken yaşadığı mütevazı günlerden çok başka olan bir yaşam... Bir hâkim olan babası Eva henüz yedi yaşındayken ölünce, kendisinden büyük dört kardeşiyle birlikte geçim savaşı vermek zorunda kalmıştı. 15 yaşındayken, oyuncu ve bir yıldız olma hayaliyle, büyük şehre, Buenos Aires'e taşındı. Başkentte, tiyatro ve televizyonda bazı küçük roller almaya başladı. Ancak ona şöhret kapısını radyo açtı. Kısa süre içinde ülkenin en çok kazanan radyo sanatçılarından biri oldu. 1944'te Albay Perón ile tanışması da radyo yayınlan aracılığıyla elde ettiği şöhret sayesindeydi. Her ikisi de San Juan depremi mağdurlan için düzenlenen bağış gecesinin elit konuklan arasında yer alıyordu. Ertesi yıl gizli bir törenle evlendiler. Eva, artık Arjantin'in First Lady'siydi ve kısa süre içinde kendini siyasetdünyasının icindebuldu. Bu rolü ona yeni bir yol açmıştı ve farklı bir mutluluk veriyordu. 

Arjantin'de First Lady'nin kocasının yanında siyaset yapması alışıldık bir durum değildi, ancak Eva, inandığı değerler için mücadelesini First Lady kimliği altında da 


“Resmi bir unvan taşımamasına karşın bir çalışma bakanı gibi mücadele etti; maaşların yükseltilmesini, çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve işçi sınıfının toplam gelirden aldığı payın artmasını sağladı" 


Eva ve Juan Perón çifti, Arjantin tarihindeki e 


n önemli 


siyasi ve sosyal devrimlerden birine öncülük etti 


sürdürmeye kararlıydı. Gençlik yılları yoksulluk ve sıkıntı içinde geçtiğinden, işçi sınıfına mensup insanlarla kolayca iletişim kurabiliyordu. Ülkede sosyal adaletin sağlanmasını hedefleyen tutkulu konuşmalarla onlara ne kadar değer verdiğini 

ve yanlarında olduğunu her fırsatta göstermeye başladı. Yoksullar arasında giderek artan şöhreti sayesinde, resmi bir unvan taşımamasına karşın bir çalışma bakanı gibi mücadele etmeye başladı; maaslann yükseltilmesini, çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve işçi sınıfının toplam gelirden aldığı payın artmasını sağladı. Eva'nın bu girişimleri, 


"Bir yandan yoksullara seslenip, diğer yandan pahalı giysilere ve mücevherlere sahip olması nedeniyle onu ikiyüzlülükle itham ettiler" 


1949 yılında, sosyal adaleti ülkenin siyasi ve 
ekonomik faaliyetlerinin merkezine koyan ve işçilere, ailelerine ve yaşlılara geniş sosyal haklar tanıyarı yeni bir anayasanın kabul edilmesiyle sonuçlandı. 

Eva'run mücadelesi bununla sınırlı kalmadı İhtiyaç sahiplerine para, yiyecek ve ilaç sağlayan ve Arjantin'de ilk kez kadınlara oy hakkı verilmesini öngören yasanın çıkarılmasında etkili olan Maria Eva Duarte de Perön Refah Vakfı'nı kurdu. Bunlann hepsini sadece bir yıl içerisinde, 1947 yılında gerçekleştirmişti. Aym yıl, kocası Başkan Perön'un İtalya, Portekiz, Fransa, İsviçre ve Monaco'yu içeren Avrupa gezisine de katıldı, burada Avrupa liderleriyle temas kurdu. Arjantin'de birçok insan onu cömert ve tutkulu bir idol olarak görüyor, hatta tapıyordu. Öte yandan, aslında göründüğü gibi bir “melek” olmadığını iddia ederek Eva Perön'u eleştirenler de yok değildi. Alt sınıfları aslında önemsemediğini, güç ve iktidar elde etmek 


Aslında 


u renk saçlı olan Mari 


için onlan kullandığını ileri sürdüler. Falérlerin yanında olduğunu söyleyen First Lady'nin lüks yaşam tarzını, mücevherlerini ve pahalı kıyafetlerini hedef alıyor, Eva'yı ikiyüzlülükle itham ediyorlardı. 

Bunun yanı sıra, toplumda bir kadının siyasi konularda bu kadar aktif olmasına alışkın olmayan muhafazakâr bir kesim de vardı ve bunlar kocası JuanPerön'un partisinin içinde de yer alıyordu. Bu zümre, seçilmemiş birisinin hükümet politikası üzerinde bu kadar etkin bir role sahip olmasından hiç de memnun değildi. 
Ayrıca iktidar partisinin sosyal adalet politikası, toprak sahibi olan orta sınıf mensuplarına zarar veriyordu. Tüm bunlardan ötürü, Eva'nın aktivist kimliği iktidar partisinde ciddi tepki çelameye başladı. Eva'nın artarı popülaritesinin ardında gölgede kaldıklarını hissediyorlardı. Hatta bazıları onun gerçekte bir faşist olduğunu, tüm bunları yapma sebebinin de halkın dikkatini başka yöne çekmek ve II. Dünya Savaşı'nın Nazi 


Sadakat Günü mitinginde konuştuktan sonra duygulanan Eva Perön kocasına sarılmıştı 


EVA PERÓN 


Milyonlarca insan, Eva Perón'un 1951 yılı Sadakat Günü konuşmasını dinlemek için Buenos Aires'in ana meydanında toplandı 


milyon kişi katıldı ve Buenos Ai; yerinde anma törenleri düzenlendi 


savaş suçlularına koruma sağlayan kocasını aklamak olduğunu iddia etti. 1949'un başlarında Arjantin ordusu duruma müdahil oldu ve Eva'yı geri planda tutması için Başkan Peröna muhtıra verdi. Fakat Perönbuna direndi. Çok geçmeden, Eva'rin başkanı yardımcılığına aday 
olmayı planladığına dair söylentiler yayıldı. 1951 
seçimlerine kocası Perön'un yanında başkan yardımcısı olarak girmesi için kampanyalar düzenlense de Eva bunu kabul etmedi. 

1951 yılındaki Sadakat Günü'nde konuşmasını 
yaparken, kalabalık sadece "Con Evita" diye değil, “şimdi Evita” anlamına gelen “Ahora, Evita, ahora!" diye de bağınyordu. Herkes, büyük bir arzu ve sabırsızlıkla, gönüllerindeki ismin başkan yardımcısı adayı olarak seçime katılacağını açıklamasını bekliyordu. 


noktasi 


etmek ve yatıştırmak için, “Başkan yardımcılığı benim için bir onur olurdu, ancak tek arzum Arjantin halkının sevgisidir” dedi. Bunlar, yaşadığı duygulann ve heyecanının etkisiyle Başkan Perón'un kollarına düşmeden önceki son sözleriydi. O günden kısa bir süre sonra, ulusa seslendiği bir radyo programında adaylığı reddettiğini resmen açıkladı. Juan Perön, başkanlığı ikinci kez kazandı ve Eva'ya, “Ulusun Manevi Lideri" unvanını verdi. O zamanlar yardım almadan ayakta duramayacak kadar bitkin düşmüş olan Eva, bundan bir ay sonra, henüz 33 yaşındayken, kansere karşı verdiği savaşı kaybetti. 
Ülkeyi büyük bir keder sardı. 
Arjantinliler, First Lady'lerine oları sevgilerini Buenos 
Aires sokaklarına 
A çiçek yağdırarak 


Fakat Evanm gündemi Kadınlara oy hakkı gösterdiler Ülke 

çok farklıydı. Güçlü ve halkı ona, yalnızca kontrollü görünerek devlet başkanları perdelemeye çalıştığı için düzerilenen büyük bir solunu muhteşem bir cenaze vardı; Onu içten içe töreniyle veda etti. 
kemiren rahim ağzı Binlerce kişi tören 


kanseri. Kalabalığı teselli 


sırasında sokaklara 


döküldü. Çok kısa bir hayat yaşamış olmasına rağmen Eva Perön, Arjantin halkı üzerinde muhteşem bir etki yaratarak tarihe geçti. Bu 

etki günümüzde de hâlâ sürmekte. Kocasının başlattığı ve kendisinin de sözcüsü olduğu siyasi hareket Peronizm olarak adlandırıldı ve birçok kişi tarafından ülkenin en önemli sosyal devrimi olarak kabul edildi. Bu hareket, uzun yıllar iktidarda olan Adalet Partisi'nin vizyonunu ve hatta Arjantin'in siyasi tarihini de büyük ölçüde etkiledi. Arjantin siyasetindeki kadınların tümü ondan ilham aldı. 2007'den 2015e kadar ülkenin cumhurbaşkanı olan Cristina Fernández de Kirchner, kadın haklarının ateşli bir savunucusu olan Eva, idolü ve ilham kaynağı olarak nitelendirmişti. 

Pek çok kişinin bir azize olarak gördüğü Eva Perön, tüm bu sevgi ve saygıya rağmen hâlâ bir tartışma konusu. Bazıları, halkına gösterdiği sevginin ardında doymak bilmeyen bir iktidar hırsı bulunduğuna inanıyor. 1951'de, Casa Rosada konağının balkonundan kalabalığa hitap ederken, “yaptığım hiçbir şeyin amacı, siyasi bir pozisyon elde etmek değildi” diyerek halka güvence vermişti; fakat acaba bu sözleri gerçekten yürekten mi söyledi? Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz O 
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. DUNYA 


SAVAŞINDA 
YAŞANAN ILICLER 


Dórt yil süren ve milyonlarca insanin hayatina mal olan I. Dünya Savaşı sırasında bugün aşina olduğumuz savaş ortamı şekillenmeye başladı 


Yazan Paul DONNELLEY —á—À— 


5 


. Dünya Savaşı sırasında karşılıklı yapılan siper savaşlarının çıkmaza girmesiyle tüm dünya, savaş ortamının geri dönülmez bir şekilde değişeceğini anladı. Çatışan taraflar, teknolojinin hızla ilerlediği o yıllarda düşmana daha etkili taarruz etmek ve kendilerini daha iyi korumak için yeni yöntemler ve araçlar geliştirdiler. Odönemde motorlu araçlarda yaşanan gelişmeler tankın doğuşuna yol açtı. Eskiden parlak renkli olan üniformalar yerlerini toprak rengine yakın kamuflaj kıyafetlere bıraktı. Kimyasal silahlar ise savaş alanında en yeni katliam yöntemi olarak kullanıldı. Ancak daha ziyade imha ve tahribe yönelik bu gelişmelerin yanında I Dünya Savaşı, askerler için kan bankası ve zekâ testi gibi günümüzde de kullanılan yeniliklerin ortaya çıkışına da tanıklık etti. 
Vaktiyle, “Bütün savaşları sona erdirecek savaş" olarak nitelendirilen | Dünya Savaşı; bilim, toplum ve siyaset alanlarında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. 


KS 
84 


D 
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KİMYASAL 
SAVAŞ 


Bu korkunç şeyin hiçbir zaman kullanılmayacağı düşünülüyordu. Zira o kadar dehşet vericiydi ki L Dünya Savaşı başlamadan yedi yıl önce yasaklanmıştı. Fakat korkulan oldu! META 


OP GAZ MASKESİ 


1916 yılında geliştirilen Küçük Kutu 
Solunum Cihazı, o güne dek üretilen ilk etkili gaz maskesiydi 


kadar uzanıyor, 

Hatta Leonardo da Vinci bile düşmanları gazla boğmak için özel bir “tarif” geliştirmişti. Aradan yüzyıllar geçtikten sonra kimyasal silahlar ilk kez Belçika, Ypres'teki muharebe sırasında, 22 Nisan 
1915 günü saat 17.00'de Müttefik 
birliklerine karşı kullanıldı. O gün atılan gazlar sonucunda Müttefik askerleri yesil-san renkli bir bulutun üzerlerine doğıu geldiğini görmüştü. 1907 tarihli Lahey Sözleşmesi uyannca yasaklanmış olmasınarağmen Almanlar 1. 
Dünya Savaşı sırasında büyük çapta zehirli gaz kullanmaya başladı. 1915 yılının sonuna gelindiğinde ise savaşan tarafların cephaneliklerinde artık bu zehirli silah da mevcuttu. En fazla can kaybına hardal gazı sebep oldu. 
Solunduğu zaman bu gaz vücudu içten ve dıştan çürütüyor, deriyi kabartıyor ve dayanılmaz acılar veriyordu. Gazın ortaya çıkardığı 


Kimyasal silahların f | kullanımına dair l j bilgiler Antik Çağ'a 


semptomlar bazen ölümden önce beş hafta kadar sürebiliyordu. Gaza maruz kalan bir asker ölümden kurtulabilse bile vücudunda ömür boyu yara izleri taşıyordu. 

Esasen iki taraf da kimyasal savaşa hazırlıklı değildi. Nitekim ilk başta gaz taarruzuna yönelik tek koruma yöntemi, idrarla ıslatılmış bir bezi ağız ve buruna bastırmaktı. Yapılan çalışmalar neticesinde İngilizler 1915 yılında yeni bir korunma yöntemi tasarladılar ve tüm ordu, "Hypo Helmet" adı verilen ve gaza karşı kısmi koruma sağlayan bir başlık ile donatıldı. Söz konusu başlık, başın tamamını kaplayan ve selüloit bir gözetleme penceresi bulunan, pazen kumaştan yapılmış küçük bir çuvaldan ibaretti. 

1916 yılında ise birliklere “The 
Small Box Respirator (Küçük 
Kutu Solunum Cihazı)” olarak adlandırılan gaz maskesi verildi. 
Maske, bir hortum aracılığıyla, içinde filtre bulunan bir kutuya bağlanıyordu. Bu, sonraki dönemler için standart hale gelecek bir tasarimdi. 


4 1917 yılında yapılan 
Passchendaele 
Muharebesi sırasında gaz maskesi takmış askerler 


NEFES 
B 

Nefes verirken çıkan hava, metal boruyu takip ederek, borunun içinde bulunan kanatlı bir çek valf vasıtasıyla dışarı atılıyordu. 


MERCEKLER 
Bunlar selülozdan yapılmıştı. 
Oluşan buğu, gevşek kumaşın dışarıdan bastırılmasıyla kolayca siliniyordu. 


K 
Metalden yapılmış bu kutunun içinde yüksek oranda gaz emici kömür ve içinden geçen havanın filtrelendiği kimyasallar vardı. 


HORTUM 
Filtrelenen hava, dişler arasında tutulan şnorkel şeklindeki ağızlığa 

bağlı kauçuk 

bir hortum vasıtasıyla solunuyordu. 
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SANA 
Vi KN 


Vickers FB5 

MAL EDEN ULKE İNGİLTERE KANAT GENİŞLİĞİ. 828 METRE 

AZAMI HIZI. 70 ML/SAAT 

Çift kanatlı Vickers FB5, dünyanın ilk operasyonel savaş uçağıydı. İlk olarak 1914 Noelinde hizmete giren uçak, adından da anlaşılacağı gibi beşinci kez geliştirmeye tabi tutulmuştu. 
Vickers FB5, Şubat 1915'ten itibaren Batı Cephesi semalarında kullanıldı fakat görevler için çok yavaş kaldığı anlaşılınca ertesi yıl aşamalı olarak envanterden çıkarıldı. 


Fokker EI 

IMAL EDEN ULKE ALMANYA KANAT GENİŞLİĞİ 8.84 METRE AZAM HIZI 81 MIL/SAAT Bu uçaktan sadece 54 adet üretildi ve tıpkı İngilizlerin Vickers uçakları 

gibi yalnızca iki yıl kullanıldı. Uçağın mucidi olan Anthony Fokker, savaş sırasında Almanya için yaklaşık 40 tip farklı uçak üretti ve Fokker El, hava kuvvetlerinde hizmete giren ilk uçak oldu. Bu uçağın kullanılmasıyla, Alman tekkanatlıuçakları Batı Cephesi'ne hâkim oldu ve "Fokker Belası” başladı. 


ELİK MİĞFERLER 


Muharebe alanlarında askerlere şarapnel parçaları isabet etmeye başlayınca çelik miğfer ihtiyacı doğdu 


gi : 
* yapıldığı zamanlarda 
Uc hiçbir şövalye, kılıç darbelerinden korunmak için tüm kafasını kaplayan metal bir miğfer olmadan çatışmaya girmezdi. Ancak göğüs göğüse muharebe dönemi sona erip, kamuflaj ve hareketlilik gibi hususlar daha önemli hale geldikçe, metal miğferlerin yerini kumaştan yapılmış başlıklar aldı. 
Doğal olarak bu başlıklar, I. Dünya Savaşı'nın modem topçu silahlarına karşı hiçbir koruma 

sağlamıyordu. Bunun 

üzerine Fransa, 1915 

yılında üniforma 
© politikasını gözden 


Fransız hükümeti adına askeri malzemelerden sorumlu olan 
Korgeneral August-Louis Adrian, hastane ziyareti sırasında bir askere kafasındaki yaralardan sonra nasıl hayatta kalabildiğini sordu, Asker cevaben, metal pişirme kabını şapkasının altına taktığını söyledi. 
Bunun üzerine Adrian, miğferler üzerinde deneyler yapmaya başladi ve Paris itfaiye personeli tarafından kullamlan bazı modelleri inceledi. 
Sonuç olarak, onun tarafından geliştirilen MIS Adrian Miğferi 
Temmuz ayında kullanıma girdi ve kısa sürede büyük bir başarı elde etti, Öte yandan, miğferin kalınlığının 


Savaşların göğüs göğüse 


» 0.7 mm olması nedeniyle sadece geçirmeye şarapnellerle sınırlı kalan koru © © kullanıldı. Daha sonra, siperler ~ = T başladı. Eug kurşunlar karşısında etki di arasındaki mesafenin beş ut. K >” -— c » —- w metreden daha az olduğu Ypres -— 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Alev makinelerinin sütri gerisinden kullanılması zorunluydu. Bu nedenle, siperler 


birbirine yalan olduğunda daha y etkili oluyordu 


Hla e JST 
ALEV MAKİNESİ 


Alev makinesinin ürkütücü bir görünümü vardı, fakat aslında gürültüsü çıkardığı alevlerden daha korkunçtu 


Rİ Alev makinesi 1900 
4» Richard Fiedler 
U tarafından Berlin'de icat edildi. Alman Ordusu'nun 
envanterine ise bundan tam 11 
yıl sonra girdi. Siper savaşlarında yakın mesafede gerçekleşen çarpışmalar kısa menzilli silahlara olan ihtiyacı arttırmıştı. Bunun sonucunda, alev makinesi ilk olarak 26 Şubat 1915'te Fransa, Malancourt yakınlarında yapılan muharebede Alman 3. Muhafız 
Kıta İstihkâm Alayı tarafından 


Muharebesi sırasında da altı 

alev makinesi ölüm saçmaya devam etti. Ne var ki, verilen zayiatin çoğu doğrudan bu silahın çıkardığı alevler nedeniyle değil, bu alevlerden kaçmaya çalışırken siperlerini terk eden askerlerin vurulması sonucunda meydana geldi. 1915 yılında kullamlan 

alev makinelerinde sadece iki dakika boyunca alev çıkarabilecek miktarda yanıcı sıvı vardı. 

Hantal bir silah olmasına rağmen Almanlar alev makinesini 1. Dünya Savaşı sırasında 300'den fazla muharebede kullandı. 
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SAVAS UÇAĞI FİLOLARI 


I. Dünya Savaşı, birçok hava aracının kendini gösterdiği bir ortam haline gelmişti. Özellikle, hava gemileri olan Alınan Zeplinleri ve savaş 
uçakları ön plana çıktı es» Orville Wright, 21 Haziran 1917 


Hava muharebeleri başladığında it dalaşları Batı Cephesi'nde rutin bir hal aldı 


UCAK GEMİSİ 


HMS Hermes adlı mi, İngiliz Kraliy 


Jarak kayıtlara geçti. Gemide, cılar üzerinde hareket ettirilen ve denize indirilerek uçurulan iki det di uçağı bulunuyordu. Bundan iki yıl ra, daha önce görev yapmış olan ve Riviera adlı buhari ilk taarruzlar yapıldı ve Almanların Cuxhaven Deniz Üssü'nde bulur 
Zeplin hangarları tahrip edildi. Aynı 


inşa edilen yaklaşık 111 
HMS Ark Royal denizi 


Morane-Saulnier L 

IMAL EDEN ULKE FRANSA 

KANAT GENİŞLİĞİ 10.97 METRE 

AZAMI HIZI 78 MIL/SAAT 

Üzerinde hafif makineli tüfek bulunan bu uçağa, kendisine çarpan mermileri sektirmek için kama şeklinde koruyucu parçalar monte edilmişti. 
Aynı zamanda pervane tarafından ateş edebilen ilk uçaktı. İlginç bir şekilde, bu uçak ve farklı modelleri çok sayıda ülke tarafından kullanıldı. 
Fransız Hava Kuvvetleri, İngiliz Kraliyet Hava Kolordusu, İngiliz Kraliyet Deniz Kuvvetleri Havacılık Birlikleri ve Rus İmparatorluk Hava Kuvvetleri'nin dışında, Almanya da lisansını alarak savaş sırasında bu uçağı kullandı 


f ) tarihinde kaleme aldığı bir mektubunda şöyle yazmıştı: “Kardeşim 

l J ve ben, insan taşıyan ilk uçan makineyi yapıp uçtuğumuzda, savaşları 


imkânsız kılacak bir buluşu dünyaya kazandırdığımızı düşünmüştük. Zira hükümetlerin, saldırıya geçen askeri birliklerin uçaklar sayesinde kolayca fark edilebileceğini görüp, sürpriz bir saldırı ile kazanmanın artık imkânsız olduğuna ikna olacağını sanmıştık.” Bir başka deyişle Wright Kardeşler, uçakların keşif için kullanılacağını, böylece askeri birlikler harekete geçtiğinde bunun hemen fark edileceğini düşünmüştü. Gerçekten de keşif savaş boyunca önemli bir görevdi, ancak aynı derecede önemli olan şey, düşmanın bunu yapmasına engel olmaktı, Bu kapsamda ilk etkili çözümü bulanlar Fransızlar oldu. 
Nitekim 1 Nisan 1915 tarihinde Fransız pilot Roland Garros, pervane bölümünden ateşlenen bir makineli tüfekle donatılmış uçağına bindi ve ilk uçuşunda bir Alman keşif uçağını düşürdü. Kısa süre sonra her iki tarafta da farklıamaçlar için üretilen av ve bombardıman uçakları geliştirildi. Ardından, uçaklar arasında yapılan it dalaşları Avrupa semalarında sürekli hale geldi. 1917 yılında bir 
İngiliz pilotun ortalama muharebe ömrü sadece 11 
gündü. I. Dünya Savasibittikten sonra Orville Wrightşöyle yazdı: "Uçaklar savaş ortamını o kadar korkunç bir hale getirdi ki bundan sonra hiçbir ülkenin yeniden bir savaş başlatmaya cesaret edeceğine inanmıyorum.” Wright yine yanılacaktı... 


Uçaklar göklerin hâkimiyetini ellerine alır almaz, onları daha verimli kullanmanın yolları da hızla geliştirildi 


ilk uçak gemisiydi. 
madığından, görevlerini 
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TANKLAR 


Birinci Dünya Savaşı'na kadar askerler savaş alanında atlı birliklere karşı mücadele etmeye alışıktı. İlk tanklar harekete geçtiğinde bir Alman askeri “Şeytan geliyor!" diye bağırmıştı 


Motor ve otomobil alanlarında f ) yaşanan gelişmeler tankların 

ortaya çıkmasını mümkün hale l J getirdi. Tanlan atası sayılan 


kendinden tahrikli ilk zırhlı araç 1900 yılında Boer Savaşı için İngiltere'de imal edildi. Fakat daha sonraki zamanlarda Fransa, Avustur ya-Macaristan, İngiltere ve Almanya'daki mühendislerin paletli zırhlı araçlara dair geliştirdikleri projeler isekabul görmedi. I. 
Dünya Savaşı'nda Belçika, Fransa ve İngiltere'de üretilen derme çatma zırhlı araçların kanıtladıkları tek şey işe yaramaz olduklarıydı. Zira muharebe alanlarındaki çamur bu araçların ilerleyemeyeceği kadar derindi. Bu nedenle, kısa sürede batağa saplanıp hareketsiz hale geldiler. Birkaç kez zırhlı araç projelerini reddeden hükümetler; siperleri geçebilecek, tepelere çıkabilecek, dikenli telleri koparabilecek ve piyadeler için koruma sağlayacak bu tür araçlara ihtiyaç duyduklarını bir süre sonra nihayet anladılar. Bu 


KUL 9L 
TEKERLEKLER 
Tankın arka tarafında dönüşe yardımcı olmak 

için tasarlanmış iki tekerlek vardı. Ancak bunlar kullanışlı değildi ve çabucak hasar görüyordu. 


URETİCE WILLIAM ER & CO 

ILK KULLANIM TAR 15 EYLUL 
ÜRETİLEN MIKTAR 150 ADET 
MÜRETTEBAT 8 |4 SURUCU, 4 SILAHC 
AĞRI TON 

UZUNLUK 10 ME 


SİLAHLAR 2 ADET € M HOTCHKISS MODELİ MAKINELI TUFEK VE 2 ADET ALT! LIBRELIK TOP HIZI 4 MIL/SAAT 


HAREKET SIĞASI 24 MİL 
MOTOR: 105 BEYGİR GUCUNDE FOSTER-DAMLER 


kapsamda 1915 yılında İngiltere'de üretilen ilk tankın takma adı “Küçük Willie" idi. Bunu önce "Büyük Willie" ve ardından "Anne" adlı tanklar izledi. İlk olarak 1916 yılında Flers-Courcelette Muharebesi'nde kullanılan bu tanklar Alman askerleri arasında büyük bir korku yarattı. Öyle kisadecetek bir tank bir köyü, bir diğeri ise içinde 300 Alman askeri bulunanı bir siperi ele geçirmişti. Ancak düşmanın bilmediği şey, bu ilk tankların son derece verimsiz olduğuydu; zira mürettebat eğitimsizdi, 49 tankın 17'si cepheye giderken yolda arıza yapmıştı ve geri kalanların ise sadece 21'i muharebeye katılabildi. İngiliz tankları gerçek anlamda ilk başarısını 1917 yılında Cambrai Muharebesi'nde elde etti. Fakat bu tanklar çok yavaştı. Bunun üzerine 1918'de, saatte sekiz mil hız yapabilen ve 80 mil menzile sahip 14 tonluk Medium A modeli tank geliştirildi. 


ZEKİ 
Tankın arka tarafı eşkenar dörtgen biçimindeydi. Bu sayede paletlerin zemin üzerinde tutulması sağlanıyordu. 


MUHIMMA 


MOTOR 
Tankın arka kısmı motor bölmesiydi. 
Motorun, tankın içindeki sıcaklığı 

50 dereceye kadar 
çıkarması mürettebat için dayanılmaz bir durumdu. 


GIRIS 
Mürettebat, góvdenin yan tarafindaki ózel olarak yapılmış kapakları kullanarak tarıka giriyordu. 


Tankın üzerinde bulunan silahın mermilerinin boyu yaklaşık 5,7 cm idi. Bunlar, özel koruma sağlayan metal kasalarda saklanıyordu. 


AHLAR 
Tankta iki makineli tüfek ve iki adet altı librelik top vardı 


` 
INGILIZ 
MARK-I TANKI 
Winston Churchill'den gelen baskı üzerine İngiliz Savaş Bakanlığı kurşungeçirmez zırhlı bir araç üretmek için harekete geçti ve 1916 yılında üretime başlandı. Ancak bu fikirden etkilenmeyenler de vardı. Hatta Mareşal Douglas Haig, "Süvarilerin yerini bu demir arabaların alacağı fikri çok saçma" 
demişti. 


TAVAN 

Aracın devrilmesine neden 

olabileceği düşünüldüğünden, 

tankın top kulesi yoktu. 

Bunun yerine, mürettebatı 

el bombalarından korumak 

amacıyla, ahşap bir çerçeveye f monte edilmiş tel örgü vardı. 

mi 


Marlc1, bir muharebeye giren ilk tanktı 


PALETLER 
Paletler tankı 
Saatte dört millik bir hıza çıkarıyordu 


ETTEBAT er tankta sekiz personel 

vardı. İkisi ön tarafta, ikisi 

de arka tarafta olmak üzere 

bunların dördü sürücüydü. 

Geri kalan dört personel 

ise silahları kullanıyordu. 


KISALTMA 

Üretilen ilk tankların 

iki tarafına da HMLS 

harfleri yazılmıştı. Bu kısaltma, “His Majesty's 
Land Ship” kelimelerin ilk harflerinden oluşmaktaydı ve “Majestelerinin Kara Gemisi” 
anlamına geliyordu 


REHBER KÖPEKLER 


08: daki Avusturya Savaş Köpeği Enstitüsü, A 1916'da ilk rehber köpek eğitim okulunu açtı U ) dönemde pek çok asker hardal eya başka nedenlerle kör olmuştu. Kör bir gazi olan Paul Feyen buradan ik rehber köpeğini aldı. Ardından, bir yd tilen 100 köpek ihtiyaç sahibi gazilere verildi. 1919 yılında bu sayı 539'a ulaştı 


MOBİL RÖNTGEN CİHAZI 
O girmen 
U«c röntgen cihazlarını Üretti. Bu araçlar 


sinde röntgen ciha: 
rm içine ya da y götürülebiliyordu. Daha sonra Cune. 


muharebe 


ınlarına kadar 


Fransa'ran ilk askeri radyoloji 
O adet mobi 


töntgen aracının yanı sıra sahra 


merkezini kurdu ve hastanelerinde kullanılmak üzere 
200 adet röntgen ünitesi temin 
etti. Bir miyondan fazla yarak asker onun röntgen üniteleri 


©/ KAN BANKALARI 


/ Muharebe daki sağlik personeinin 
Vİ en öneml sorunlarından biri, edennde Nİ bukunarı kanları birkaç saatten fazla Í koruyamamalarıydı. Kanada birliklerine hizmet eden Amerikalı Dr. Oswaid Robertson, 1917 yılında d kan hücrelerini glikoz k. NNS s: 
f an hücrelerini glikoz kavanozlannds saklama d yöntemini geliştirdi. Bu şekide muhafaza edilen 


yutucu bulunan ambulanslarla 

üyor ve ihtiyaç duyulana 

ucunun içinde tutuluyordu. ihtiyac 89 
durumunda kullarılabilir hale getirmek için bunların içine tuzlu su çözeltisi ekleniyordu. 


kanlar, içinde cepheye 


kadar s 


|. DÜNYA SAVAŞI'NDA YAŞANAN İLKİ 


ORDUYA 
ALINAN 
KADINLAR 


Kadınlar I. Dünya Savaşı sırasında, ülkelerinde günlük hayatın devam 


etmesini sağlamaktan çok daha Hem Dünya fazlasını yaptı . hem de II. Dünya 
1 Savasi sirasinda 


Erkeklerin savaşa gittiği, kadınların ise 4 görev yapan Joy 
evde kaldığı bir dönemde, İngiltere'de Y Bright Hancock, 1942 
Suffragette Emmeline Pankhurst adindaki yılında subay olan ilk bir kadın hemcinslerini “hemşirelik veya 

çorap órmekten" daha fazlasını yapmaya 


çağırdı. Bu çağrının ardından, İngiliz hükümetinin desteğiyle ilk olarak Kadın Hayvan Yemi Birliği, ardından da 
Kadın Odunculuk Birliği ve Kadın Tarım Birliği kuruldu. 1917 
yılında ise Kadın Ordu Yardımcı Hizmetleri Birliği (WAAC) teşkil edildi. Birliğin ilk mensupları olan 14 aşçı ve garson hemen cepheye gönderildi. Bu çalışmalar kapsamında cepheye gönderilen kadınlar da aslında ordu mensubuydu, fakat onlardan büro hizmetleri, yemek pişirme ve temizlik gibi nispeten önemsiz işleri yapmaları istendi. 1921 yılının Eylül ayına gelindiğinde WAAC'ın faaliyetlerine son verildi. 
ABD'de ise 1. Dünya Savaşı sırasında Donanma İhtiyat Kuvveti içerisinde kadınlardan oluşan özel bir birlik kuruldu. 
Bu birlikteki kadınlar da İngiltere'deki uygulamalara benzer şekilde daktilocu, stenograf, muhasebeci, sayman ve telefon santrali çalışanı gibi işlerde görevlendirildi. Loretta Perfectus Walsh, bu birliğe yazılan ilk kişiydi. Kadın personel de tıpkı erkekler gibi ayda 28,75 dolar maaş alıyordu. Aslına bakılırsa, kadın personelin işe alınmasını sağlayan şey birçok alanda gelişen teknolojiydi. ABD Ordusu saflarında toplam 11.274 
kadın personel görev aldı, Bunların büyük bir kısmı ABD'nin başkentinde görev yaparken, diğerleri İngiltere, Fransa, 


Puorto Rico, Virgin Adaları, Panama, Guam ve Hawaii gibi sonra 1918 yılında farklı yerlere gönderildi. Washington'un seçkin afroamerikalı SEPARA geçit tö ailelerinden bazılarına mensup 16 kadın da ilk kez ABD düzenleyen W. 
Donanması'nda görev yaptı, mensup kadı 


SI ml ABD BAŞKANININ AVRUPA ZİYARETİ 


Clemenceau ve ABD Başkanı š Sum S : Woodrow Wilson Amerikalılara, kendisinin "14 Prensibinin" savaş sonrasındaki barış ortamını güvence altına alacağını söyleyen Woodrow Wilson, bunları uygulamaya koymak için Avrupa'ya gitti “Savaşın bitmesiyle, artık barış için Chaumont'ta dondurucu soğukta kutladiktan f yapılacak pazarlık zamanı gelmişti; yani sonra, ertesi gün İngiltere'ye gittiler. Londra'daki ww savaş masada devam edecekti. Başkan Charing Cross İstasyonu'nda Kral George ve Wilson, eşiyle birlikte, güneşin gökyüzünde Kraliçe Mary tarafından karşılanan Wilson çifti, 


parladığı 14 Aralık 1918 günü Paris'e vardı. Bu, görüşme için Buckingham Sarayı'na geçti. 1 
halen görevde olan bir ABD Başkanı tarafından Ocak 1919 tarihinde tekrar Fransa'ya dönmeden Avrupa'ya yapılan ilk ziyaretti. Gördüğü önce başbakanlık konutunda ve Londra manzara karşısında Wilson'un canı sıkıldı. Belediye Başkanlığı rezidansında da ağırlandılar. 
Barış Konferansı ertelenmişti, zira Almanlar Fransa'nın ardından bu defa İtalya'ya gittiler, ve Avusturyalılar acele etmiyordu: Fransızlar Barış konferansının başlaması için sabırsızlanan bezgin vaziyetteydi, İngiltere'de ise Lloyd George Wilson, İtalya ziyaretinin ardından yine Paris'e yapılacak genel seçimin sonucunu bekliyordu. döndü. Nihayet, aralarında Versailles ve Milletler Fransa'da geçirdikleri süre boyunca Wilsonlar Cemiyeti Kurucu Antlaşması'nın da olduğu 

90 çok sayıda toplantıya ve yemeğe katıldı. Noel beş barış antlaşmasının imzalanacağı Barış 
Günü'nü Amerikan Seferi Kuvvetleri ile birlikte Konferansı 18 Ocak 1919 tarihinde başladı. 


ASKERLER İÇİN. 
ZEKÂ TESTLERİ 


ABD Ordusu, subay olacak personelin tespiti ve erlerin seçiminde hata yapmamak için askeri personele yetenek testleri uygulamaya başladı 


Stanford 
Üniversitesi'nden 
Prdesör Lewis 

M. Tennan, 1916 
yılında askeri personelin yeteneklerini incelemek için ilk testi geliştirdi. 
Bu test, I. Dünya Savaşı esnasında 170.000'den fazla Amerikan askerine uygulandı. 

Test iki bölümden oluşuyordu: Okuryazar olan askerler Alfa testine, okuma yazma ve İngilizce bilmeyen askerler ise Beta testine giriyordu. Alfa testi sözel yetenek, sayısal yetenek, komutları takip etme ve bilgiyi kullanma becerisi gibi hususları değerlendiriyordu. 
Beta ise sözel olmayan bir testti. 
Sınav görevlileri birtakım 


çizelgeler ve işaretler kullanıyordu. Her iki testin sonuçları A ile Earasındaki harflerle notlandırılıyordu. A "çok üstün" veya "potansiyel subay adayı", E ise “çok zayıf" anlamına geliyordu. Bir personelin E notu alması halinde rütbesi düşürülüyor, hatta ordudan ihraç edilebiliyordu. Beta testinin sonuçları, teste katılan askerin gerçekten zekâ seviyesinin düşük mü olduğunun yoksa numara mi yaptığının tespit edilebilmesi için ayrıca uzman kişiler tarafından da inceleniyordu. Her iki test de I. 
Dünya Savaşı bittikten sonra uygulamadan kaldırıldı ve sonuçlar 1921 yılındaki Ordu Raporu'nda yayınlandı. O 


Orduda yapılan testlerden biri olan Beta, acemi askerlerin geometrik şekilleri bir araya getirme becerisini de olcüyordu 


ORDU BETA TESTİ 


İngilizce ve okuma yazma bilmeyen askerlerden bu testi tamamlamaları istenirdi, Teste, “Her resimde neyin eksik olduğunu söyleyebilir misiniz?” diye soruluyordu. 
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Gaz kurbanları 

Almanlar tarafından Ypres'te kullanılan klor gazı, havadan daha yoğundu. Bu nedenle, İngiliz siperlerinin üzerine adeta sağanak yağmur gibi yağdı.Gazın neden olduğu zayiat çok yüksekti ve birçok asker büyük acılar çekerek öldü. 


Avantajı kullanamadılar 
Müttefik kuvvetlere başarılı bir 

şekilde büyük kayıplar verdirmelerine rağmen, Almanlar elde ettikleri avantajı sürdürmek için gerektiği kadar hızlı davranamadı. Sonuç olarak, ele geçirebileceklerinden daha küçük bir arazi kesimi ile yetinmek zorunda kaldılar, 


Aüttefik 


asker kaybedei 


yansiydi. 


ti ise bunun 


Sağlam savunma hattı 
Alman kuvvetlerinin şiddetli taarruzlanna rağmen, Müttefikler genel olarak savunma hatlarını elde tutmayı başardı. Öte yandan, yenilgi savuşturulmuş olsa da yüksek arazi kesiminde bulunmanın sağladığı taktiksel avantaj kısmen kaybedildi. 


Büyük Savaşlar 


BUYUK 


SAVAŞLAR qax 


İKİNCİ YPRES 
MUHAREBESİ 


YPRES, BELÇİKA 21 NISAN - 25 MAYIS 1915 


p. Dünya Savaşı sırasında yaşanan son derece yıkıcı sipermuharebeleri söz konusu olduğunda ilk akla gelenlerden biri Ypres'dir. 1914 yılında yapılan Birinci Ypres Muharebesi, felaket olarak nitelendirilebilecek ölü sayısı nedeniyle öne 

çıkarken, İkinci Ypres Muharebesi, farklı ama bir 

o kadar da acı ve uğursuz bir nedenle tarihe geçti. 
Batı Cephesi'ndeki bu muharebe esnasında askerler ilkdefa zehirli gazla karşı karşıya kaldı. 

Bu acımasız silah ilk olarak, İkinci Ypres Muharebesi'ni oluşturan küçük çaplı toplam altı muharebenin birincisinin gerçekleştiği Gravenstafel'de kullanıldı. Alman birlikleri önce, Fransızların konuşlandığı bölgelerle, Cezayirli ve Faslılardan oluşan birlikleri obüslerle ateş altına aldı. Daha sonra ise uygun rüzgârları dikkate alarak, 5.700 adet basınçlı tüp içinde bulunan klor gazını Müttefik askerlerine doğru püskürttüler. 

Gaz çok kısa bir süredeetkisini gösterdi. Sonuç tam bir felaketti. Bölgede bulunan 10.000 askerden yaklaşık 6.000'i dakikalar içerisinde öldü. Su ile birleştiğinde asidik hale gelen klor gazı, askerlerin gözlerini ve akciğerlerini yakmıştı. Hayatta kalan Fransız birlikleri dağıldı ve cephe hattında Almanların ilerlemesi için yedi kilometrelik bir boşluk oluştu. 

Ne var ki Alınan kuvvetleri de kendi attıkları gazınkurbanı olmuştu. Gazın bu kadar etkili olacağı tahmin edilmediğinden, gerektiğinde güçlü bir taarruz yapılabilmesini sağlayacak Alman ihtiyat birliklerinin çoğu daha önce Rus cephesine kaydırılmıştı. Kalan birlikler ise Müttefiklerin sık sık kurduğu tuzaklardan bıkmıştı ve gazın hâlâ devam eden olumsuz etkilerine maruz kalıyordu. 
Bu nedenle, muharebe alanında çok yavaş hareket edebildiler. Durumu fark eden Müttefik birlikleri karşı taarruza geçti ve bir miktar kayıp vermesine rağmen Alman birliklerini başarılı bir şekilde geri püskürttü. 


Bir silah olarak gazın acımasız etkisini gören Almanlar, 24 Nisan'da yapılan St. Julien Muharebesi'nde bu defa da Kanada kuvvetlerine karşı gaz kullandı. Tahmin edileceği üzere, kayıplar yine çok ağırdı. Saldırının ardından geri çekilmek zorunda kalan Kanada birliklerinin bir kısmı, gazın etkilerine karşı koymak için idrarla ıslatılmış bezleri yüzlerine tutma yöntemini geliştirerek hayatta kalmayı ve çekildikleri noktada tutunmayı başardı. 3 Mayıs günü İngiliz takviye gücü bölgeye ulaştı. O ana kadar yaklaşık 1.000 Müttefik askeri hayatını kaybetmişti. 

Yalnızca büyük çaplı bir taarruzun Almanları geri püskürtebileceğini fark eden ve mevcut asker sayısı buna yetmeyen Müttefik birlikler, Ypres'in yakınlarınadoğru geri çekildi. 8 Mayıs'ta muharebe yeniden başladı. Almanlar, Frezenberg Sırtı'nı işgal edip Müttefik kuvvetlere karşı yoğun saldırılar düzenlemeye devam etse de Müttefikler cephe hattını elde tutmayı başardı. 

Alman kuvvetleri tarafından 24 Mayıs'ta Bellewaarde'ye yine zehirli gaz kullanılarak yapılan bir başka taarruz neticesinde Müttefikler yaklaşık 
1 km geri çekilmek zorunda kaldı. Fakat Almanlar, 
personel ve malzeme eksikliği nedeniyle daha fazla ilerleyemedi ve bunun yerine şehri bombalamaya başladılar. Muharebenin sonunda Ypres bir moloz yığınına dönmüştü. 

İkinci Ypres Muharebesi'nde verilen kayıplar korkunçtu. Müttefiklerin yaklaşık 70.000 askeri ölürken, Alınanların tarafında bu sayı 35.000'di. 
Ayrıca, gazın ne kadar etkili bir silah olduğu açık ve acımasız bir şekilde görülmüştü. Kullanımı büyük ölçüde kınanmasına rağmen, İngilizlerde aynı yıl içinde Fransa'nm Loos bölgesinde yapılan muharebelerde gaz kullandı. Böylece, 1. Dünya Savaşı'nın en kanlı muharebelerinden birinin etkileri ne yazık kidevam etti. 
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Büyük Savaşlar 


Müttefik Ordusu 
ASKER SAYISI: 


8 TÜMEN 
1MAT70000 — 


GENERAL SÖR HORACE 


SMITH-DORRIEN 
LİDER 


Smith-Dorrien, 6 Mayıs günü General John French tarafindan górevinden alindi ve yerine Herbert Plumer getirildi. 

Güçlü Yönleri: Çok düzenliydi Problemlerin sabit teorilere, fikirlere veya kurallara göre değil; o anda var olan koşullara göre çözülmesini sağlayan kararlar alırdı 

Zayıf Yönl Birlik komutanları 


ile olan kötü ilişkileri görevden alinmasina yol açti. 


Vi 
EN ÖNEMLİ BİRİM 

Müttefik Ordusu: İngiliz. Fransız, Kanada ve Afrika kuvvetleri ile ingiliz Milletler Topluluğu'nun diğer ülkelerinden getiriler askerlerden oluşuyordu. 

GüçlüY önleri: iyi eğitimli 

İngiliz Sefer Kuvvetleri'ni içinde barındırıyordu. 

Zayıf Yönleri: Savunulmasi güç bir bölgede tertiplenmişti ve gaza karşı koruma sağlayan teçhizatları yoktu. 


oüs 
KRİTİK SİLAH 


Gaztaarruzu ve uzun menzilli topçu ateşlerine maruz kalan İngilizler bu silahla karşılık verdi. 
Güçlü Yönleri: Uzun menzilli ve yıkıcıetkiler yaratanı bir silahtı, Zayıf Yönleri: Taktiksel pozisyonun doğru olmaması etkisini azalttı. 


Başarısız gaz 

taarruzu 
Alman birliklerinin elinde her biri 41 
kg ağırlığında olan ve elle kullanılan toplam 5.730 adet gaz silindiri bulunuyordu. Bunların etkin şekilde kullanılabilmesi için, düşman tarafına doğru esen uygun bir rüzgâra ihtiyaç vardi. Ancak Almanlar gaz kullanırken zaman zaman hata yaptıklarından, kendi birliklerine de kayıp verdirdiler. 
Yapılan ilk üç denemede, gazın dağılması nedeniyle başarısızlık yaşandı. 


02 Başanılı gaz 
taarruzu 
Müttefiklerin şansı tersine döndü. 22 Nisan günü öğleden sonra 05.00 sularında 
Almanlar tarafından başarılı birşekildeatılan klor gazının oluşturduğu bulut çok sayıda taburun üzerine çöktü. Gaz taarruzundan en çok Fransız ve Cezayir birlikleri etkilendi. 
Yaklaşık 6.000 asker öldü, geri kalanlar ise gazın etkisinden kurtulabilmek umuduyla siperleri terk edip geri çekildi. 


03 Almanların 
ilerleyişi 

Gaz taarruzunun ardından Müttefik birliklerin çekilmesi üzerine. Almanların ilerlemesi için cephede bir boşluk oluştu. 
Alman birlikleri saat 1715 civarında gerçekleştirdiği harekâtla bu bölgeyi işgal etti. 
Fransa tarafına doğru 
3-4 km kadar ilerleyen 
Almanlar, Pilckem 
Köyü yakınlarında, muharebedeki ilk hedefleri olan hâkim arazi kesimini, yani 
Pilckem Tepesi'ni ele 


ALMANLAR KÖPRÜBAŞI TESİS ETTİ 


Almanihtiyat birliklerinin çoğu Rus cephesinde savaşmak için gönderilmişti, fakat kalanlardan faydalanmayı başardılar. 45. ve 46. İhtiyat Tümenleri, Steenstraat ve Het Sas'ta Yser Kanalı bölgesinde köprübaşı (kuvvetli pozisyon) tesis ederek avantajlı bir konuma geçti. Artık cephe yanlmisti ve Ypres Almanlann karşısında duruyordu. 


05 Kanadalıların karşı 
taarruzu 

Düşman taarruzuna elverişli şekilde açıkta kalma tehlikesi yaşayan 1. Kanada Tümeni'nin 13. 
Taburu, hayatta kalan bazı Fransız birlikleriyle birleşerek St. Julien ile Poelcappelle arasındaki yoldan cephenin sol kanadına doğru bir karşı taarruz başlattı. Böylece, Almanların 51. İhtiyat Tümeni'nin ilerleyişini durdurdular ve ana birliklere destek vermesini engellediler. 
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10 ALMANLAR 
YPRES'İ TOPA TUTTU 


Almanlar, Müttefiklerin cepheye takviye birlik ulaştırmasını zorlaştırmak maksadıyla Ypres kasabasını topçu birlikleriyle ateş altına aldı. Bunun sonucunda Ypres'de çok ağır hasar meydana geldi. 


09 Almanların 
ilerleyişi durdu 
Almanlar. 23 Nisan günü saat 20.30 civarında taarruzlan durdurmak zorunda kaldı. Bunun bir nedeni, ana hedeflerinden biri olan ve yüksek 

arazi olmasından ötürü 
Almanlara avantaj sağlayan 
Pilckem Tepesi'ni zaten ele geçirmiş olmalarıydı. 
Diğer nedeni ise, Müttefik kuvvetlere verdirdikleri ağır kayıplara rağmen, taarruzu sürdürecek insan gücünden yoksun olmalarıydı. 


08 Kanadalılar 
yeniden taarruz etti 

Fransız taarruzunun başarısız olmasının ardından, Kanada 

3. Piyade Tugayı, saat 
23.30'da gerçekleştirilecek 


bir taarruz planladı. Ancak daha sonra bu taarruz ertelendi ve 23 Nisan sabahı erken saatlerde başladı. 


» LaLangemarck 

9 ele geçirildi 
Langemarck köyünde bulunan 
Fransız askerleri gazdan etkilenmemişti. Fakat hızla taarruz eden Alman kuvvetlerine yenildiler ve bölge Almanların eline geçti. 


07 FRANSIZLARIN KARŞI TAARRUZU DURDU 


Fransızlar, Cezayirli askerlerden teşkil edilen 7. 
Piyade Taburu'nun altı bölüğü ile akşam saat sekiz civarında Boesinghe'den Yser Kanalı'nı geçerek Pilckem istikametinde başka bir karşı taarruz başlattı. Sonunda Alman kuvvetleriyle temas ettiler fakat saatlerce süren çatışmalara rağmen çok az ilerleme kaydedebildiler. 


Büyük Savaşlar 


—L— 


AlmarrcOrdusu 


ASKER SAYISI: 
7 TÜMEN 
ZAYİAT. 35.000 


WÜRTTEMBERG DÜKÜ 
ALBRECHT 


LİDER 


Alman Württemberg Hanedanı'nın başı, I. Dünya Savaşı sırasında birçok nişanı almışbir generaldi. 
Güçlü Yönleri: |. Dünya 
Savaşı'nın başlarında katıldığı Ardenler Muharebesi'nde tecrübe kazanmıştı. 

Zayıf Yönleri: Aşırı temkinli kişiliği, imkân olmasına rağmen 
Alman birliklerinin daha fazla ilerlemesine engel oldu. 


ALMAN ASKERİ 
EN NEMLİ BİRİM 


Alman askerleri, savaşın gidişatını değiştirecek yeni ve ölümcül bir silahı kullanmaya hazır olarak muharebe meydanına geldi. 
Güçlü Yönleri: Hâkim arazinin sağladığı taktiksel avantaja sahipti. 
Zayıt Yönleri: Hedeflerini ele geçirmek ve seferi galibiyetle bitirmek için yeterli sayıda asker yoktu. 


KLOR GAZI 


KRİTİK SİLAH 


Geniş çaplı olarak ilk kez İkinci Ypres Muharebesi esnasında kullanıldı 

Güçlü Yönleri: Yıkıcı derecede etkiliydi. savunma yapmak zordu. 
Zayıf Yönleri: Taşıması tehlikeliydi ve rüzgârın yanlışyönde esmesi neticesinde dost kuvvetler için ölümcül hale gelebilirdi 


da 


Granada'daki El Hamra Sarayı 


El Hamra Sarayı 


İslam mimarisinin güzel bir örneği olan El 


Hamra, güçlü bir hanedanın yadigârı 


^ üney İspanya'da bir tepenin üstünde , duran bu yapı bir İslam devletinin 

ALA liderine layık. Müslüman olan Mağripliler 
711 yılından başlayarak Cebelitarık Boğazı 
aracılığıyla Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya geçtiler ve İber Yarımadası'na yerleştiler. 720 yılına gelindiğinde İspanya'nm ve Portekiz'in büyük kısmı Mağriplilerin kontrolü altındaydı ve güneydeki Endülüs bölgesinden yönetiliyordu (günümüzdeki Endülüs bölgesinin adıda buradan geliyor). Granada'daki El Hamra sarayı da bu bölgenin merkezi oldu ve asırlar boyu kraliyet ailesini ağırladı. 

El Hamra sarayı aslında Granada'nın (Arapçada Gırnata'nın) ilk krallarının inşa etmiş olduğu bir kalenin yıkıntıları üstüne yapılmıştı ama 13. ve 14. yüzyıllarda, Nasıri hanedanının kurucusu olan Muhammed Nasır'm ve onun soyundan gelenlerin çabalarıyla büyük bir kaleye dönüştü. Site üçanasaraydan oluşuyordu: Comares Sarayı, Aslanlar Sarayı ve Partal Sarayı, Mersinli Avlu'yu çevreleyen 


El Hamra adı Arapça "kızıl kale" anlamına geliyor 


Comares Sarayı, sultanın konutuydu ve Darro nehri vadisini görüyordu. Sarayların ve saray bahçelerinin tümü 1730 metre uzunluktaki görkemlibir surla çevriliydi veburada önemli bir askeri üs olan Alcazaba yeralıyordu. 

Mağriplilerin İber'de kurduğu krallık 1492'de Reconquista (Hristiyanların yeniden fethi) denilen dönemde yıkıldı. El Hamra, Kutsal Roma İmparatoru 5. Charles'ın Hıristiyan kuvvetlerinin eline geçti. Zaferin hemen ardından Charles, kaleninbir kısmının yıkılmasını emretti ve buraya hem Rönesans hem de Roma izleri taşıyan kendi sarayınıinşa ettirdi. 

El Hamra 18. yüzyıl boyunca terk edilmiş halde kaldı ve 1808-1814 tarihleri arasında gerçekleşen Yarımada Savaşı'nda Fransızların Granada'yı istilası sırasında sarayın büyük kısmı harap oldu. Kaleyi onarma verestore etme çabaları ancak 19. yüzyılda gerçekleşti. 

El Hamra günümüzde İspanya'nın en çok ziyaret edilen turistik merkezlerinden biri ve her yıl milyonlarca kişi buraya geliyor. 


El Hamra, girit Ortaçağ'ın í 


Mağrip mimarisinin mucizesi ini 


Alcazaba 
Kalenin askeri üssü burasıydı ve kuşatmalar sırasında savunmadan sorumluydu. 


Dünyanın en büyük saray konutu Brunei'de 200.000 metrekare kaplayan Istana Nurul Iman sarayı, 


Y S — 


Adını gür mersin Aslanlı Avlu 

zall alan bu Zenginliğin ve işlevselliğin 

avlunun ortasından, s gl, simgesi olan, etrafı aslan 

civardaki binalarla tezat A Bu muhteşem oda yaldızlı mi heykelleriyle çevrili avlunun Í oluşturan bir su akıyor. | ahsaplarla süslü ve sultanın ortasında bir çeşme 


inetim kadrosuyla bulunuyor. 


u o luştuğu yerdi. 


Granada'nın istilasından sonra bu mekân Tendilla 
Kontu'nun konutu oldu ve 1718'de 5. 
Philip'in emriyle yıkıldı 


El Hamra'yı ele 

geçiren 5. Charles, 

buraya 1526'da : 

endi Roma tarzı Kilisesi 

sarayını inşa ettirdi. Teli 

M tamamlanan kilise, eski bir caminin yerine inşa edilmiş. 

Adalet Kapısı 

El Hamra surlarındaki dört 

kapıdan en büyüğü olan bu 

kapıda bir zamanlar elle 

işlenmiş İslami simgeler ve 

hat sanatı örnekleri 

bulunuyordu. 


HOLLYWOOD'A 


Gerçekler ve beyaz perdede 


TARIH 


ki kurgular 


MARIE ANTOINETTE 


Yönetmen: Sofia Coppola Başrol: Kirsten Dunst. 1, Rip Torn Ülke: ABD Yapım yılı: 2006 


Bu film, Fransız kraliçesinin hayatına farklı bir bakış açısı sunuyor mu? 


YAPILAN HATALAR... 


Marie ve Louis, 

aşağıdaki resimde olduğu gibi filmde de üç çocuklu olarak tasvir 


değişen tabloda görül üzere ölmüştü. İşin asi ve kraliçenin dört çocuğu vardı ve orijinal resimde Louis-Charles, Marie'nin kucağındaydı. 


02 Marie ve Fersen'in 
bir ilişkisi olduğunun öne 


sürülmesi bir hata sayılmaz çürkü 


tarihçiler de bu konu hakkında tartışmaya devam ediyor Ancak ne var ki Fersen. kraliçenin hayatının çok önemli bir parçası olarak hep.onun yanında kaldı. 
Filmde ise savaşa gittikten sonra 


ortadan kayboluyor ve onu sadece 


kraliçenin hayallerinde görüyoruz 


(0) Yedi yıl boyunca bir varisin gelmemesi nedeniyle, Louis ve Marie'nin 

yatak odası buluşmasının filmde tasvir edildiği kadar garip olduğunu sadece varsayabiliriz. Öte yandan, filmde sik sik yatak odasında gösterilmelerine karşın, gerçekte aynı yatak odasını paylaşmıyorlardı. 


A d m 
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(0) Filmde kraliçe tasviri gerçeğin biraz dışımda kalmış. Evet, kendisini aniden 
Fransız saray hayatında bulmuş yabancı bir prensesti fakat çabuk öğrenen ve k bir kadındı. Filmde af kı; 
tasviri, gerçeklerden ziyade anlatılan hikâyelere dayanıyor gibi... 


KARAR: 


YAPILAN DOĞRULAR... 


Marie'nin sınırda Fransızlara "teslim edildiği" vetüm giysilerinin çıkarılıp ardından Fransız tarzında yeniden giy: liği sahne son derece gerçekçi. Bu, Fransiz halkının gözüne girmek isteyen tüm soylular arasında yaygın bir uygulamaydı. Fransa kraliçesi olacak kişinin de bunu yapması doğal olarak kaçınılmazdı. 


BİR ÇOCUK DEĞİŞİR, 
TÜRKİYE GELİŞİR! 


Çocuklarımızın potansiyellerini biliyor, eğitimleri ve hayalleri için çalışıyoruz. 
TEGV yazın 3353'e sms gönderin 2OTL ile çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunun. 


f 


hizli, 


ia El 
TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI #EğitimVarsaGelişimVar © o [in] Q p destek 


kodu www.tegv.org 


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE 


SINIR YOK! 


Dünyamızın kaynakları sınırlı... Ve bu sınırlar her geçen gün daha da daralıyor 


Neyse ki sınırları kaldırmak bizim ruhumuzda var. Sadece ekonomik gelişim adına değil; topluma, insana ve doğaya dost sürdürülebilir bir gelecek için de var gücümüzle sınırları kaldırmak için çalışıyoruz. 


Bunun için sürdürülebilir girişimleri destekliyor. sürdürülebilir finansal ürünler geliştiriyor, bireysel ve toplumsal gelişim için uzun vadeli projelere imza atıyoruz. 


Yapı Kredi olarak sorumluluğumuzun farkındayız: Sürdürülebilir bir gelecek yaratmak adına da bizim için hizmette sınır yoktur. 


SÜRDÜRÜLEBİLİR 
GELECEK iÇiN 


SINIRLARI 


KALDIRIYORUZ. 


YapıKredi 


Hizmette sınır yoktur. 


